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Hizmet elçileri 


pa urumları ayakta tutan, onları geçmişten 
KE ve bugünden geleceğe taşıyan 
faktörlerin başında insan unsuru gelir. Bu 
yüzden insana yatırım, çok yönlü ve kalıcı bir 
yatırımdır. Hiçbir yatırımını geri dönüşü, insana 
yapılandan daha başarılı ve verimli değildir. 
Yüce Yaratıcının “en güzel biçimde” yarattığı, sayısız yeteneklerle donattığı, sonra da 
mükellef kıldığı insan, varlıklar arasındaki 
mümtaz konumunu görev ve sorumluluklarını 
müdrik oluşuyla korur, Görev ve sorumluluklannn gereğini yerine getiren insan, aynı zamanda varlığını anlamlandırmakta ve bununla 
Yüce Yaratıcıya hususi bir yakınlık tesis etmektedir. Yapılan bir iş, görev ve sorumluluğun 
ötesinde Yüce Yaratıcıya bir yakınlaşma anlamı 
içeriyorsa gerçek amacına ulaşmakta ve İslâm 
dlimlerinin “sadaka-i cariye” diye isimlendirdikleri kalıcı bir hayırlı amel niteliği kazanmaktadır. 


Din, hayatın bütününü ve nihai anlamını 
bizlere öğrettiği, dünya ile ahiretin, beden ile 
aklın ve ruhun dengesini kurmamızı sağladığı 
içindir ki din hizmetleri, bireye iç huzuru sağlayarı, bireysel ve toplumsal ödevlerimizi ibadet 
niteliğinde bir sorumluluğa dönüştüren, toplumsal hayatta barış ve güveni besleyen bir işleve sahiptir. Başkanlığımızın her kademedeki 
mensupları, büyük bir özveri ile ülke sathında 
ve yurt dışında bu ağir ve onurlu görevi ifa etmeye çalışmaktadır. 

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, üst 
yönetici arkadaşlarımla birlikte, hem görevlilerimizin bilgi yönüyle kendilerini yenilemesini, 
etkili, kuşatıcı ve barışçıl bir hizmet arılayışıyla 
topluma hayırda öncülük etmelerini önemsedik; hem de onların özlük haklarını iyileştirme- 
nin gayreti içinde olduk. Bu çabalarımız sonucu personelimizin özlük hakları konusunda 
geçtiğimiz yıl ve bu yıl önemli mesafeler aldık. 
Vekil İmam-Hatiplikten asalete geçirilen görev- 





PROF. ÜR. ALİ BARDAKOĞLU 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 


lilerimizle ve kısmi zamanlı sözleşmeli Kur'an 
Kursu Öğreticisi olarak göreve başlayan yeni 
arkadaşlarımızla hizmet kervanımızı daha da 
geliştirdik, Özlük haklarında sağlanmaya çalışılan iyileştirmeleri, taşıdığı ekonomik değerin 
yanı sıra görevlilerimizin motivasyonunu ve kuruma aidiyet duygusunu güçlendireceği için 
de önemli bulduk. 

Bu vesileyle, din ve diyanet konusunu siyaset üstü bir yaklaşımla ve ortak çözüm arayışıyla ele alan bütün devlet ve siyaset adamlarımı- 
za, bürokratlarımıza ve bu konuda emeği geçen herkese Başkanlığım mensupları adına teşekkür ederim. 

Bu ayda, insanlığın en büyük örneği ve abi- 
de şahsiyeti oları Peygamber Efendimizin kutlu 
doğumunun yeni bir yıldönümünü idrak ediyoruz. Onun doğduğu haftayı bütün insanlığa 
huzur, mutluluk ve barış haftası olarak yaşatmak için özel çaba sarf etmeliyiz. O kutlu elçi- 
nin bağlıları olarak insanlar arasında din, dil, 
bölge ve kültür farkı gözetmeksizin insanlığın 
kutsallarına karşı kin, nefret ve saygısızlık içeren 
her türlü tutum ve davranışın karşısında olmayiz; tepki ve uyarılarımızı sağduyu ve itidal 
içerisinde, rahmet elçisinin vârislerine yakışır 
bir ağırbaşlılıkla ifade etmeliyiz. Çünkü bizler, 
rahmet elçisine bağlanarak rahmeti bulduk, 
ebedi rahmete açılan o kutlu yolun yolcusu ve 
davetçisi olduk, 

Kutlu Doğum Haftasının bütün insanlığa 
rahmet ve barış getirmesi duasıyla... 
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Editörden... 


Çocuklarımız; göz aydınlığımız, sevincimiz, ümidimiz ve yaratıcımızın eşsiz armağanıdır. Onlar, dünya hayatının süsü ve neşesi, masumiyetin simgesidir. Evlât; ciğer paresidir, cennet çiçeğidir. Ebeveynler, Allah'ın kalplerine yerleştirdiği sevgi ve şefkatin bir gereği olarak çocuklarını içten bir sevgi ile severler ve onlar için her türlü fedakârlığı gönül rızasıyla yaparlar, Hiç şüphesiz 
büyüklerin çocuklar için yapabilecekleri en büyük iyilik; onları 
bedenen ve ruhen sağlıklı, ahlâki erdemlerle bezenmiş, dini ve 
milli değerlere bağlı birer fert olarak yetiştirmektir. Çünkü Hz. 
Peygamber'in bize öğrettiği esaslara göre çocuklar, başta anne 
baba olmak üzere, diğer yakınlara ve idarecilere, sorumluluk silsilesi içerisinde Allah'ın bir emanetidir. Bu emanete riayet, bütün 
toplumun başta gelen görevleri arasında yer alır, Hz. Peygamber 
bu görev ve sorumluluğu Hepiniz koruyup kollamakla görevli olduklarınızdan sorumlusunuz anlamındaki veciz hadisiyle açıklamıştır. Bu yüzden İslâmi kaynaklarda, çocuklara güzel isim konulmasindan, güzel terbiye edilmesine ve evlendirilmesine, hatta 
çocuklar arasında ayrımcılık yapılmayıp hepsine eşit davranılmasına kadar ebeveyne düşen görevler ayrıntılarıyla yer almıştır. 

Çocuğun mükemmel bir şekilde yetişmesi, ihtiyaç duyduğu 
bütün insani ve ahlâki faziletleri, sosyal kural ve davranışları, dini ihtiyaç ve değerleri öğrenmesi ve yaşaması, bedenen ve ruhen sağlıklı, bilgili, ayrıca sanat ve hüner sahibi olabilmesi için 
ana babanın bütün imkânları kullanması gerekir. Çocuğun hem 
dünya hem de ahiret mutluluğunu hedef alan böyle bir terbiye, 
Hz. Peygamber tarafından ana babanın çocuğuna bırakacağı en 
güzel miras olarak nitelendirilmiştir. Aile kurumunun tartışmaya 
açıldığı, aile değerlerimizin pek çoğunun kaybolmaya yüz tuttuğu, çocuklar arasında bile şiddetin yaygınlaştığı, sigara, alkol ve 
uyuşturucu kullanımının gençler, hatta çocuk denilebilecek yaşlardaki kişiler arasında hızla arttığı günümüzde, sevgili peygamberimizin uyarılarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 
Bu ay idrak edeceğimiz Kutlu Doğum Haftası ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımız ve gençliğimiz konusunda 
bizleri bir kez daha düşünmeye ve çocuklarımızın eğitimiyle ilgili yeniden kendimizi sorgulamaya sevk etmelidir. 

Çocuklar arasında bile cinsiyet farkına dayalı ayrımcılığın ön 
plâna çıktığı bir dönemde, gözbebeğimiz olan yavrularımızı sewmeyi, büyükler gibi onlara değer vermeyi ve geleceğe hazırlamayı bütün insanlığa öğreten Hz. Peygamber'i ve onun öğretilerini 
anlamaya muhtacız. Kutlu Doğum Haftası'nın bu noktada yeni 
açılımlar getirmesini temenni ediyor, konuyla ilgili birbirinden 
güzel değerlendirmeler içeren yeni sayımızla sizleri baş başa 
birakiyoruz. 


Yeniden buluşmak dileğiyle... 
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“Fıtrat kanunu” insanın doğuştan din duygusu ile bezenmişliğini ifade eder: “Hakka yöneleri 
kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanlan üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın 
yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu 
dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmez.” 
(Rüm, 30) 

Fıtrat, insanın yaratılıştan getirdiği “tevhide 
yönelme" özelliği demektir. Bu temel özelliğine 
| rağmen insana “yüzünü dine çevir” emrinin verilmesi neyin ifadesidir? Yoksa, insana zaten yaptığı bir şey mi emrediliyor? Hayır. İnsan potansiyel olarak bu yönelişe sahiptir. Fakat “hedef”iyle 
kendisi arasına girecek engellerle doludur insan 
hayatı. O sebeple engelleri aşacak donanıma da 

Me ihtiyacı vardır. Kitaplar ve peygamberler bu da- 
Mİ nanim sağlayan kaynaklar. Dindarlığın potansiį yel bir nitelik olmayı aşıp yaşanan bir olgu haline gelmesinin gerekliliği, bu iki kaynağı devreye 
sokar ve insan bir “eğitim süreci”nin konusu 
olur. 

“Ağaç yaş iken eğilir.” İnsan da dindarlığı en 
köklü şekli ile küçük yaşlarda edinir. Bu edinme 
temelde aktif yolla değil, pasif yolla sağlanır. Çocuk “alıcı"dır. Eğitim Bilimi bu noktada -alıcının 
E yannda- “verici"nin niteliklerinin, tutumumun 


we yE zamanlamasının ne derece önemli olduğunu 
AL, 
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Ahlâki değerler, 
çocuğun 
hayatında 
önemli 
biçimlendiriciler 
dir. Çocuk 
sokakta, parkta, 
alışveriş yerinde 
kısaca "dışa açık 
dünya'da 
"ahlak'ı öğrenir, 
daha doğrusu 
görür ve yaşar. 
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ğil ama anlatım üslübu ile bu konudaki temel prensiplere değinir. Kur'an, 
“öğüt vermek” diye ifadeye koyduğu telkin metodunu öne çıkarır. Hele konu çocuklar olunca, telkin kuru bir söz, anlatım ve mantık ifadesi olarak sunulmak yerine; sevgi, merhamet ve şefkat unsurları daha büyük bir önemle 
devreye girer. 

İslâmi dindarlığın temeline dini “koyan” Yüce Varlığın/Allah'ın tanınıp 
birlenmesi (marifet ve tevhit) yer alır. Tevhit, Allah inancına “ortak tanrılar” 
anlayışının bulaştırılmamasını gerektirir. Tek başına “marifet” Kur'an ölçülerine göre “kurtarıcı” olmaz. Marifetin bulandırılmaması da gerekir. “Hani 
Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrum! Allah'a ortak koşma. 
Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman,31) Ayet bir yandan dindarlık olgusunun prensip olarak çocuk dindarlığı ile başlaması gerektiğine işaret ederken, diğer taraftan tevhidin yalırılığını yitirmesinin hedef sapmalarına sebep olacağını tembihliyor. Ayetin işaret ettiği önemli bir 
*ayrıntı” da şu: Bu “bütüncü dünya görüşü"nün bireye/çocuğa kazandırılmasında anne baba etkinliğinin yeri önemlidir. 

Din; inancıyla, ahlâkıyla, anne-baba-çocuk ilişkileri ile, ibadetiyle, insan 
davranışlarının bütünü kuşatan bir olgudur. İlgili olarak şu paragraflara yer 
veriliyor devam eden ayetlerde: 

Maddi varlığımızın sebebi anne babalara “iyi davranmak”, onların ilâhi 
iradeye aykırı olmayan isteklerini elden geldiğince karşılamak başlıca ahlâki 
görevler arasında yer alır. Allah'ın ilim ve kudretinin dışında kaları hiçbir şey 
yoktur. İyi - kötü ne yapılırsa Allah onu bilir ve karşılığını verir. Namaz kılmak ve onun temsil ettiği diğer ibadetlerin yerine getirilmesinde ihmal gösterilmemelidir. İyiliği tavsiye, kötülüğü önleme iradesini göstermek, içinde 
yaşanan topluma karşı temel görevler arasına yer alır. Bu görevin bilinç ve 
içtenlikle yerine getirilmesi hedefi kişi üzerinde bir “öz denetim” yönelişini 
hakim kılacaktır. Güleryüz, tevazu, kendine güven ve nezaket bütün ilişkilerin yapısında yer aması gereken temel davranış biçimlerindir. (Bak. Lokman, 
14-19) 

Kur'an, Lokman (a.s.)'ın oğluna nasihatleri formülü ile çocuk dindarlığının temeline konacak harcın nasıl hayatı ve davranışları bütünüyle kuşattığı görülüyor. Din deyince nasıl sadece inanç ve ibadetler akla gelmiyor 
ise, dindarlık deyince de sadece inanç ve ibadetler akla gelmiyor. 

Çocuk çeşitli yaş gruplarına göre -ama sonuçta mutlaka bu 

bütünlüğü gerçekleştirecek biçimde- din ile buluşturulmalıdır. Söz gelimi, “7-12 yaş grubundaki çocuklar bu devrede 
bilgi edinme alanında hızlı bir gelişme gösterirler, Artık nesneleri birden fazla özelliklerine göre sınıflandırabilirler, Ne 
var ki soyut kavramları anlama yeterliliğine henüz ulaşamamışlardır. Dolayısı ile anne-babaların ve öğretmenlerin çocukları soyut düşünmeye özendirmeleri ve yöneltmeleri gerekir.” {Ayhan Aydın, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, 4.Baskı, 2003, 40) 
Bu, soyut kavramların düşünülüp algılanamayacağı yaş dönemlerinde bile belli temel telkinlerde bulunulabilmektedir. Hz. 
Peygamber'in uygulamasından, konuşmaya henüz başlayan küçüklere Allah kavramı ile ilgili telkinlerin verimli ve sonuç alıcı olacağını 
öğreniyoruz. “Abdulmuttalipoğullarından bir çocuk konuşmaya başlayınca Hz. Peygamber, İsrâ Süresi 111. ayetinin şu ifadelerini yedi sefer okutarak talim ederdi: “Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, Allah'a mahsustur.” (Abdurrezzak, Musannef, IV, 334) Burada telkin uygulamasını- 
da tekrarın etkin bir rol oynadığını öğretmiş oluyor, Hz. Peygamber. Telkin 
konusunun da Allah ve sıfatları gibi son derece soyut bir alan ile ilgili oluşu 
dikkat çekicidir. Henüz “harici bulandırıcılar"ın etkisine girmeden çocuk dimağına alması gereken temel şekil veriliyor; Bilinçli olmasa da Allah'ın warlığından haberdar bir zihni yapılanma. Bu yapılanmanın bilinç, bilgi ve uy- 


gulama ile beslenip destekleneceği dönem daha 
sonra gelecektir. Bu ön yapılanma, Hz. Peygamber'in “talim” yönteminin ilk adımını oluşturur. 
Nitekim “çocuğa ilk olarak öğretilen şeyin 'Lâ ilâhe illallah” (Allah'tan başka ilah yoktur) cümlesi 
olmasını güzel görürlerdi ki, ilk konuştuğu şey bu 
olsun” (Abdurrezzâk, Musannef, Iv, 334) Bu uygulamaya, bilince değilse bile hafızaya yönelik eğitimci etkinlik gözü ile bakılabilir. Fakat Rasulullah'ın 
bir adım daha ileri giderek çocuğun bilinç altına 
“hitap” ettiğine de şahit oluyoruz. Nitekim o, yeni doğmuş olan Hz. Hasan'ın kulağına ezan okumuştur. (Abdurrezzâk, IV, 334) Ezanın içerdiği mesajların, tevhit, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in peygamberliği ve namaz gibi İslâm'ın temel öğelerini 
yansıttığını hatırlayacak olursak, çocukta dindarlık 
oluşumunun kökenlerine kadar inebiliriz. “Anne 
karnındaki çocuğa müzik” girişimlerinin söz konusu olduğu günümüzde Rasulullah'ın uygulaması çok daha anlamlıdır. 

Çocuk dindarlığını besleyen alt kaynaklardan 
biri de ahlâki yönelişlerdir. Bu yönelişlerin sağlıklı 
biçimde kazanılması büyük ölçüde çocuğun sosyal gelişmesine katkıda bulunacaktır. Zira ahlâki 
değerler, çocuğun hayatında önemli biçimlendiricilerdir. Çocuk sokakta, parkta, alışveriş yerinde 
kısaca “dışa açık dünyada “ahlâk”ı öğrenir, daha 
doğrusu görür ve yaşar. 

Ahlâki yargıların doğru algılanıp algılamaması 
ise, çocuğun kişisel ve duyuşsal gelişimi yanı sıra, 
uyumlu bir sosyo kültürel çevrede yaşamasına 
bağlıdır. Bu algılamada çocuğa yardımcı olacak 
başlıca etken belli bir davranışların başkaları tarafından ödüllendirilip ödüllendirilmediğidir. (Bak. 
Ayhan Aydın, s. 54-55) Şu halde, çocuklar için 
“uyumlu sosyo kültürel çevre”, “ödülü hak edecek davranışların yaşandığı bir çevredir. “Kişi arkadaşının gidişatı üzeredir, Onun için, arkadaşlık 
ettiğinize bakınız.” buyuruyor Hz. Peygamber, İslâm'ın “güzel örnek” olgusuna önemle vurgu 
yapmasının temel gerekçelerinden biri bu 
“uyumlu ortam "ın oluşturulmasına yöneliktir. 

Bağlamı farklı olsa da, öz itibarı ile konumuza 
yönelik olarak da mesaj veren “Yapmayacağınız 
sözleri niçin söylersiniz” (Saff, 2) uyarısı burada hatırlanmalıdır. Özellikle eğitimcinin ve “ilk eğitimci” olarak anne babanın örneklik görevinin önemi 
daha da iyi anlaşılmaktadır. Dini hayatın en 
önemli göstergeleri olan namaz, oruç gibi ibadetleri yerine getirmeyen anne-babanın, çocuklarına 
karşı bu konuda tutarlı ve etkili olmayacağı açıktir. 

Dini yaşayışın kazandırılması yolunda “telkin 
ve talim” ögelerinin yanında sevgi, merhamet ve 
şefkat unsurlarının da devreye girdiğini söylemiştim. Müminler için şefkat ve merhamet dolu olan 


<< önem 


Hz. Muhammed (Tevbe, 128) çocuklar konusunda 
elbette aynı duyarlığı fazlası ile taşıyacaktı. “Küçük yaşta onun yanına girdim ve tam on yıl hizmetinde bulundum. Bana yaptığım bir şeyden 
dolayı "niçin bunu yaptın? veya ihmal edip yapmadığım bir şeyden dolayı kızıp "Niçin bunu yapmadın?" diye azarladığı olmamıştır” (Buhari, Edeb, 
1) diyen Enes b. Mâlik, Hz. Peygamber'in bu yänünü çok güzel ifade eder, Nitekim Efendimiz, 
“Namazda secdede iken sırtına binen torunlarını 
kendiliğinden ininceye kadar secdeyi uzatmış, rüku sırasında ayakları arasından geçmek isteyince 
ayaklarını aralamıştı.” (Süyüti, Tevârihu'l-Hulefa, Kahire, 1944, 5189) Namazda huşu konusuna son derece önem veren Hz. Peygamber'i böylesine “hoşgörülü” davrandıran şey belki de ibadet sebebiyle de olsa çocukları kendinden soğutmamaktır. 
Eğitimin, hele hele dinin “verilmesi”nde “hedef”e 
yakın olmak temel şarttır. Bunun için o, “Çocuğu 
olan onunla çocuklaşsın” buyurmuştu. (Deylemi, 
Firdevs, no.5598) 

Oyun, çocuğun gelişip sosyalleşmesinde hayati bir önem taşır. “Oyuna düşkün çocuk” sözünün kınama anlamında kullanıldığı ortamlara hep 
şahit olmuşuz. Aslında her çocuk “oyuna düşkün”dür. Onun oyunu, “eğlence” değil, bir gelisme aracıdır. İçine dini ögeler yerleştirilecek oyunlar temel dini kavramların öğretilmesinde son derece yararlı olabilir. 

Eğitim ve öğretimin tekniklerinin artık önemli 
bir araştırma haline geldiği çağımızda, çocuk dindarlığının nasıl geliştirilebileceği ve buna devamılık sağlamanın hangi usullerle mümkün olabileceği şüphesiz pek çok araştırmanın konusudur. 

Dini yönlendirme ve telkin yöntemi artık günümüzde başka araçlara da sahip bulunmaktadır, 
İlk sırada kitap ve dergileri hatırlamak gerekiyor. 
“Söz uçar, yazı kalır.” Göze ve zevke hitap eden 
dini içerikli ustaca hazırlanmış kitaplarını yapıcı etkisini kim inkâr edebilir, Televizyon cihazı şeklen 
kalıcı olmamakla birlikte, temelde kitaptan daha 
kalıcı etkiler bırakacak konuma sahiptir. Konarlı 
“göz önüne” koyan, “elle tutulur” kılan bu imkân 
ne yazık ki -ülkemizde- yeterince olumlu ve verimli kullanılamıyor. Bırakalım çocuk dindarlığını 
oluşturup geliştirmeye yönelik girişimleri, televizyon kanalları yetişkinlere yönelik yapımlarda bile 
bu alanda olumlu not alacak durumda değillerdir. 
Durum böyle olunca, fayda üreten bir kaynaktan 
söz edebilmek pek mümkün olamiyar. 

Teknolojinin imkânlarından yeterince yararlanabiliyor muyuz? “Hayır” diyorsak bu imkânsızlıktan mi, usulsüzlükten mi? 
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Ahlâk Gelişimi 
ve Eğitimi 


Ahlâkın anlamı 

Ahlâk, Arapça kökenli “Hulk” kelimesinin çoğulu olup, huy, tabiat, seciye, yaratılış arılamlarına 
gelmektedir. (İslâm Ansiklopedisi, C. 2. “Ahlâk” maddesi) 
Bu yönüyle ahlâk, bir toplum içinde kişilerin uymak 
zorunda oldukları ve benimsedikleri davranış biçimleri ve kurallarıdır. (Türkçe Sözlük, “Ahlâk maddesi", 
Türk Dil Kurumu Yay., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 
1998) Ancak psikologlara göre, bireyin ahlâkını gösteren asıl şey şu veya bu davranış değil, bu davranışın arkasında yatan ve neyi niçin yaptığını belirleyen temel güdüdür. 

Ahlâkın kaynağı 

Insan davranışını genelde, o toplumun hukuku, 
dini ve diğer sosyo-kültürel sistemlerin düzenlediği 
bilinir. (Erol Güngör, Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, Ütüken Yayınları, İstanbul 2000, s. 138) Ne tür davranışların 
doğru ve yanlış olduğu, bu sistemlerin değer ilkelerine göre belirlenir. Ancak günümüzde ahlâki geişim konusunda çalışan psikologlar, insanın doğuştan itibaren geçirdiği psikolojik gelişiminin de ahlaki gelişimde belirli ölçüde bir etkisinin olduğunu 
söylemektedirler. 

Ahlâkın kaynağı olarak, hukuki, dini sosyo-kültürel normlar (Nasreddin Tusi, Ahlâki Nâsiri, Türkiye Türkçesi'ne aktaranlar: A. Vahap Taştan-Habi! Nazlıgül, Ankara 
2005) ve psikolojik gelişmenin yanında, toplumsal 
düzenin ve huzurun korunmasında ihtiyaç duyulan 
dayanışma duygusu ve toplumdaki dinamizmin 
devamı ettirilmesinde, olgunlaşmanın sağlanmasını- 
da ihtiyaç duyulan güdü ve vicdan duygusu olarak 
da görülmektedir. (Henri Bergson, Ahlâk ile Dinin İki 
Kaynağı, çev. Mehmet Karasan, İkinci Basım, Milli Eğitim 
Basımevi, İstarıbul 1986) 

İnsan, gelişim özellikleri bakımından tek düze 
bir özellik göstermez. İnsanın gelişimi birçok boyutu birlikte içerir. İnsanın farklı gelişim özellikleri birbirleriyle yakından ilişkilidir. En başta geleni bedensel büyümedir. Bu büyümeye bağlı olarak insan, 
bilişsel, ahlâki, sosyal, kişilik ve dini özellikleri açısından da gelişir. Bütün bu gelişmeler birbirleriyle yakırnıdanı ilgilidir. 

Kur'an-ı Kerim insanın, yaratıklar içerisinde en 
yücesi olduğunu ve en güzel ahlâki özellikleri benimseyip onları davranışlarında da gösterecek şekilde yaratıldığından bahseder. “Sen elbette yüce 
bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 4) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin, 4) “Nefse ve 
onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük 
duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran 
kurtuluşa ermiştir.” (Şems, 7, 8, 9) Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” (Şems, 10) 

Dini literatürde ahlaki gelişme 

İslâm dini, insanın göstermesi gereken güzel 
davranışların neler olduğunu da bildirmiş, insanın 








buna uygun davranışta bulunduğu ve en güzel davranışa yükselmek için çaba sarfettiği takdirde insani 
almanın en yüce basamağına ulaşabileceğini haber 
vermektedir. İslâm'ın insandan istediği ahlâki gelişmenin en üst seviyesi, Yunus Emre, Rabiatü'l-Adeyvi- 
ye gibi büyük İslâm sufilerinin belirttiği gibi, cennet 
ümidi ve cehennem kaygıları olmayan bir anlayışla, 
davranışların yalnızca Allah'ın rızasına uygun olani- 
nın yapılmasıdır. Bu nedenle İslâm'ın ikinci kaynağı 
olan hadis kitaplarından Sahih-i Buhari'nin birinci 
hadisi, amellerin doğru, iyi, güzel olup olmadığı o 
davranışın yapılış amacıyla (niyetiyle) ilgili olduğu 
“Ameller niyetlere göredir.” hadisiyle başlamaktadır. 

Tasavvuf ahlakında nefse karşı verilmesi öngörülen bu savaş, bir nevi iradeyi hür kılma, insanın ahlâki mükemmelliğe ulaşmasını ve Allah'a yakınlaşmasını önleyen bedeni ve dünyevi tutkuların bağımlılığından kurtulma mücadelesidir. İnsanın şuurunu 
meşgul eden her şeyin onun özgürlüğünü kısıtladığı 
ilkesinden hareketle cennet nimetleriyle bile meşgul 
almayı doğru bulmamışlardır. (Islâm Ansiklopedisi, C. 2. 
“Ahlâk” maddesi) Tasavvuftaki nefis mertebelerinden 
mutmainne'nin temel özelliklerinden olan fakr insanın hiçbir şeye sahip olmaması değil, dünyasal ilgi 
ve istekleri uyandıran temel birtakım nefsi istek ve 
arzuların merkeziliğinden ve yönlendirmesinden kişinin kendini kurtarması demektir. (Kuşat, A. “Nefis 
Mertebelerine Psikolojik Bir Yaklaşım", Tasavvuf, 9, 119-128 
(2002)) 

Psikoloji literatüründe ahlâki gelişme 

Çocuklarda ahlâki yargıda bulunma ile ilgili en 
etkili yaklaşım Piaget'e aittir. Piaget, yaptığı çalışmalarında çocuklara, oynadıkları oyunların kurallarının 
nasıl oluştuğu, bunların değişip değişmeyeceği ile ilgili sorular sorar. Ayrıca, çocuklara bir ahlâki ikilem 
içeren hikâyeler anlatır ve sonuçta verilen kararların 
nedenini sorar. Örneğin bir hikâyede, kaza ile 15 
bardak kıran bir çocuğun mu, yoksa yaramazlık nedeniyle 1 bardak kıran çocuğun mu daha yaramaz 
olduğunu sorar, Bu olayda yaşa bağlı olarak birbirinden farklı iki ahlâki gelişim döneminin varlığını görür, (Mary Jo Meadow & Richard D. Kahoe, Psychology of 
Religion in Individual Lives, Harper & Row Publisher, London 
1984) 

Piaget, başlangıç olarak, çocuklarda, büyüklerin 
etkisi altında olan bir özellik görür. Burada çocuklar, 
yetişkinlerin kurallarını, yasaklamalarını, cezalarıdırmalarını ve ödüllerini ahlâki bir kesinlik olarak benimserler. Bu arada kuralların anlamını, niyetinden 
ziyade sonuçsal görünümlerini ahlâki davranış olarak 
algılarlar. Bu nedenle yukarıdaki olayda 15 bardak 
kıranın daha yaramaz olduğu değerlendirmesinde 
bulunurlar. Çünkü 15 bardak 1 bardaktan daha fazla zarara neden olduğundan, 15 bardak kiranın daha çok yaramazlık yaptığını düşünmektedirler. (Richard D. Gross, Psychology, The Science of Mind and Bahaviour, Hadder Stoughton, London 1997) 
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Bu seviyeyi biraz geçtikten ve bilişsel olarak geliştikten sonra çocuklar bir “işbirliği ahlâkı” geliştirmektedirler. Bu ahlâki anlayış daha çok arkadaş grubu 
içerisinde, birtakım şeyleri paylaşma, alıp verme, işbirliği ve tartışma ile oluşmaktadır. Ahlâki davranış 
kişisel ödülden ziyade sosyal kabulü olanlar tercih 
edilmektedir. (R. D. Gross, Psychology) 

Ahlâk gelişimiyle ilgili en geniş ve sistemli çalışmayı yapan ve ahlâki gelişimin bilişsel gelişimi izlediğini iddia eden L. Kohlberg olmuştur. Kohlberg bu 
teorisini Jean Piaget'in bilişsel gelişim modeli, Amerikalı John Dewey'in eğitim felsefesi üzerine temellerdirmiş, belirli ölçüde de James Mark Baldwin'den etkilenmiştir. Gerek Piaget, gerekse de Kohlberg'e göre ahlâki gelişimi etkileyen iki temel unsur vardır. 
Bunlardan birincisi, doğuştan itibaren sürekli bir geişim ve değişim sürecinde olan bilişsel yapı, ikincisi 
İse sosyo kültürel çevrenin etkisidir. 

Çocuklarda ahlâkın gelişim süreci 

Kohlberg ahlâki gelişim konusunda, Piaget'in teorisini daha da ileri götürmüş, insanın orta yaş dönemlerini de inceleme alanı içerisine almiş ve çalışmalarını farklı kültür ortamlarında devam ettirmiştir. 
Kohlberg ahlâki gelişimi etkileyen en önemli etkenin 
bilişsel gelişme olduğuna inanmaktadır. Ahlâki gelişimi yapısalcı bir yaklaşımla ele alan Kohlberg, ahlâki 
gelişim özelliğini gösteren şu veya bu davranış değil, 
davranışlar altında yatan amaçsal nedenlerdir. Kohlberg de çalışmalarında, Piaget gibi ahlâki ikilem içerisinde birakan birtakım öyküler anlatır ve bu öykülere verilen cevapları, nedenlerine göre tasnif ettikten 
sonra ahlâki gelişimin 3 düzey ve her düzeyde de iki 
aşama olmak üzere 6 aşamada ortaya çıktığını ifade 
etmektedir. (R. D. Gross, Psychology, 5. 827) 

1- Gelenek öncesi düzey 

Başkalarınca geliştirilmiş kuralların varlığının tam 
olarak kavranamadığı 5-6 yaşlara kadar süren, ben 
merkezci, çıkarcı ahlâki yaklaşım hakimdir. 

Aşama 1: Ceza ve itaat eğilimi 

Hangi davranışın iyi hangi davranışın kötü olduğu, cezalandırılacak bir davranış olup olmadığına 
bağlıdır. Bu nedenle hırsızlık cezalandırılan bir davranış olması nedeniyle kötü bir davranıştır ve yapılmaması gerekir. Böylece, davranış temelde cezalandırılmaktan kaçınma niyetiyle yapılmaktadır. (R. D. Gross, 
Psychology, s: 828) 

Bu aşamadaki çocukların otoriteye uyma nedenleri cezalandırılmaktarı kaçınma istekleridir. Bir davranışın ne kadar kötü olduğu o davranış neticesinde 
alınacak zarara bağlıdır. Bu dönemdeki çocuklar davranışlar arkasındaki niyete bakamazlar. Bu nedenle 
açılan bir zarara karşı verilecek ceza, niyete bakılmaksızın verilen zararın miktarıyla ölçülür. 

Aşama 2: Yararcı ilişki eğilimi 

Burada iyi kötü, doğru ve yanlış, kişiye olan getirisi oranında değerlendirilmektedir. Başkalarının ihtiyaç ve isteği, kişiye getirecek karşılığına göre yerine 
getirilmelidir. (R. D. Gross, Psychology, s. 828) 
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Çocukların kendi ihtiyaç ve isteklerinin karylanması önemlidir. Diğer insanların da ilgilerinin 
farkına varırlar, Ancak, başkalarının ihtiyaçlarını somut bir şekilde dikkate almakla birlikte hâlâ birinci 
plânda kendileri vardır. Ne kadar alırlarsa o kadar 
vermeleri söz konusudur. “Sen benim sırtımı kasırsan ben de seninkini”, “Kaz gelecek yerden tavuk 
esirgenmez” sözlerine uygun davranırlar. 

2- Geleneksel düzey 

Bu düzey ahlâk gelişiminin üç ve dördüncü 
aşamalarını kapsar. Birey için aile, grup ve sosyal 
çevre ve bağlı bulunduğu toplumun beklentileri 
her şeyden önce gelir. Sosyal çevre tarafından 
onay ve sosyal düzeni destekleme ve sadakat 
önemlidir. 

Aşama 3: Kişiler arası uyum/İyi oğlan, sevimli kız eğilimi 

Burada güzel davranış başkalarının gözüne girmek, onların onayını kazanmaktan geçer. (R. D. 
Gross, Psychology, s B28) Başkalarını mutlu edecek 
davranış iyidir. Rahatsız eden davranış da kötüdür. 
Bu dönemdeki çocukları en çok güdüleyen etken, 
başkalarının onayını kazanmak, onların gözünde 
iyi bir insan olabildiğinin farkına varmaktır. Bu ahlâki seviyedeki bir çocuk için “Aferin almak” en büyük ödül ve mutluluktur. 

Burada artık birinci evredeki ben merkezci anlayiş kaybolmaya yüz tutmuştur. Çocuk artık başkalanının da ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 
bakabilmekte ve çevrenin takdirini kazanacak davranış eğilimi içerisine girmeye başlamıştır. Arkadaş 
gruplarına ve onlarla iyi ilişkiler kurmaya eğilimlidir. 

Bu aşamada, büyüklerimizi memnun etmek 
için yaptığımız davranışlar zamanla kişiliğimizi o 
kadar sarar ki, bu davranışlar büyük çoğunlukla birey tarafından benimsenir hale gelir. Artık bu davranışlar kendi kişiliğimizin bir parçası oluverir. Bu 
nedenledir ki, insanın ileriki dönemlerdeki davranışları bu dönemde edinilen davranış kalıpları üzerine temellenir ve bireyin ileriki dönemlerde yaşam 
felsefesi haline gelir. (Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi, s. 
131) 

Aşama 4: Kanun ve düzen eğilimi 

İyi bir insan olmak, kanun ve kuralları yerine 
getirmek ve görevini yapmakla mümkündür. Otoriteye saygı göstermek ve sosyal düzeni sağlama- 
ya yönelik davranmak gerekir. Kanunlar otomatik 
olarak ve sorgulamadan kabul edilmeli ve uyulmalıdır. Burada kamunun yararı gibi bir bakış açisı bu seviyenin ötesine gider. Tek gaye kurallara 
uygun davranmaktır. (R. D. Gross, Psychology, s. 828) 

3- Gelenek sonrası düzey 

Aşama 5: Sosyal sözleşme eğilimi 

Aşama 6: Evrensel ahlâk ilkeleri eğilimi 

Burada daha çok bireysel düşünce ve değerleri ön plânda tutan bir eğilim söz konusudur. Kurallardan ziyade insani değerler ön plândadır. Kurallar gerekirse yine insanların mutluluğunu koruyacak şekilde değiştirilebilir. Ahlâki prensipler soyut 
ve evrenseldir. Bu nedenle bu aşamaya göre, davranışlarımız adalet, eşitlik, insan yaşamının kutsalliği, insanın saygınlığı doğrultusunda olursa ahlâkidir. (R. D. Gross, Psychology, s. 828) 

Yetişkinlerin dahi büyük bir çoğunluğu bu evreye erişememektedirler. Bu nedenle bu evre çocukluk dönemini ilgilendirmemektedir. 

Ahlâk gelişimi kuramının eğitime yansıması 

Ahlâk gelişim psikologlarına göre ahlâki gelişim için bilişsel gelişme gereklidir, ancak yeterli 
değildir. Bilişsel gelişim şartları ahlâki gelişimin evrelerinin ortaya çıkmasını etkilemekte ancak garanti etmemektedir. Bu nedenle ahlâki gelişim için 
eğitim-öğretimin ve sosyal çevrenin de önemli bir 
rolü bulunmaktadır. 

Eğitim, bir üst ahlâk gelişim düzeyine ulaşabilmeleri, bu gelişim basamaklarındaki dinamizmi 
devam ettirebilmeleri için öğrencilere yardımcı olmalıdır. Öğretmen öğrencilerine ahlâki ikilemler 
sunmalı ve onların karar vermelerini sağlayarak 
toplumda etkin olarak ahlâki yargıları uygulayabilmelerine imkân vermelidir. Eğitimciler, çocukların 
aldıkları kararların altında yatan nedenleri ortaya 
çıkartarak, onların bir üst düzey ahlâki yargılara 
varmalarına yardımcı olmalıdırlar. (http://test- 
ci.nel/mod/resource/view.phprid38) 

Buradan hareketle denilebilir ki, çocuk eğitimi, 
birebir yetişkinden çocuğa soyut kavramların anlatimi yöntemiyle değil de, grup içerisindeki görevlerine odaklaşma ve arkadaş ilişkilerinde düşüncelerini paylaşma ve çevresel problemlerle ilgili konular üzerinde yoğunlaşma, şeklinde olmalıdır. 

Bu nedenle çocuklar, yetişkinlerin davranışlarını doğru olduğu inancıyla bire bir taklit etme yoluna gitmektedirler. Dolayısıyla yetişkinler, çocuklara iyi örnek olmaları için, sözleriyle davranışları 
arasında tutarlı olmaya özel önem göstermelidirler. Aksi takdirde, yetişkinler çocukların doğuştan 
getirdikleri saf ve temiz yapıları geliştirilmemiş ve 
yanlış davranışlarının taklit edilmesi nedeniyle çocuklar için yanlış örnek olmuş olurlar. 

Özellikle ilk çocukluk dönemi bilişsel ve ahlâki 
özelliğin bir yansıması olarak ortaya çıkan mülkiyet 
kavramının gelişmemiş olması, çocukların bazen 
kendilerine ait olmayan şeyleri almalarına neden 
olabilmektedir. Böyle durumlarda çocukların hemen hırsızlıkla suçlanmaması gerekir, Yine bu 
dönmelerde çocuklarda oluşan hayal ve fantezi 
düşüncesinin hakim olduğu ilk çocukluk döneminde çocuklar, gerçeklere uygun olmayan birtakim 
masalımsı olaylar anlatabilmektedirler. Böyle durumlarda da çocuklar yalancılıkla suçlanmamalı, 
onlar dinlenmeli ve doğrusu, çocuk suçlamadan 
anlatılmalıdır. 


Zeynep Nezahat Özeri 
baliğ Dir. 






Okul Öncesi Dönemde 
Çocuğun 
Ahlâk Gelişimi 


Çocuk ahlâkı model edindiği insanlardan 
taklit yoluyla öğrenmektedir. Bu modeller 
ise çok defa anne baba, öğretmenler ya 
da evde kendisini büyüten kimselerdir. 


hlâk, insanın karakter yapısını, neyi ya- 
“Pip neyi yapmayacağını belirten, bunlarla ilgili değerlendirmeleri ve davranışlarını düzenleyen genel kurallar bütünüdür. 

Çocuk gelişimcileri, ahlâki gelişim terimiyle çocukların sosyal dünyaya ayak uydurabilmeleri için 
gerekli kuralları öğrenme anlamlarını kastetmektedirler. 

Ahlâk gelişimi çok erken yaşlarda, çocuğun etrafındakilerle ilk ilişkileri sonucu başlar ve özellikle üç 
yaşından itibaren dil kullanımıyla pekişir. Birçok psikoloğa göre, ahlâk gelişimi kişilik gelişiminin önerli bir parçasıdır. Çocuk tıpkı ana-babasının genel tayırlarını, dünyaya yaklaşımını, cinsel rollerini benimsediği gibi, onların ahlâk anlayışını da benimser. 
Çocuğun, çevresinin ahlâk anlayışını benimsemesinde özdeşleşme süreci yani anne babayı model alması, ana-baba ve diğer yetişkinlerden takdir görme isteği ve cezalandırma korkusu rol oynar, Bu nedenle okul öncesi çocukluk devresi ve o devrede 
çocuğun içinde yetiştiği çevre çocuğun ahlâk anlayışının gelişmesinde önemli bir yer tutar. 

Çocuk ileriki yaşlarda kültürleşme sürecinde insanlar arası ilişkilerini dengelemek için gerekli olan 
toplumun ahlâk değerlerini, standartlarını ve tavırlarını ailesinden öğrenir. Bu okul öncesi dönemde, 
öğrenme sürecinde o kendi kendini kontrol etme 
yeteneğini, iç-denetimini geliştirir. “Kişinin davranışlarını kendi kendine kontrol edebilmesine yani 
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bilme, olaya karşısındakinin 
görüş açısından bakma anlamına gelir. Küçük çocuklar ise, 
kendi bakış açılarını diğerlerinkinder ayıramazlar. Zamanla 
başkaları tarafından nasıl görüldüğünü, bu görüşlerin kendi 
görüşünden nasıl ayrıldığını 
anlamaya başlarlar. Başkalarının duygularını paylaşma, başkalarıyla ilgilenme, onların duyduğu sevinci ya da acıyı hissetmedir. Yaşamın ilk yıllarında 
çocuk benmerkezci (egosantrik)'dir, bu durum onun bencil 
olmasından değil, olaylara başkalarının açısından bakamayışından kaynaklanır. Çocuk zamanla aile içinde ev arkadaş 
ilişkilerinde sorumluluk aldıkça, 
başkalarının duygularını anlamaya ve onlarla ilgilenmeye 
başlar. Bu nedenle, yetişkindeki 
ahlâki gelişimin temelleri okul 


izi 5 öncesi dönemde atılmaktadır. 
P z3 r Ahlâki fazilet ve değerler İsğa A lâmi görüşe göre öğretilebilir. 
| e > ge Fert doğuştan bu değer ve fazi- 
e. > g TAE JA wi ei > Sd Xi Jetleri getirmez, Çocuk, ahlâkı 





model edindiği insanlardan 


taklit yoluyla öğrenmektedir. 
Bu modeller ise çok defa anne 
baba, öğretmenler ya da evde 
kendisini büyüten kimselerdir. 
Çocuğun bu kişilerle olan münasebetleri ahlâki davranışın ilk 


Çocukta ahlâk gelişiminin iyi olması için anne ve babanın çocuğuna çok doğru bir model olması gerekmektedir. Meselâ çocuğunun asla yalan söylemesini istemeyen anne babanın kendisi de çocuğa ve 
çevresine asla yalan söylememelidir. 


denetleyebilmesine iç-denetim 
adı verilir, Elbette kişi, toplumun kurallarına uyarak, kendi 
kendini denetler. Kendini toplumun kurallarına göre denetlemeyen kişi ise dış-denetime 
bağımlıdır. Böyle bir kişinin kurallara uyması için bir başkasının zorlaması gerekir.” (Ç. Kağıtçıbaşı, “Ahlâk Gelişimi”, Çocuk Gelişimi, Der.: G.O. Fişek ve $.M. Yıldırım, 
İstanbul, 1983, 77) İç-denetimle 
birey, kendi istekleri ile toplumun istekleri arasında bir denge kurmayı başarır ise, daha 


TA DIYANET AYLIK DERGİ NISAM 700% 


sonra kendi istek ve tepkileri 
davranışlarını yönlendirir. Bu 
gelişim düzeyinde diş baskıların denetimi olmadığı durumlarda da toplum normlarına 
uygun davranışlar meydana 
gelir. 

Çocuğun toplum istekleri 
ile kendi ihtiyaçları arasında 
denge sağlayabilmesi için, başkaları gibi düşünebilme, başkalarının duygularını paylaşma ve 
kendi kendini eleştirebilme gibi 
sosyal davranışları geliştirmesi 
gerekir. Başkaları gibi düşüne- 


örneklerini oluşturur, Ahlâk her 
şeyden önce bir öğrenme olayıdır, yani insanda birtakım psikolojik faaliyetlerin sonunda 
kazanılan davranış şemalarından ibarettir. İnsan kendisi ile 
başkası arasındaki münasebetleri düzenler ve değerlendirirken, hem kendisi hem de başkaları hakkında birtakım fikirlerden ve inançlardan hareket 
eder. İnsanın ahlâklı bir davranışta bulunması onun bazı şeylere belli birer anlam vermesi 
ve kendi davranışlarını bu anlayışa göre ayarlaması demektir. 


Çocuğun ahlâki gelişimi 
içerisinde çocuk başındaki eğiticileri ve onların ahlâksal buyruklarını bilinçsiz yoldan içine 
aktarıp ve sonradan bu buyrukları kendi içinden gelen bir ses 
gibi duyar. Kendileri farketsin 
ya da fark etmesin, vicdan eğitimi konusundaki ilk yapı taşlarını anne ve baba koyar. Vicda- 
nın çekirdeği erken çocuklukta 
ve aile ocağında gelişir, sonradan bu çekirdek çevresinde yavaş yavaş başka katmanlar oluşur. Vicdan eğitiminde izlenecek en doğru yol, gevşeklik kadar katılılıktan da uzak, o altın 
değerindeki orta çizgidir. Eğiticiye düşen görev, yerinden oynatılamayacak ideallerle çocuğa ait yetersizlikler arasında sabırlı ve iyi yürekli bir aracı rolünü oynamaktır. Genel eğitimin, 
özellikle ahlâk eğitiminin amacı, insanları ahlak üzerinde kendi kendine yargılama yapabilecek duruma getirmek olmalidır. Ahlâk eğitiminin bu amacını gerçekleştirebilmek için eğitim yapılan çevrenin özgür iletişim ortamı şeklinde olması 
gerekir. 

Çocuğun ahlâk anlayışının 
gelişmesinde etkili olan üç unsur vardır. 

l. Çocuğun, ana-babasının 
davranışını, tutumunu ve âdetlerini benimsemesi, 

2. Çocuğun zekâsının, ahlâk 
ve adalet kurallarını kavrayacak 
kadar gelişmesi, 

3. Ana-babanın çocuk terbiyesi yani disiplin konusundaki 
tutumları. 

Aslında bu üç unsur birbirlerinden ayrı olarak değil, birlikte işleyerek çocuğun vicdan 
(iç-denetim) geliştirmesine yardımcı olurlar.” (Güler Fişek ve Zafer Sükan, Çocuğunuz ve Siz, Istanbul, 1983, 13) 


Çocuğun yaptığı kötülük 
karşılığında ceza çekmesi değil, 
kötülük yaptığı kişinin yerine 
kendini koyup onun için üzülmesi, onun gibi hissetmesi ve 
yaptığından pişmanlık duymasıdır, Ceza ancak bunu gerçekleştirebilirse, kötü davranışın 
bir daha tekrar etmemesini 
sağlar ve çocukta vicdan gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenlerle sevgiyi esirgeme ve 
özellikle kuvvet kullanarak cezalandırmak (fiziksel ceza) ahlâk gelişmesi için kanıt göstererek inandırma, yani ikna ederek 
pişmanlık duyurma kadar etkili 
disiplin türleri değildir. 

Yapılan araştırmalar, bireyin 
içinde bulunduğu kurumun 
adil alma özelliğinin ahlâk gelişimi için olumlu bir etmen olduğunu göstermektedir. Çocuğun adil bir kurumda, demokratik kurallar içinde, kendisini 
ilgilendiren konularda aktif rol 
alarak, çözmesi gereken her yeni durumda kendi düşünce yapisini gözden geçirerek, yeterli 
olmadığını gördüğünde yeni 
çözümler aramak için zihinsel 
bir etkinlik içine girerek ahlâk 
alanında gelişmesi söz konusu 
olacaktır. Yaptığım bir araştırmada, çocukların eğitiminde 
annelerin uyguladığı tutum ve 
davranışların çocukların adalet 
ve ahlâk gelişimlerine etkisinin 
olduğu bulunmuştur. Okul öncesi dönemde çocuğuna demokratik tutumu uygulayan 
annelerin çocuklarında daha 
üst düzeyde adalet gelişimi 
meydana gelmektedir. Fiziksel 
ceza Uygulayan annelerin çocuklarında ise adalet, istenen 
düzeye ulaşamamıştır. Çünkü 
çocukta gelişmesini istediğimiz 
iç denetimi fiziksel ceza engellernektedir. 


GÜNDEM isi 


Çocukta ahlâk gelişiminin 
iyi olması için anne ve babanın 
çocuğuna çok doğru bir model 
olması gerekmektedir. Meselâ 
çocuğunun asla yalan söylemesini istemeyen anne babanın 
kendisi de çocuğa ve çevresine 
asla yalan söylememelidir. 

Ayrıca çocuğun yaptığı iyi 
ve güzel davranışlar takdir edilmeli, ödüllendirilmelidir. Çocuk sürekli eleştirilmemelidir. 
Yapılan yanlış davranışlarda anne baba çocuğu ile doğru iletişim kurarak, yapılanın neden 
yanlış olduğu ve neden yapılmaması gerektiği çocuğa açıklanmalıdır. Yapmaması gereken davranışın yerine hangi 
davranışı yapması gerektiği 
söylenmelidir. Çocukta erdemlerin gelişmesi için örnek davranışlar hikâye olarak anlatılmalıdır. Meselâ Peygamberimizin hayatında uyguladığı davranışlar çocuklara örnek olarak 
anlatılabilir. 
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Y øf P sorulur, bir çocuğun kişiliğinin gelişmesinde aile mi, 


“İZ” okul mu, arkadaş mı, çevre mi daha etkilidir diye. Bir 


© insanın yetişmesinde hayatında karşısına çıkan her şey 
ama her şey rol oynar. Televizyonda gördüğü savaş haberi de, 
yerde gördüğü karıncalar da, bahçesinde olan veya olmayan çiçekler de, sokaktan geçen insanların tavırları veya giysileri de, 
Hepsi az ya da çok, olumlu veya olumsuz ona bir şey katar. Ama 
uzmanlar bir insanın kişilik gelişiminin 96 75'inin 0-6 yaş arasında 
tamamlandığını belirtmektedirler. Öyleyse çocuğun kişilik özelliklerinin temelini atan öncelikle ve büyük oranda ailesi ve sonra bu 
dönemde içinde bulunduğu ortam ve okuludur. 

Bizim gibi sosyal maskelere, öğretilmiş düşünce kalıplarına sahip olmadığı için çocuklar, etraflarındaki her şeyi gözlemler, onları kapar ve öğrenir. Psikolojik atmosferi algılar. Bir bebek bile 
ses tonunuzdan, yüz ifadenizden ona güldüğünüzü veya kızdığınızı anlar, 

Dolayısıyla çocuklar sadece onlara gösterilenleri değil, belki 
bizim dikkatimizi çekmeyen küçük ayrıntıları bile dünyayı ilk de- 


fa gören gözleriyle fark ederler. Bu durumda çocuklarımıza öğrettiklerimizin yanında 
asıl onlara nasıl örnek olduğumuz, bizim nasıl yaşadığımız 
önem kazanır. Bu ortam tümüyle çocuğumuza geçmektedir. 

Çocuklarımıza verebileceğimiz manevi temellerin biri 
de sevgidir. Sevgi ortamında 
büyümüş bir çocuğun diğer 
tüm davranışları iyileştirilebilir, 
geliştirilebilir. Bunun tersi ise, 
korku kültürüyle büyümüş bir 
çocuk olacaktır ki yaşamı boyunca mutlaka birtakım s0- 
runlar patlak verecektir. 

Önce ailede tüm bireyler 
arasındaki o doğal sevgiyi hissetmelidir çocuk. Sonra o temeli en sağlam kılacak değer 
ise en küçük yaşından itibaren 
ona tamamen bir birey olarak 
aşılanacak öz sevgisidir. En küçük yaşından itibaren sevilme- 
ye ve saygıya layık olduğunu 
hissetmelidir çocuk. Gerçek 
sevgi, sevdiğimiz varlığın özüne saygıyı doğal olarak içerir. 
Yoksa sürekli öpüp okşamak, 
sımsıkı sarılmak, tek başına 
sevmek demek değildir. Saygi 
ve sevgi birlikte yaşanmalıdır. 

Ve sonra çocuğumuza gösterdiğimiz sevginin koşulsuz 
sevgi olduğunu hissettirmeliyiz ona. Yani yaptığı ya da 
yapmadığı davranışlardan veya sahip olduğu ya da olmadığı özelliklerinden dolayı değil, 
her zaman ve yalnızca özüne 
duyduğumuz sevgiyi ifade etmeliyiz ona. 

İşte bu temeli almış bir binanın ne çok deprem, fırtına, 
sel görse de eğilip bükülmeye 
çalışılsa da kolay kolay yıkılmayacağını düşünüyorum. Bugün ailesinde şiddet uygulayan birçok yetişkinin çocuklu- 


ğunda da aynı şiddete maruz 
kaldığı belirlenmiştir. Ve kendi 
deneyimlerimden, özellikle ergenlik döneminde sorun yaşayan, aşırı eğilimlere, heveslere 
ya da bunalımlara kapıları çocukların ailesinde temel sevgi 
problemi yaşayanlar olduğunu düşünmek mesnetsiz değildir. Tabii ki tüm gençler bu 
dönemde sorunlar yaşar ama, 
aile temeli sağlam olanların ne 
olursa olsun problemleri daha 
yüzeysel yaşadıklarını ve bir 
şekilde yollarını bulduklarını 
söyleyebiliriz. 

Bu konuyla ilgili en güzel 
sözü yine atalarımız söylemiştir: “Ne ekersen onu biçersin.” 
Küçüklüğünde çocuğumuza 
biz nasıl davranırsak büyüdüğünde o da tüm dünyaya o 
şekilde davranacaktır. Sevgi ve 
saygıyla yaklaşılmış çocuk ise, 
yine tüm dünyaya sevgi ve 
saygı yayacaktır. 

Çocukları “Adam yerine 
koymamak” gibi bir alışkanlık 
vardır. Çok da ciddiye almayız 
onları. Bunun ne gibi bir ürün 
verdiğini görebiliyor musunuz? İleride ya “Kendinin 
adam yerine konmadığı" ya 
da “Başkalarını adam yerine 
koymayan” bir birey olacak 
demektir. Bunun bizi nereye 
götürdüğü apaçık ortadadır. 

Ailede en küçük yaştan İtibaren kurmamız gereken sevgi ortamı açık iletişim ve dürüstlük örneğini de içinde barındırmalıdır. Çocuğunuza 
sehpanın üzerindeki kristal vazoyu ellememesini söyleyin. 
Sonuç? Bir de vazoya neden 
dokunmamasını istediğinizi, 
sonuçlarının neler olabileceğini korkutmadan, kızmadan 
açık ve emin bir dille anlatın. 
Hangisinde başarılı olacaksınız? Çocuklarımızın karşılaştığı 
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her problemi çözerken, sorularına cevap verirken, bitmez 
taleplerini karşılar ya da karşılayamazken, onu bir birey gibi 
karşınıza alıp neden ve sonuçlarınızı açık ve dürüstçe, anlayabileceği şekilde açıklarsanız 
onun her şeyi anlayacak akıllıikta olduğunu göreceksiniz, 

Ve tabii bu açıklama sirasında ona kazandırdığınız en 
büyük değer empati, yani 
kendisini başkalarının yerine 
koyabilme, onun gibi hissedebilme, “Onun yerinde olsaydım ne yapardım” diyebilme 
becerisidir. Arkadaşına vurduğunda arkadaşının neler hissettiğini, ya da oyuncaklarını 
dağıttığında sizin nasıl da yorulduğunuzu anlattığınız çocuğunuz, inanın ileride kimseyi üzmek, kırmak istemeyecektir. 
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Ama unutmayalım ki, sadece neyi değil nasıl yaptığımiz da önemli. Kirmadan, pağırmadan, ona değer verip 
saygı duyduğunuzu hissettirerek. Ve en önemlisi de, her konuda özü yakalamak gerektiğini unutmadan, 

Bu temeli kurduğunuz binaya ileride istediğiniz süsü 
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ekleyebileceğinizi, onu en güzel şekilde donatabileceğinizi 
düşünüyorum. Ve tabii bir de 
binanızın sağlamlığını en iyi 
garantileyecek bir altin kural 
da; verdiğiniz özgürlük ve s0- 
rumluluğun dengede olması, 
Yani ona özgürlük verdiğiniz 
ölçüde sorumluluk da vermektir. Yine ona küçük yaşta vereceğiniz sorumluluk özgürlüğünü de beraberinde getirecektir. Biz genellikle birinden 
birini fazla yüklüyoruz çocuklarımıza. Küçük yaşlarında en 
küçük sorumlulukları almayı 
öğrenmiş çocukların ileride bu 
sorumluluğu her türlü davranış ve ilişkilerine yansıttığını 
görüyorum. Ya da tam tersi, 

Simdi anne babalar “Konuşmak kolay. Bizim yetiştirmemizle bitmiyor iş" diyecekler. Haklılar. En büyük temeli 
onlar atacak ama, inşa ettiğimiz bina tüm hava ve iklim 
şartlarının içinde büyüyor. Ve 
bundan sonrası toplumsal kararlılığımıza dayanıyor. “Biz 
bu dünyada nasıl bir toplum 
olmak, nasıl bir yer edinmek 
istiyoruz? Kendimize nasıl bir 
yaşamı lâyık görüyoruz?" sorularının cevabı oluyor. 

Öncelikle eğitim sistemimizde bunun cevabı, Maalesef çocuklarımızın öğretimiyle 
daha çok ilgileniyoruz. Kurduğumuz sistem de bir öğretim 
sistemi aslında, Ve okul öncesi 
eğitim hâlâ hak ettiği öneme 
sahip değil. Oysa bir çocuğun 
belli bir yaşa gelene kadar her 
dönemde alması gereken eğitim tamamen bir bilim konusudur. 

Ve bir gencin maneviyatını 
oluşturan, içinde bulunduğu 
toplumdur aynı zamanda. 
Günlük yaşamda bilerek veya 
bilmeyerek desteklediğimiz, 


onayladığımız, tepkisiz kaldığımız ya da alkışladığımız şeylerin hepsi bizim toplumsal 
karakterimizi oluşturmaktadır. 
Aslında biz insani değerleri 
çok yüksek bir toplumken 
bunlar sürekli aşağı çekiliyor 
gibi. Ve böylece en övündürğümüz konuda bile geri kalıyoruz. Meselâ trafikte kurallara uymak sanki saflıkmış gibi 
algılanıyor artık. Ve sanki herkesi “Sen dur, ben geçeyim’ 
diyor. 

Ve yine tüm televizyonlarımızda, filmlerimizde ve eğer 
okuma zevkini verebilmişsek 
kitaplarımızda aktarıyoruz çocuklarımıza değer yargılarımızı gizli mesajlarla. Bu konuda 
çocuk edebiyatına, çocuklara 
yönelik televizyon programlarına, çizgi filmlere, tiyatro 
oyunlarına çok değer verip 
özenle hazırlamamız gerekiyor. Bizimse bu konuda daha 
çok yol kat etmemiz gerek. 
Benim çocukluğumda tek kanal vardı ama birçok çocuk 
programı vardı televizyonda, 
Oysa şimdi bir elin parmaklarını geçmez. Yalnızca yabancı 
çizgi filmler alınıp yayınlanıyor. Başka ülkelerin ise, çevirisini yaptıkları çizgi filmlerde 
bile görüntüde geçen yabancı 
yazıları kendi dillerine çevirdiklerini gördüm. Bu kadar 
değer ve önem veriyorlar, İnce eleyip sık dokuyorlar çocuklarına ulaşan her şeyi. 

“Armut dibine düşer” demiş atalarımız. Bir bildikleri var 
her halde. Çocuklarımız bireyler olarak bizlerin ve de toplumumuzun aynası olacaklardır. 
Bu konuda yine kulak verirsek 
atalarımızın engin tecrübeleri- 
ne, “Ağaç yaşken eğilir” ve 
bakarsak bağ olacaktır. 


Çocuğun başarılı ve sağlıklı 
sosyalleşmesinde İslâm 
maneviyatının önemli 
işlevleri bulunmaktadır. 
Maneviyat, 
sosyalleşmedeki işleviyle 
çocuğun suça 
yönelmesinin 
önlenmesinde etkili olur. 
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oplumun gülleri olan çocuklar, nasıl oluyor da birer suç makinesi haline gelebiliyor? Çocuk suçluluğu, nasıl olup da modem dünyanın bu denli ciddi bir sorunu olabilmiştir? Gerçekten de bugün küresel bir sosyal fenomen 
olan çocuk suçluluğu, toplumların en önemli sorunlarından biri olarak dikkat çekmektedir. 

Bugün toplum içinde ayrı bir sosyal kategori olarak var olan çocuklar, ne yazık ki suç işleyebilen varlıklardır. Bu nedenle suçla bağlantılı bir çocuk tanı- 
mi dahi yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Adalet 
Yönetimi Asgari Standart Kuralları'nın (Pekin Kurallari) yaptığı bu tanıma göre çocuk; “İşledikleri suçlar 
açısından, kendi hukuk sistemlerine göre, yetişkinlerden farklı bir tarzda muameleye tabi tutulan kimsedir.” 

Modern toplumların, özellikle büyük kentlerin 
en önemli toplumsal sorunlarından biri olan çocuk 
suçluluğunun önlenmesi, sadece bir sosyal kategori 
olarak çocuklar arasında suçun önlenmesi açısından 
değil, genel olarak toplumda suçun önlenmesi açısından da çok önemli bir husustur. Büyük ölçüde 
ikincisi birincisine bağlı bulunmaktadır. Bu anlamda 
çocuk suçluluğunun azalması veya önlenmesi demek, toplumda var olan genel suçluluğun büyük ölçüde azalması demektir. Çünkü yapıları araştırmalarla ortaya çıkmıştır ki, yetişkinlik döneminde suç iş- 


leyenlerin büyük bir bölümü, çocukluk ve gençlik 
dönemlerinde de suç işleyenlerden oluşmaktadır. 
(Peker, 1994, 13) 

Günümüz dünyasının güncel bir sorunu olarak 
çocuk suçluluğu, gerçekten de o kadar ciddi bir 
problemdir ki Birleşmiş Milletler, problemin tespit 
ve çözümüne ilişkin önemli çalışmalar yapmakta; 
çeşitli bildirgeler, sözleşmeler, kurallar vs. ile çocuk 
suçlarının önlenmesi için neler yapılabileceği konusu üzerinde önemle durmaktadır. Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme, Çocuk Hakları Bildirgesi, Birleşmiş 
Milletler Çocuk Adaleti Yönetimi Asgari Standart 
Kuralları (Pekin Kuralları), Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri), söz konusu çalışmalara örnek 
olarak zikredilebilir. Birleşmiş Milletler'in dışında çeşitli ulusal ve uluslararası örgütlerin de konuya özgü 
çalışmaları olduğu bilinmektedir. 

Acaba gerek bireysel gerekse örgütlü çocuk suçluluğu nasıl önlenebilir? Çocukların suç işlemelerinin önüne geçilmesi için ne tür tedbirler alınabilir? 
Çocukların suç işlemelerinin toplum için yıkıcı boyutlara ulaşması nasıl engellenebilir? Çocuk suçluluğunun önlenmesi veya zararsız hale getirilmesinde, 
kurumsal düzlemde, din, eğitim, siyaset, ekonomi, 
aile, boş zamanlar, ahlâk ve hukuk alanlarında yapılması gerekenler neler olabilir? 
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Bu kısa yazıda maneviyatın çocuk suçluluğunun 
önlenmesi konusunda oynadığı rolden bahsedilmektedir. Tarihte ve günümüzde maneviyatın, çocuğun kişiliği, davranışları ve sosyal ilişkileri üzerinde son derece etkili olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede çocukların suça yönelmelerinin önlenmesinde 
din ve maneviyatın işlevleri; maneviyatın sosyalleşme ve sosyal kontrol işlevi, dindar aile ve çevrenin 
çocuk üzerindeki etkileri gibi hususlar bağlamında 
ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Suçun önlenmesinde sosyalleşme ve maneviyat 

Çocuk suçlarının önlenmesinde sosyalleşme çok 
önemlidir. Suç olgusu ile başarılı toplumsallaşma 
arasında ters orantılı bir ilişkiden söz edilebilir. Sağlıklı ve başarılı sosyalleşme yaşayan çocuk, suça yönelftlejmez. Suça yöneltilenler, sağlıksız ve başarısız 
sosyalleşme geçiren çocuklardır. Toplumla, toplumun inanç, değer, örf, hukuk, ahlâk ve genel davranış kurallarıyla uyum içinde olan insanlarda suça 
yönelmek gibi bir durum olmaz. Çocuğun bu şekilde başarılı ve sağlıklı sosyalleşmesinde ise İslâm maneviyatının önemli işlevleri bulunmaktadır. Maneviyat, sosyalleşmedeki işleviyle çocuğun suça yönelmesinin önlenmesinde etkili olur. 

Bilindiği gibi çocuk dindarlığının oluşumunda 
toplum, çok önemli bir yere sahiptir. Çevresiyle etkileşimi içinde vücut bulan çocuk, sosyalleşme süreci içinde zamanla başta aile olmak üzere sosyal grup 
ve diğer ajanlar kanalıyla toplumun dinine katılır. 
Din ise, çocuğun daha iyi sosyalleşmesinde ve suça 
meyletmemesinde etkili olur. 

Din, sosyo-ekonomik, dinsel vb. sisteme uygun 
belli karakter tiplerini öne çıkararak ve destekleyerek 
toplumsal aktörlerin, sosyal yapıya uygun rollerini 
öğrenip içselleştirmelerini, sosyal hayata ayak uydurmalarını, yani sosyalleşmelerini sağlar. Sosyalizasyonla çocuk, sosyal rollerini, dışsal sosyal şartlarin etkisinden daha büyük oranda içsel olarak benimser ve icra eder, Dinin temin ettiği manevi sosyalizasyon, çocuklar katında sistemi, sosyal yapıyı, 
sosyal düzenin norm ve değerlerini, toplumsal rolleri kabul edilebilir göstererek çocukların söz konusu 
sisteme, sistemin düzenlemelerine, kısaca sosyal hayata ayak uydurmalarında işlevsel olur. 

Maneviyat ile sosyalleşmede toplumun üyelerinin birbirlerine saygı ve sevgi esası üzere hareket etmeleri önemlidir. Denilebilir ki; başkalarına saygı, 
başkalarının hakkını gözetme, hatta başkalarını kendisi gibi düşünme, dinde esastır. İslâm dini örneğinde “Hiç kimse, kendisi için istediğini başkası için de 
istemedikçe iman etmiş olmaz” (Buhari, Kitâbu'l-imân, 
Bâb, 7) hadisi, bunu en güzel bir biçimde ifade etmektedir. Ayrıca “İslâm'da en hayırlı davranış; yemek yedirmek, tanıdığına da tanımadığına da $elâm vermektir” (Buhari, Kitâbu'-İmân, Bâb, 6), “Müslüman Müslümanların dili ve elinden zarar görmediği 
kişidir” (Buhari, Kitâbu'l-lmân, Bâb, 5) gibi hadisler, toplumsal ilişkilerde ideal davranışın nasıl olması gerektiğini açıklamaktadır. İslâm, sosyal ilişkilerin fedakârlık, karşılıklı sevgi, saygi ve anlayış içerisinde olması 
gerektiğini, insanın topluma bir empati ve sempati 
içinde katılması gerektiğini söylemektedir. Bu hadislerde ortaya konan mantıkla hareket eden toplum 
içinde sosyalleşen çocuğun suça meyletmesi çok 
zor gözükmektedir. Sevgi ve saygı merkezli dinin 
(Cüceloğlu, 1998, 120-122) ve manevi yaşamı biçiminin, 
çocuğun suça eğilimini engelleyen bir sosyalleşme 
deneyiminde bulunmasında önemli ölçüde etkili olduğu söylenebilir. 

Din ve maneviyat, toplum üyelerine cemaat ve 
grup bilinci kazandırarak veya tüm toplumu bir cemaat olarak kabul etme anlayışı vererek, üyelerin 
toplumun zararına bir davranışta bulunmalarının 
önüne geçer. Din, grup amaçlarının özel çıkarlar 
üzerinde ve duyguların organize arzular üzerinde 
egemen olmasını sağlamak için dört şey yapar: 

1. Din, tabiat üstü bir inançlar sistemi ile grup 
amaçları ve bunların üstünlüğü hususunda bir açıklama getirir. 

2. Din, kollektif ibadetler emrederek ortak duyguların sürekli olarak kuvvetli kalmasını sağlar. 

3. Din, ortaya koyduğu kutsal şeyler marifetiyle 
değerler yaratır ve bunları paylaşan bütün insanlar 
için bir araya getirici unsurları ortaya koyar, 

4. Din, sınırsız bir ödül ve cezalar kaynağı sağlar. 
Böylece din, sosyal bütünleşme yönünden zorunlu 
bir katkıda bulunur. (Dönmezer, 1990, 261) 

Bütün bu işlevleri düşünüldüğünde toplumda 
yerleşik dinin ve manevi havanın, çocuğun suça itilmesinin önlenmesinde ve çocuğun suça itilebileceği ortamların ortadan kaldırılmasında etkili olacağı 
söylenebilir. Maneviyat, çocuğun iyi ve başarılı bir 
sosyalleşmesini temin ederek suça eğilime neden 
olabilen, çocuğu suça itebilen, çocuğun çocuk fail 
haline gelmesini sağlayan damgalama ve damgalanma, suçu öğrenme, anomi, yoksulluk, mekân, 
alt-kültürlülük, kültür çatışması, statü farklılıkları, işsizlik, eşitsizlik gibi durumlarını veya bunların olumsuz sonuçlarının ortadan kalkmasında etkili olur, çocuğun toplumun diğer üyelerine hoşgörüyle, sevgi 
ve saygıyla yaklaşmasında işlevsel olur. 

Maneviyat, sosyalleşme işleviyle ana-baba ile 
güçlü bağın, sosyal değerlerle bağın, okula devamın ve hukuka saygının gerçekleşmesinde etkili 
olur. İslâm maneviyatı, sosyalleştirici etkisiyle çocuğu ailesine, ana-babasına, varsa kardeşlerine bağlar, 
ailede bir güven sağlar, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir düzen kurar; çocuğun toplumun değerleri- 
ne katılımını, uyumunu ve onları içselleştirmesini 
sağlar, çocuğu okuluna ve işine bağlı kılar, okula devam etmesi noktasında motivasyon kazandırır ve de 
çocuğu hukuka, insan haklarına, toplumun kural ve 
yasalarına saygılı bir insan haline getirerek toplumsal uyumu bozacak davranışlara meyletmesini engeller. 

Bütün bu ifade edilen hususlar bağlamında, maneviyatırı suçun önlenmesindeki etkisinin, özellikle 
suç ortamını oluşturan sosyal uyumsuzluğa meydan 
vwermemede kendini gösterdiği söylenebilir. Bilindi- 


ği gibi suçun oluşması ile uyumsuzluk arasında karşılıklı bağlantılar vardır. Denilebilir ki sosyal uyumsuzluk, suç için gerekli ortam ve zeminin oluşmasını 
sağlar. Bir toplumda uyum ne kadar iyi ise, suç oranı da o oranda az olur. Toplum üyelerinin uyum 
içinde yaşamalarında dindarlık ve maneviyatın etkisi güçlüdür. Din, birlikteliğe, kardeşliğe ve hakları 
gözetmeye çağrıda bulunarak uyumun egemen olduğu bir toplum inşa etmek ister. 

Suçu önlenmede sosyal kontrol ve maneviyat 

Manevi hayat, kul hakkı, hak ve adalet üzere ilişki kurma, cemaat anlayışı ve cemaatle eda edilen 
ibadetler, itaat, günah inancı gibi kanallarla sosyal 
kontrolü temin eder. Sosyal kontrol ise, toplum içinde çocuğun suça meylini önleyen bir özelliğe sahiptir. 

Sosyal kontrol araçları arasında din, önemli bir 
yer tutar. Denilebilir ki, din etkin bir sosyal kontrol 
aracı olup, insan davranışları üzerinde etkili olmakta, insanı iyi davranışa yöneltmekte, suça yönelten 
unsurlara karşi direnç kazandırmaktadır. Insan fiillerini düzenleyen ahenkli bir sistem olarak düşünüldüğünde dinin, insanın suça gitmesini önleme kapasitesine sahip olduğu anlaşılır. (Dönmezer, 1994, 
219-224) 

Potansiyel bir sosyal kontrol gücü olarak din, 
sosyal yapıyı korur. Meşrülaştırma ve muhafazakârlik ile yakından ilişkili olan sosyal kontrol işleviyle 
din, toplum üyeleri veya aktörlerinin, sosyal ve siyasal düzenin kural ve düzenlemelerinin sınırları dahilinde hareket etmelerini sağlar, o sınırların dışına 
çıkmalarını önler. 

Toplumsal kontrol, bir yönüyle insanın bilincinde içselleşerek vicdan denilen mekanizmayı harekete geçirir. “Gerçekten de, kurallar kişinin vicdanında 
köklü bir yer edinmedikçe, dıştarı gelen kontrolün 
etkili olması pek düşünülemez. Bu süreçte dinin nasıl etkide bulunduğunu kolayca görebiliriz. Dinin, 
toplumsal hayatta hoş karşılanmayan işlerden uzak 
tutacak şekilde insan bilincini şekillendirebilmesi 
onun en belirgin, herkesçe arzu edilen ve bilinen en 
“açık” etkilerinden veya işlevlerinden birisidir. (Ber. 
ger, 1999, B5-Bö) 

Din, dindarlık ve maneviyat kanalıyla öyle bir 
sosyal kontrol aracı olmaktadır ki, dindar olmayan 
insanlar dahi, dindarı, yanlış yapmaktan ve suç işlemekten alıkoymaktadır. Lise yıllarında (1998) Mar- 
din Yetiştirme Yurdu'nda kalan dindar bir öğrenci- 
nin yaşadığı bir olay bunu doğrulamaktadır. Ekim 
2003'te yaptığımız görüşme esnasında bu öğrenci- 
nin naklettiğine göre, kendisi bir gün bir arkadaşına 
karşı kabalık yaptığında yurt müdürü ona hitaben 
“Bir de dindarsın! Dindar insan bu tür şeyleri yapmamal. Namaz kılan, oruç tutan insan nazik olur” 
gibi sözler sarf etmiştir. Ayrıca bilinmektedir ki, toplumumuzda anne babalar, din görevlileri, yetişkin 
dindarlar, dindar olan çocuklarını suça ve kötü davranışlara meyletmemeleri için onlara “dindar insana 
(örneğin namaz kılan insana) kötü davranışların yakışmayacağını” söyleyerek olası yanlış hareketlerin 
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ününe geçmek isterler. Buna benzer olayların örneklerini çoğaltmak mümkündür. Bu vb. olaylar da 
göstermektedir ki dindarlık, sosyal kontrol işlevi vasıtasıyla çocuğun suça yönelmesini ve suç işlemesini önleme kabiliyetini haizdir. 

Bu olaydaki durumun tersine çocuk dindar olmayabilir de. Çocuğun ailesinin veya çevresinin dindar olması durumunda da din, aynı şekilde sosyal 
kontrol veya denetim işlevinde bulunabilir, çocuğun suça yönelmesinin önlenmesinde etkili olabilir, 
Çocuk, çevresinin dindarlığının doğal bir denetimi 
altına girerek suç olabilecek davranış biçimi geliştirmeye meyletmez, Görüldüğü gibi din ve dindarlık, 
çocuk ve toplumun karşılıklı ilişkilerinde çift yönlü 
bir kontrol işlevi görmektedir. 

Gerçekten de İslâm, topluluk denetimi noktasında önemli bir işlevsellik arz eder. İslâm, topluluk boyutuyla denetim işlevi görme kabiliyetine sahiptir. 
Din, söz konusu boyutuyla hem denetim hem de 
çocuklara güvenli ortam sağlayarak çocukların suça 
yönelmelerinin önüne geçilmesinde işlevsel olabilir, 
Din, hem kendi yapısında var olan toplumsallık, 
hem de daha özel dini topluluklar ile çocuklar üzerinde denetim sağlayabilir ve bu yönüyle din, çocuk 
suçluluğunun önüne geçilmesinde etkili olabilir. 

Dinin sosyal kontrolle çocuk suçlarını önlemede- 
ki rolünün anlaşılması açısından önemli hususlardan 
biri de, “emr bi'l-maruf, nehy ani'l-münker“, yani 
iyiliği yayıp çoğaltma ve kötülükle mücadeledir. lslâm'ın bu ilkesi, toplumu sağlıklı bir biçimde ayakta 
tutma amacı gütmektedir. Bu ilke, toplumun bütün 
üyelerini toplumu inşa etme ve muhafaza etmede, 
kültürel, siyasal, sosyal, ekonomik vs. açıdan geliştirmede yetkili kılar. İnsanlar, bu ilkeyle toplum içinde 
birbirlerine iyilikleri hatırlatır, iyiliği yaymaya çalışır, 
kötülüklerin de ortadan kalkması için uğraşırlar. 

Gerçekten de ıslah mekanizması, başka bir ifadeyle iyiliği yayıp çoğaltma ve kötülükle mücadele 
faaliyeti, toplumların varlığının devamı için hayati 
öneme sahiptir. Toplumun sürekliliğinin sağlanması, mevcut yapısının korunması ve sosyal dengenin 
kurulması islah mekanizmasının varlığına bağlıdır. 
Bu yüzden İslâm için iyiliği yayıp çoğaltmak, sosyal 
hayata egemen kılmak ve kötülüğün toplum içinde 
azalmasını, etkisizleşmesini sağlamak bütün sosyal 
hayatın ternelidir. Hatta İslâm, “Sizden hayra çağıran, iyiliği yayıp çoğaltan ve kötülükten sakındıran 
bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardir.” (Ali İmran, 104) ayetiyle kendisine tâbi olanlardan bunun kurumlaştırılmasını istemektedir. Toplumda herkes temelde bununla görevli sayılmasına 
rağmen, bunu kendine iş edinmiş bir kurumun bulunması özel olarak emredilmiştir. Denebilir ki bu 
özel kurum veya kuruluşlar da sonuçta iyiliğe çağıran, güzel işleri yayan ve kötülükleri yasaklayan bir 
toplumun ve insanlığın teşekkülünü hedef almaktadır. 
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Diyanet İşleri Başkan Yardimcisi 


iştan gelen ortak bir 


we mümin; Allahin 
ine iyi bir nesil, temiz 


için dua etmiştir. 


» nsanın dünya hayatı; doğumla başlayanı ve ölüme kadar devam eden bir sü- 


reçtir. Ancak bu dönem hem bedeni 
hem ruhi gelişim yönünden çeşitli özellikler 
sergilemektedir. Genel olarak insanın ömrü; 
çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi 
devrelere ayrılmıştır. Tabii olarak bu devrelerin 
her biri bir öncekinin etkisiyle oluşmaktadır. 
Özellikle kişinin bedeni ve ruhi gelişiminde çocukluk dönemi büyük rol oynamaktadır. |. Jagoue Rouseau; “Çocukluk, mantığın uykusudur” demiştir. Heinrich Sehlimann ise, aynı 
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i devam ettirmek için 


lir. Nitekim birçok 


e bu soylarından O'na 
den milletler vermesi 








konuyu benzer bir yorumla 
şöyle ifade etmiştir: “Bir çocuğun küçüklüğünde aldığı ilk 
intibalar bütün ömrünce devam eder.” Gerçekten çocuk 
yaşta kazanılan birçok alışkanlik, gelecek yıllardaki davranışlara da yansımaktadır. Bu yüzden halk arasında; “Yedisinde 
ne ise yetmişinde de odur” sözü sıkça kullanılması âdet haline gelmiştir. Diğer yandan insanlar kendilerini tanıtırken, 
çocuk yaştaki tutum ve davranışlarını, önemli bir hatıra olarak anlatmaktadırlar. Görüldüğü gibi çocuk ilk alışkanlıklarını önce aile, sonra da birlikte 
yaşadığı toplumdan almaktadir. Bu bakımdan çocuk; aile, 
toplum ve sosyal çevrenin bir 
emanetidir. Dolayısıyla çocuğun gelişmesinde ve ilişkilerinde “mikro ve makro alanlarını” 
önemli rolü vardır. Bu iki alan, 
çocuğun kişiliğini, karakterini 
ve ahlâkını etkilemektedir. Biz 
de bu yazımızda öncelikli olarak söz konusu alanları oluşturan aile ve toplumun, çocukların yetiştirilmesi, eğitilmesi ve 
geliştirilmesiyle ilgili görev, 50- 
rumluluk ve duyarlılıkları üzerinde durmak istiyoruz. 

Mikro alan: Bilindiği gibi 
çekirdek aile; anne baba ve 
çocuklardan meydana gelmektedir. Önce aile ortamıyla 
tanışan çocuk daha sonra arkadaş ve okul hayatıyla karşılaşmaktadır. Buna; “Çocuğun 
küçük dünyası veya mikro alam” demek de mümkündür. 
Dikkat edilirse her insanda, 
kendi nesebini ve zürriyetini 
devam ettirmek için yaratılıştan gelen ortak bir arzu vardır. 
Nitekim birçok peygamber ve 








Unutmayalım ki kişinin çocukluk dönemine ayrılan 
zaman, ona yapılan iyilik, duyulan sevgi ve 
gösterilen sıcak ilgi mutlaka bir gün bereketlenmiş 
bir kazanç ve iyilik şeklinde hem sahibine hem de 
alleye ve topluma yansıyacaktır, 


mümin; Allah'ın kendilerine iyi 
bir nesil, temiz bir soy ve bu 
soylarından O'na kulluk eden 
milletler vermesi için dua etmiştir. Kur'an-ı Kerim de bu 
eğilimi son derece tabii karşılamiş ve bütün Müslümanların, 
dualarında Allah'tan kendilerine göz nuru olacak eşler ve 
çocuklar verilmesi için dua etmelerini tavsiye etmiştir. (Furkan, 74) Hz. Peygamber 
(s.a.s.)'in; “Evlenin, çocuk sahibi olun; ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim.” (Müsned; I. 72) 
mealindeki hadisi de nesli koruyup geliştirmeye özen göstermenin gerekliliğini hatırlatmaktadır. Bu itibarla kişinin 
çocuk sahibi olması, ona büyük bir sorumluluk getirmektedir. Bu nedenle çocukla ilgili 
konularda, anne ve baba arasındaki ilişkiler ahlâki ve hukuki bağlamda belli esaslara bağlarımıştır. Buna göre; çocuğun 


dünyaya gelmesi ciddiye alınmalı, iyi bir insan ve samimi 
bir Müslüman olarak yetişmesi 
için her türlü gayret ve fedakarlık gösterilmelidir. Çünkü 
çocuk, saf, temiz ve berrak bir 
yaratılışla aileye emanet edilmektedir. Belki de insanın ilk 
ve en hayırlı okulu, içinde gözlerini açtığı aile yuvasıdır. Bu 
okul; değerini bilenler için sevginin, saygının, acımanın ve 
iyiliklerin öğretildiği, beden ile 
ruhun birlikte şekillendiği bir 
hayat okuludur. Nitekim 
Kur'an-ı Kerim de; çocuğun 
gözetilmesi, eğitilmesi ve korurmasi için anne ve babanın 
sorumluluğunu hatırlatmıştır; 
“Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakıtı 
insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun.” (Tahrim, 6) Görüldüğü gibi bu ayette müminlere; aile sorumluluğuyla ilgili bir uyarı yapılmaktadır. O halde her aile, çocu- 
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Çocuklarını nasihat kadar örnek davranışlara da ihtiyaçları vardır. O halde aile, okul, çevre, arkadaş ve kisaca bütün toplum olarak onlara olan ilgimizi ve ya 
kınlığımızı bir kez daha değerlendirelim. Onları seveim. Onura edelim. Cesaret verelim. 


ğun dünya ve ahiret mutluluğuna zemin teşkil edecek önlemleri almak zorundadır. Onları dünyada, her türlü korku, 
tehlike ve felâketlerden korumaya çalışmalıdır. 

Takdir edileceği üzere; çevrede çocuğun yetişmesini ve 
geleceğini etkileyen bazı engeller vardır. Şüphesiz ki bu 
engelleri aşmak için en önemli görev ve sorumluluk, öncelikle anne ve babaya düşmektedir. Buna göre; çocuklara 
eşit davranmak, güzel bir isim 
vermek, onları helâl kazançla 
büyütmek, eğitimlerine katkıda bulunmak, güzel bir ahlâkla yetiştirmek, inanç değerleriyle tanıştırmak ve ergenlik 
çağına geldiklerinde evlenmelerine yardımcı olmak gerekmektedir. Hz. Ali'nin şu sözleri 
de konumuza ışık tutması bakımınıdan son derece anlamılıdır: “Kendinize ve çoluk çocuğunuza iyiliği öğretin. Onları 
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güzel edep ve terbiye ile yetiştirin. Bir kimse hangi terbiye 
esasına göre büyür gençliğine 
erişirse, ihtiyarlığı da aynı hal 
üzere olur. Çocuğuna küçüklüğünde iyi eğitim veren kimse, büyüyünce onunla mesrur 
olur. İşlerin sonucunu iyiden 
iyiye düşünmeyenler, hiç şüphesiz ki bir gün pişman olacaklardır.” 

Makro alan: Çocuk bir 
müddet sonra aile hayatının 
dışına çıkmak durumundadır. 
Okul dönemi başlayacak ve 
yeni arkadaşlarla tarışacaktır. 
Belki aile açısından onun çocukluğu devam edebilir. Fakat 
psikolojik ve sosyolojik anlamda o sosyal hayatın bir üyesi 
olmuştur. Onun ihtiyaçları 
doğrultusunda eğitim, okul, 
giyim, kuşam, yeme, içme ve 
eğlence gibi çeşitli sektörler 
meydana gelmiştir. Kreşler, 1slahevleri, eğlence merkezleri, 
yurtlar ve okullar açılmıştır. 


Böylece çocuğun dünyası biraz daha büyüyerek “makro 
alanı” düzeyine ulaşmıştır. Doğal olarak hayatı kuşatan sosyal ve fiziki çevre onu etkileyecektir. Bir taraftan akraba, 
komşu ve arkadaş gibi insan 
gruplarıyla ilişkileri artmış, diğer taraftan ulaşım, yeni yerleşim ve göç gibi coğrafi ve fiziksel değişikliklerin içine girmiştir. Daha da kaygılı olanı; 
bilgisayar, Internet ve diğer 
görüntülü yayınları, hazırlıksız 
olarak izleme durumunda kalmıştır. Aslında toplumun değerlerini etkileyen bu değişiklik; iyiden kötüye olduğu gibi, 
kötüden iyiye de olabilir. Fakat 
toplum; kendisine emanet 
edilen çocuğu, bu nazik ve 
riskli dönemlerde daha çok korumak ve ona sahip çıkmak 
zorundadır. 

Elbette çocuğu bu gelişmelerden, yeniliklerden ve toplumsal olaylardan uzak tutmak 
mümkün değildir. Esasen doğru da olmaz, Aslında böyle bir 
tavır sergilemek ona haksızlık 
olur. Zira toplumun geleceği 
bugünkü çocuklarla şekillenecektir. Bu durumda en isabetli 
olanı çocukları yaşayacakları 
zamanın şartlarına göre eğitmektir. Çünkü onlar bizim yaşadığımız zamandan başka bir 
zaman için yaratılmışlardır. O 
halde onlara inanç, tarih, kültür, medeniyet, çalışma, azim, 
sabır, cesaret, güven ve gayret 
gibi değerler mutlaka öğretilmelidir. Buna paralel olarak 
gelişen teknoloji hakkında bilgilendirilmelidir. Bütün bunlann ötesinde onların sevgiye, 
iyi örneklere, açıklayıcı ve doğru bilgilere, inanç ve ibadet or- 


tamına ihtiyaçları olduğu unutulmamalıdır. Kendileri için zararlı ve olumsuz olan davranışlar açıkça anlatılmalıdır. Geleceklerini karartan, suç ve alışkanlıklara sürükleyen nedenler 
ortadan kaldırılmalıdır. Ne yazik ki belli bir dönemden sonra fert ve ailenin alacağı öniemler yeterli olamamaktadır. 
Başta devletin ilgili birimleri olmak üzere, eğitim kurumları, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve bütün sivil örgütler bu husustaki 
sorumluluklarını yerine getirmelidirler. 

İyi temennilerimize rağmen günümüzde; çocukların 
içine düştükleri suç ortamlarına baktığımızda sevinecek durumda değiliz. Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı 
Adli Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü ile Tevkif ve Cezaevleri Genel Müdürlüğü'nün 
açıklamaları ve verileri de bu 
hususu doğrulamaktadır. Her 
geçen gün evini terk eden, 
okula gitmeyen, iş ve meslek 
sahibi olamayan, başı boş ortalıkta dolaşıp, metro, park, 
otogar, köprü altı vb. yerlerde 
geceleyen çocukların sayısı 
dikkat çekmektedir. Aile ve 
toplum sevgisinden mahrum 
kalan bu çocukların suç ortamına sürüklenmeleri kaçınılmazdır. Yapılan araştırmalara 
göre; son yıllarda suça itilen 
çocukların sayısında büyük artışlar olmuştur, 

İntihara teşebbüs eden her 
100 kişiden, 20'sinin, mala 
karşı işlenen suçlarda her 100 
şüpheliden 25'inin, 100 cinayet şüphelisinden “9'unun, 
şahsa karşı işlenen suçlarda 
ise, her 100 şüpheliden 


10"unun çocuk olduğu anlaşılmıştır. Ülkemizde bulunan 16 
çocuk mahkemesine intikal 
eden davaların sayısında da 
artışlar olduğu ifade edilmektedir. Buna göre; çocuk mahkemelerine 2001 yılında ortalama 5 bin 206, 2002 yılında 
5 bin 374 yeni dava gelmiştir. 
2003 yılında, 16-18 yaş grubundaki davalara da çocuk 
mahkemelerinde bakılmaya 
başlanmasıyla birlikte mahkemelerin yükü artmış ve sayı 21 
bin 576'ya yükselmiştir. 2004 
yılında ise açılan dava sayısı bir 
önceki yıla göre 95 64'lük bir 
artışla 35 bin 448'e çıkmıştır. 
Çocuk mahkemeleri bulunmayan illerde, suç işleyen çocukların yargılama görevini genel 
mahkemeler yürütmektedir. 
Bu mahkemelere, çocuklarla ilgili intikal eden davalar da çocuk mahkemelerine paralel 
olarak artış göstermiştir. Buna 
göre; 1994 yılında ceza mahkemelerine açılan davalardaki 
çocuk sanık sayısı 67 bin 240 
iken, 2003 yılında % 85 artış 
göstererek 124 bin 640' a 
ulaşmıştır. Diğer bir ifade ile; 
1994 yılımda 100 bin çocuk 
başına sanık sayısı 675 iken, 
2003 yılında bu sayı, 100 bin- 
de 1197'ye çıkmıştır. Evet diğer alanlarda da benzer istatistik rakamlarını çoğaltmak 
mümkündür. Fakat biz olumsuzlukları çoğaltarak karamsar 
bir tablo çizmek istemiyoruz. 
Ancak gerçekleri görmeden 
her şeyi mükemmel göstermek de doğru değildir. Aile ve 
toplum olarak çocuklarımızın 
olumlu veya olumsuz yönleri- 
nin bilimsel olarak bilinmesin- 
de yarar vardır. 


GÜNDEM 


Yukarıdaki açıklamalardan 
da anlaşıldığı gibi çocuk; aile 
ve toplumun önemli bir emanetidir. Kesinlikle ihmal edilemez ve hafife alınamaz. Devleti oluşturan resmi, özel ve sivil 
kurumların tamamı görev ve 
yetki alanlarıyla orantılı olarak 
onun barınma, eğitim, sağlık 
ve diğer bütün ihtiyaçlarını temin etmekle sorumludur. Çocukların nasihat kadar örnek 
davranışlara da ihtiyaçları vardır. O halde aile, okul, çevre, 
arkadaş ve kısaca bütün toplum olarak onlara olan ilgimizi 
ve yakınlığımızı bir kez daha 
değerlendirelim. Onları sevelim. Onura edelim. Cesaret verelim. Başarılarını mutlaka 
ödüllendirelim. Yardımlaşmayı 
ve paylaşmayı öğretelim. İbadet, dua ve yardımseverliği 
teşvik edelim. Kitap okumaya 
ve yazmaya alıştıralım. Çağın 
yenilikleri ve gelişmeleri hakkında bilgilendirelim. Bilgisayar ve iletişim teknolojiyle tanıştıralım. Bu yeniliklere, nasıl 
ve ne kadar zaman ayırtacağına yardımcı olalım. İyi davranışlarını takdir ederek ödüllerdirelim. Hatalı davranışları konusunda yapıcı ve yönlendirici 
bir şekilde uyaralım. Boş zamanlarını değerlendirmek için 
sevdiği sporları yapmasına imkan sağlayalım. Unutmayalım 
ki kişinin çocukluk dönemine 
ayrılan zaman, ona yapılan iyilik, duyuları sevgi ve gösterileri 
sıcak ilgi mutlaka bir gün bereketlenmiş bir kazanç ve iyilik 
şeklinde hem sahibine hem de 
aileye ve topluma yansıyacaktir, 
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ireysel ve toplumsal olarak bizim için 
, hayatın anlamının ne olduğuna karar 
vermek zorundayız. Insan olarak, kendimiz ve dolayısıyla da diğerleri ve yaşam hakkında çok az bilgiye, ipucuna sahibiz. İnsanlık nedir? 
Sorumluluklarımız nelerle sınırlıdır? Ne için yaşıyoruz? Yaşamın ve varlığımızın amacı nedir? Hayata nasıl ve nerden baktığımız gibi soru ve soru 
alanları da yaşam boyu karşımıza çıkan diğer 
noktalardır. İşte bütün bunların odak noktasında 





insan ve 


e 





ler 


da değerler karşımıza çıkar. Değerler, bir bireyin 
hayattaki hedeflerini, prensiplerini ve davranışsal 
önceliklerini belirten bilişsel yapılardır. 

İnsanın yaşam tarzını ve davranışlarını etkile- 





yen değerler bütünü, bireyin dünya görüşünü 


oluşturur. Bireylerin önemli problemlerini ve 
dünya görüşlerini, o kişilerin benimsedikleri değerler hakkında güvenilir bilgileri dikkate almadan anlamak, değerlendirmek ve yorumlamak 
zordur. 





İnsan, hayatta inançlarını uygulamaya, hayatını onlara göre düzenlemeye çabalar. Bunlar, insanın kendini tanıması, varoluşunu anlamlandırması, hayatın amacını, yaşamdaki rolünü, başkalarını ve onlarla olan ilişkilerini, yaşantılarını anlamlandırması, yorumlaması noktalarında rol oynarlar. Bireyin kim olduğu, neden var olduğu, hedefleri, istekleri, ihtiyaçları, 
sorumlulukları konularını aydınlatan sağlıklı ve 
tutarlı bir referansa sahip olması, değerlendirmelerinde, düşünce ve davranışlarında tutarlılığı getirecek, kişisel ve toplumsal uyumu arttıracaktır. 

İnsanın tutum ve davranışları, hayata verdiği değer ve anlam tarafından şekillenmektedir. İnsanların hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri ve bunu uygulamaları, bir yandan kişisel tutarlılık ve bütünlüklerini sağlayıp korumalarını sağlarken, bir yandan da diğerlerinin davranışları hakkında yerinde tahminler yaparak önemli bir ihtiyaç 
olan güven duygusunu hissetmelerini kolaylaştıracaktır. 

Kişilerin davranışlarına tutarlık kazandıran, 
yön veren, kişilik ve karakter bütünlüğünün 
kazanılmasına yardımcı olan standartlar olarak 
değerler, bireyin tutum ve davranışlarını etkiler, belirler, biçimlendirir ve yönlendirir. Böylece birey, o değerlerle amaçlarını tanımlar, belirli yönde bir etkinliği seçer ve onlar aracılığıyla kendini ve başkalarını değerlendirir. 

Değerler bize rehberlik ederler. Insan davwranışlarının anlaşılmasında onun değerlerini ve 
inanç dünyasını tanımak esastır. Zira, belli bir 
amacı göz önünde tutmaksızın, herhangi bir 
şeyi düşünmeksizin en ufak bir faaliyette bulunmamız mümkün değildir. Onun için kalbimize ve zihnimize koyduklarımız ile değer, öncelik ve tercihlerimiz önemlidir. Kişi davranışlarında bir tutarlılık kazanmak ve olmak istediği kişiliğe karar vermek için kendisi için değerli olan şeylerin neler olduğunu incelemek zorundadır. 

Değerler sayesinde, davranış düşünce tutarlılığı kazanarak istikrarlı ve düzenli bir yaşanti sahibi olma imkânına kavuşuruz. Efendimiz'e “El-Emin” denmesindeki sır burada olsa 
gerek. Neyi niçin yaptığını bilen bir zihniyet, 
bunu mümkün kılan gerçekçi, istikrarlı ve aşkırı bir değer sistemine sahip bir birey olarak 
asla sapmayan, ne zaman ne yapacağı belli 
olan, dengeli ve kararlı bir ruh hali, karakter 
sergilemiştir Sevgili Peygamberimiz. 
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İnsanın hayatta bir amacı, hedefi ve niyeti 
olmak lâzımdır. Hayat gelişigüzel yaşamak lüksünü vermez. Hayatı geldiği gibi, gelişigüzel 
yaşamak asıl anlamından kaydırır. Şuurlu, bilinçli, belli bir niyet doğrultusunda yaşamak 
anlamlı kılsa gerektir hayatı. Birer yolcu olduğumuzu, yolculuğumuz esnasında önümüze 
sürekli keşfetme, anlama fırsatlarının çıktığını 
ve en önemlisi de bunların hiçbirinin tesadüfi 
olmadığını bilerek yaşamak durumundayız. 
Ancak böyle, varlığımızı, yaşantılarımızı anlamlandırabiliriz. 

Bizleri etkileyen olaylar değil, olaylarla ilgili 
düşüncelerdir. Nasıl hissedeceğimiz, düşüneceğimiz, neyi nasıl algılayıp anlamlandıracağımız bize bağlıdır. Bu yetiyle dünyaya gönderildik. Yaratıcımız düşünce tembelliğini hoş görmeyerek insanları gerçekleri anlamaları için düşünmeye çağırır. Sürüye nişan aldığı için kuşlann hiçbirini vuramayan avcı olmaktan kurtulmak ve hayatı hakkıyla anlayıp anlamlandırmak durumundayız. Kulluğumuzun gereği ve 
mahiyeti bu olsa gerektir. Buna hizmet eden 
gerçekçi bir değer sistemi, ruhsal ve davranissal istikrara kavuşmamızı sağlayacaktır. Zira ancak ruhi istikrara kavuşmuş fertler dengeli ve 
tutarlı davranışlar sergileyebilirler. 

İlişki kurduğumuz insanlar karşısında tutumumuz, yaşadığımız olaylar ve durumlarda 
verdiğimiz her karar ve ilgili davranışlarımız değerlendirmelerimize dayanır. Bu tutum, karar 
ve davranışlarımız yaşarnımıza vermeye çalıştığımız yönü gösterir. Kişilerle ve kendimizle ilişkilerimizde, başkalarının ve kendimizin yapıp 
ettikleri ve ortaya koyduklarıyla ilgimizde belli 
bir bütünlükte bir kişi olarak var olmamızın temelinde değer anlayışımız bulunur. Kişi zihnen 
ve duygusal olarak geliştikçe, sahip olduğu deerleri değiştirme veya düzeltmeye ihtiyaç duyabilecektir ve bunu yapmaya da yeterlidir. 

Kısaca değerler veya değer yargıları, kişilerin hayat görüşlerinin, hayat felsefelerinin dökümüdür. Bir kimsenin hayat felsefesi, yaşadığı 
bir değerler sistemidir. Böyle bir sistem, o kimsenin, amaçlarını, ideallerini, düşünme biçimini ve davranışlarına rehberlik eden ilkeleri içerir. Kişilerin davranışlarına tutarlılık kazandıran, 
yön veren, kişilik ve karakter bütünlüğünün 
oluşmasına yardımcı olan standartlardır. Belli 
bir düşünce, anlayış tarzını, değer sistemini kazanmak, yerleştirmek sürekli bir zihni uğraş ve 
deneyim sonucu gerçekleşir. Bu da çocukluk 
yıllarına dayanan bir süreçtir. 
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$ nsan, varoluş hakkını Yaratıcı'nın kendisini 
dünyaya gelmesini takdir etmesinden alır. 
Bütün ilahi dinlerin ortak amacı olan, dini, 

aklı, nesli, inancı, malı ve namusu muhafaza, bu 
fitri ve ortak varoluşun temel direkleridir. İnsanın 
fiziki varlığı ile beraber şahsiyeti de bir var oluş sergiler ve bu varoluşun dokunulmaz sınırları vardır. 
Ancak yine insan tarafindan diğer insanlarını varoluş sınırlarına dolaylı ve dolaysız saldırılar vuku bulur. Fitri varoluş hudutlarına saldıranlar her zaman 
güçlü olanlardır. Güçlüler güçlerini ya pazularırdan, ya paralarından, ya tanıdıklarından, ya da isgal ettikleri makamlarından alırlar, İnsanlık tarihini 
bu tür ilişkiler bağlamında inceleyen bir düşünür, 
insan insanın kurdudur der. Bu kurt, insanın bulunduğu her yerde, her ortamda ve her şartta işlevini sürdürür. “Biz insanı en güzel şekilde yarattık 
sonra da onu aşağılarını aşağısına indirdik” (Tin, 4-5) 
buyrularak Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın dileyip en iyi 
meziyetlerle yarattığı varlığın hayatta karşılaşacağı 
en önemli risklerden birine karşı inananlar uyarılmaktadır. Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde, gittikçe küçülen, mesafeleri daralan, imkânları ve riskleri sonsuz olan bir dünyanın sakinleri olarak, bugün nasıl aşağılara düşmekten kurtulabilir, ahlâkın, 
medeniyetin, faziletin, hoşgörünün yukarı katlarına tirmanabiliriz? Yaşadığımız hayat şartlarında 
kimler bizim, biz de kimlerin maddi ve manevi varoluş sınırlarını ihlâl etmekteyiz? Dünyaya gözlerini 
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açan yavrularımızın insan-ı kâmil olma yolunu bulmasına sosyal çevrenin hangi unsurları engel olmaktadır? Bu ve benzeri sorular dünyanın diğer 
toplumları ile bir arada ve kendisi kalarak yaşamak 
isteyen toplumumuzun önünde cevaplandırılmayı 
bekleyen önemli sorulardır. 

Bu soruların cevabının herkese özel yönleri bulunmakla beraber, Türk toplumunun ortalama insarının hayat şartlarını göz önünde bulundurarak 
bazı genel öngörülerde bulunmak istiyoruz. 

Sorumluluk duyma 

Hayatımızın düzeni, yaratılışımızın gayesini 
gerçekleştirebilme, Allah'a karşı iyi bir kul olmanın 
bilincine varma, sorumluluk kavramı ile yakını ilişki 
içerisindedir. Sorumluluk soyut bir kavram olmanın ötesinde amellerimiz ve fiillerimizle kendini 
gösterir. Burada bilgi, irade ve ihtiyar (tercih) ın bileşimini bulmak mümkündür. 

Bir insanın eyleminin sorumluluğunu üstlenmesi ne demektir? Yani eyleminden sorumluluk almış insanla, sorumluluk almamış insan arasındaki 
fark nedir? soruları ancak bilen ve yapabilme özgürlüğü olan insanlar arasında ayrım yapmak üzere sorulabilir. 

Sorumluluk almış insan hesap verir, kendi bilircinin, kendi gücünün, kendi eyleminin sınırları 
içinde olaya sahip çıkar. Burada kişinin kendi yasamına, işgal ettiği makama, taşıdığı sıfatına sahip 
çıkması vardır. 


Sorumluluk almamış kişi, söz konusu olan her 
ne ise ona sahip çıkmaz. Konuyu kendi bilincinin, 
kendi gücünün ve eyleminin sınırları dışında tutar. 
Sorumluluk sahibi insanla, sorumsuz insan arasindaki fark, en güzel surette yaratılmış insan profili 
ile aşağıların aşağısına indirilmiş insan profili arasındaki yerimizi belirler. 

Hayat (Sorumluluk) alanımız 

Her insanın fiziki ve sosyal çevresi onun hayat 
alanını belirler, Fiziki ve sosyal çevremizle aktif ve 
pasif ilişkiler içinde hayatımızı sürdürürüz. Fiziki 
çevre ile ilişkilerimiz Allah'ın mahlukatı ile olan hukukumuzu oluşturur. İnsanın tabiatla, hayvanlarla, 
soluduğumuz hava ile, içtiğimiz su ile velhasıl canli cansız bütün mahlukat ile ilişkisi onun ahirette 
yüce yaratıcıya vereceği hesabın önemli bir kısmini oluşturur. Sebepsiz yere tahrip edilen çevrenin 
bir hesabi vardır. Sevgili Peygamberimizin savaşa 
giden ordusuna yeşil tarlaları ve ağaçları tahrip etmemelerini tembih etmesi, dinimizin ebedi değerlerinden birine işaret etmesi bakımından önemlidir. (brahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji 
«.238) İnsanın bir gaye için ve insanların istifadesi 
için yaratılmış oları hayvanlara acı çektirmesi, onları spor-zevk olsun diye öldürmesi veya onlara takatlerinin üzerinde yük yüklemesi, aç ve susuz birakması Peygamberimizin diliyle lanetlenmiş davranışlardandır. (Ebu Davut, Cihat, 47) Burada övüleri 
ve tavsiye edilen, insanın Allah'in yarattığı nimetlerden ihtiyacı kadar ve usulüne uygun yararlarması, her şeyin geçici olarak kendisine emanet 
edildiğinin bilincinde olmasıdır. 

Allah'ın huzurunda vereceğimiz hesabın 
önemli bir kısmını şüphesiz sosyal çevremizle olan 
ilişkilerimiz oluşturur, Sosyal çevremiz ile ilişkimiz 
bulunduğumuz pozisyona, cinsiyetimize, yaşımı- 
za, servetimize, bilgimize, işgal ettiğimiz makama 
göre değişikler gösterir. Ancak bu farklılıklar, hiçbirimizi sorumsuz kılmaz veya taşıyamayacağımız 
tarzda sorumluluğumuzu ağırlaştırmaz. Çünkü Allah hiç kimseye gücünün üzerinde sorumluluk 
yüklemez. (Bakara, 286) Yüce yaratıcının takdiri gereği taşıdığımız farklılıklar ona karşı sorumluluğumuzda bizlere doğuştan ne bir avantaj ne de dezavantaj sağlar, çünkü Allah hiçbir kuluna zerre kadar haksızlık yapmaz, (Nisa, 40) ancak bizim imtihanı 
olduğumuz vesileler değişik olabilir. Bu vesilelerin 
en önemlilerinden birini de diğer insanların maddi 
ve manevi varoluşlarının sınırlarına dikkat edip etmediğimiz oluşturur. 

Ebeveyn olma sorumluluğu 

Sosyal çevremiz ile ilişkilerimizde ilk dikkate almamız gereken ailevi ilişkilerdir. Aile, insanın kimliğini, kültürünü, dilini, dinini, yani varoluş unsurlarini kazandığı mekândır. Bu mekân ilk bakışta fiziki ve ekonomik bir yer gibi gözükse de, esas iti- 





bariyle manevi bir mekândır. Aile insanın evidir. 

Aile ilişkileri, ana-baba, eş, çocuklar ve akrabalarla ilişkilerden oluşur. Bireyin bu ilişkilerin her birisine ait özel sorumlulukları vardır. Bunlardan birisi özellikle önemlidir ve diğerlerinden ayrı bir karakter arz eder. O da, çocuklarla ilişkilerimizdir. 
Çünkü çocuklar büyüklerine tam bağımlı, savunmasız, tercih hakkı olmayan, çocukluk döneminde 
dünyası sadece anne-baba tarafından şekillendirilen pasif bir konumdadırlar. Anne-baba çocuklarına karşı yaptığı-yapmadığı hiçbir davranışından 
dolayı, onlara hesap verme durumunda değildir. 
Çocuklara karşı bilinçli olarak veya cahillik eseri işlenen suçların büyük bir kismi karşılıksız kalır, Çocukluk döneminde anne-babanın yapıp-yapmadıkları bireyin ömrünün sonuna kadar etkisini sürdürür. 

Dünyaya gelen yavrunun yatması, kalkması, temizliği, giyimi, sağlık kontrolü, yeterli derecede 
beslenmesi, gibi fiziki gereksinimleri mutlaka 
önemlidir. Bu sebeple günümüz modem toplumları çocukların gelişimi ve ihtiyaçlarını sadece ailelerin omzuna bırakmamakta, bunun için özel politikalar üretmekte ve ailelere önemli maddi destekler sağlamaktadırlar. Bunun yanında daha da 
önemli olan çocukların dillenmesinde, çevrelerini 
anlamalarında, algılamalarında, psikolojik gelişimlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. 

Hepimizin bildiği gibi çocuklar ilk kelimeleri, 
konuşmayı aile ortamında öğrenirler, Bir anne-bâbanın çocuğu ile konuştuğu kelimelerin niteliği çocuğun geleceğini inşa etmesinde çok önemli rol 
oynar. Bugünün ortalama Türk ailesinin çocuğuyla iletişimi hangi kelimeler üzerinden sağlanıyor? 
Diye sorarsak, çok şaşırtıcı sonuçlara ulaşınız. Çünkü bu konuda yapılan bir araştırma sonuçlarına 
göre Türk ailelerinin çocukları ile konuşmalarında 
en çok sarf ettikleri on kelimenin dokuzunu sus, 
konuşma, yaramazlık yapma, edepli ol, terbiyesizlik yapma gibi olumsuz kelimeler oluşturmaktadır. 
Yanlış olanı çocuğun anlayacağı metotlarla ona 
anlatma yerine, önce söz ile yasaklayarak olmazsa 
şiddet kullanarak onu belirli davranış kalıplarına 
hapsetmek acaba çocuğumuzun geleceğinden 
neler alıp götürmektedir? Çocuklarımızla bilinçsiz 
iletişimin onların varlığından tahmin edemeyeceğimiz şeyleri bir daha geri gelmemek üzere alıp 
götürdüğünü söylemek abartı sayılmaz. Çocuğun 
varoluşuna yönelik ikinci tahrip edici davranış çocuklarla iletişimde anne-babanın kullandığı yalanlar şeklinde gözlemlenmektedir. Çocuğa “A kuşa 
bak, kuşa” deyip ağzına mamayı sokuşturan anne, 
bu hareketiyle çocuğun tüm ömrü boyunca iyilik 
ve aldatılmak arasında kurduğu bağ neticesi yalana kanmak meylini edineceğini bilmez. Bu tür iletişim daha sonraları iğneci, polis, jandarma, hoca, 
cin, peri motifleri ile süslü geçici yönlendirmeyi 
sağlayan motiflerle tamamlanır. Ancak çocuklar 
büyük oranda ömür boyu tutarsızlığa mahkum 
edilmiş olurlar. 

Burada sorumluluk sahibi bir insana ait hatırayı 
yeri gelmişken anmakta yarar vardır. 2000'li yılların başında Almanya'da yeni bir yazı reformu yapildi. Bu reform Alman dilinin bazı gramatik kurallarını, değiştirdi ve yeni esaslar getirdi. Bu kuralları 
açıklayarı yeni gramatik kitapları basıldı. Konu ile 
ilgili bir televizyon programında muhabir kitapçıda 
yetmiş yaşın üzerinde bir hanıma bu kitabı ne için 
aldığını sorduğunda, torunlarının zamarı zaman 
kendisinde kaldığını ve onlara ev ödevlerinde yardimai olduğunu söyledi, eğer yeni kuralları öğrenmezsem belki torunlarıma yanlış şeyler öğretirim, 
bu da büyük bir sorumsuzluk olur dedi. 

Muhakkak ülkemizdeki büyükler de torunlarına 
evlatlarına karşı son derece duyarlıdırlar. Sevgi doludurlar, iyi niyet beslerler. Ancak tek başına bunlar yetmemektedir. Birçok ebeveyn evlâdı için her 
türlü fedakârlığı yaptığını ancak onun bunun kıymetini bilemediğini söyleyedurur. Acaba gerçekten ihtiyaç duyuları, gerekeni yerine getirmişler 
midir? Hz. Ali'nin; “Çocuklarınızı yaşayacakları zamanın gereklerine göre yetiştirin” tembihini ne 
derece dikkate almışlardır. 

Sorumlu bireyler olarak sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirebilmemiz için, çocuklarımızı sorumluluk alabilecek bir ortamda yetiştirmemiz gerekir. 
Kişinin yetiştiği ortamda kendisi için seçim yapma 
ve yaptığı seçimin sonuçlarından sorumlu olma firsatı verilmemişse, sorumluluk duygusu gelişmez. 
Bu nedenle çocuklarına kendi düşüncelerini söyleme ve uygulama olanağı verilmeyen ailelerde çocuklar olgunlaşamazlar. 

Neden sorumlu olduğumuzu bilmek, neden 
sorumlu olmadığımızı bilmek anlamına gelir. Kişi 
kendi sınırlarının dışında, kendi imkânlarının üstünde bir sorumluluk aldığında, kendine karşı s0- 
rumsuzca davranmış olur. Bu açıdan bakıldığında 
evlenip çocuk sahibi olmak, aynı zamanda Allah'ın 
emaneti olan bir insanın sorumluluğunu taşımaya 
talip olmaktır. Bugünün evlenen çiftlerinin yüzde 
kaçı bu sorumluluğu duyarak çocuk sahibi olmaktadırlar? Bu toplum olarak geleceğimizi de büyük 
oranda etkileyecek olan, belki toplumsal sorunlarımizin en can alıcı sorusudur. 

Toplumsal saygınlık ve Allah'a karşı sorumluluk 

Dünyevi hayatımızda toplumsal bir saygınlık 
kazanmanın ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde hayatımızı tanzim edebilmenin en önemli hatlarından birisini de diğer insanların varoluşlarına 
karşı gösterdiğimiz tutum oluşturmaktadır. Bu tutum, sorumluluk bilinci içinde geliştirilirse, dünyada bize saygı olarak geri dönmekte, ahirette ise Allah huzurunda diğer insanların hüsn-ü şehadeti 
olarak tezahür etmektedir, Tersi bir durum da ise, 
dünyada aşağılanmadan, çeşitli cezai yaptırımlara 
varan bir dizi tepki, ahirette ise hesabı kolay verilemeyecek bir vebal olarak karşımıza çıkacaktır. 

Yaşadığımız hayat içerisinde, zengin, fakir, 
okumuş, cahil, patron, işçi, usta, çırak, amir, memur, öğretmen, öğrenci, müftü, imam, emekli, 
yaşlı, genç, politikacı, gazeteci, v.b gibi değişik 
sosyal pozisyonlar işgal ederiz. Bu pozisyonların 
her birinin kendisine mahsus davranış biçimleri ve 
sosyal ilişkileri vardır. Bu ilişkiler toplamı hayatımız 
içinde çok önemli bir bölümü oluşturur ve burada- 
ki tutum ve davranışlarımız toplum içindeki değerimizi ortaya koyar. Sosyal hayattaki her davranışımız, aldığımız her karar, yaptığımız ve yapmadığımiz davranış biçimleri o pozisyonumuzla ilgili oları 
insanların varoluşlarına doğrudan etki yapar. Buradaki varlığımızla ifa ettiğimiz fonksiyonlar yarın 
ahirette hesabımızın en önemli kısımlarından birisidir. Ne demek istediğimizi Hz. Peygamberimizin 
hayatından bir olayla açıklayalım: 

Kur'an-ı Kerim'in 80. suresinin ismi Abese suresidir. Surenin inmesine sebep bütün kaynakların 
yer verdiği bir olaydır. Rivayetlere göre Hz. Peygamber Mekke'nin ileri gelenlerine Kur'an-ı Kerim 
okuyor ve İslâmi anlatıyordu. Bu esnada gözleri 
görmeyen ve toplumda çok da önemli bir yeri olmayan Abdullah İbn Ümm-i Mektum geldi ve hemen söze girerek “Ey Allah'ın Elçisi! Bana bir şeyler 
öğret” dedi. Mekke'nin ileri gelenlerini etkilemeye 
çalışan Hz. Peygamber, sözünün bu şekilde kesilmiş olmasından canı sıkıldı ve hoşnutsuzluğunu 
gösterecek şekilde yüzünü çevirdi. Bu davranışına 
karşı şu ayetler indi. “Kendisine o âmâ geldi diye 
Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. (Ey 
Muhammed!) Ne bilirsin belki de o arınacak.” (Abese, 1-3) Burada Peygamberimize yapılan ihtar, ismi 





Muhammed olan bir şahıs olduğundan dolayı degil, Peygamberlik gibi yüce mevkide bulunan bir 
kişi olarak, kendisinden beklentisi oları bir âmâya 
karşı tavrından dolayı gelmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de kötülüğün, kabalığın, insanlara hürmetsizliğin örneği olarak gösterilen Karun, 
Firavun ve Haman'ın fiillerini takbih eden ayetleri 
bir tarafa bıraksak bile, bu ayetler bize bir insanın 
dünyada yükleneceği en ağır vazifeyi üstlenmiş 
bulunan Hz. Peygamberin risalet vazifesinin en 
önemli ve nazik zamanlarından birinde, toplumun 
önemsiz gördüğü bir kişiyi yok farzetmesine, onun 
manevi varoluşunu dikkate almayışına karşın yüce 
Allah'ını ikazını göstermesi bakımından çok önemlidir. Rivayetlere göre Hz. Peygamber bu olaydan 
sonra Abdullah İbn-i Ümmü Mektum'u gördüğü 
her yerde hemen elbisesini çıkararak yere serer ve 
“Hoş geldin, şöyle buyur, ey hakkında Rabbimden 
azar işittiğim kişi” demiştir. 

İnsanların varoluş sınırlarını çoğu zamanda 
yaptığımız davranışlarla değil, yapmadığımız ancak yapmamız gereken davranışlarla çiğneriz. Toplumlara karakterini dirilerinden çok ölüleri verir der 
bir toplum bilimci. Bizim insanlarla sosyal ilişkilerimizin rengini de, yaptığımız kadar yapmadığımız 
davranışlarımız verir. Çocuğumuzdan esirgediğimiz sevgi, komşumuza göstermediğimiz ilgi, mahiyetimiz altında çalışanların dikkate almadığımız 
beklentileri, trafikte geçiş hakkını tanımadığımız 
yaya, halini hatırını sormadığımız cemaat, vs. vangluşuna saygısızlık yaptığımız insanlardır. İnsanın 
başkalarının haklarına ve şahsiyetine söz ve fiille te- 





DİN-DÜŞÜNCE-YORUM 


cavüz etmesi ne kadar yerilecek bir durum ise, 
yapması gerekeni yapmaması da o derece kötü bir 
durumu göstermektedir. 

Birey olma mecburiyeti 

Bugün toplumda yaşadığımız sosyal sorunların 
ve bireysel mutsuzluğumuzun altında ait olma ile 
birey olma arasındaki gerilim yatmaktadır. Bugüne 
kadar bir yerlere atfettiğimiz aidiyetle tarif ettiğimiz varoluşumuzu birey olarak inşa etmek durumu 
ile karşı karşıyayız. Bu zorunluluğun birinci şartı, 
kendi varoluş sınırlarımızı iyi bilmek, bunları diğerlerine karşı korumak, başkalarının varoluş sınırlarına da saygi göstermektir. Kendi sınırlarını bilmeyen ve onu koruyamayan kişiden başkalarının varoluş hakkına ve yaşam alanına saygi göstermesini 
bekleyemeyiz. Burada Peygamberimizin “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz” (Buhari, Edep, 
18) hadisi ne kadar anlamlıdır. Çocukluğunda sevgi ve hürmet görmemiş bir kimse de başkalarına 
saygi daima eksik kalır. Gerek ailede, gerek sosyal 
yaşamda diğer insanlara karşı kullandığımız dil bu 
sınırları tanıyıp tanımadığımızın şifresini verir, Kendimizi birilerinin oğlu, kızı, yeğeni, arkadaşı, komsusu, öğrencisi vs, sıfatlarla tanımlamaktarı vazgeçip, kendimiz olarak toplumda var olmanın mücadelesini vermemiz gerekmektedir. Doğuştan veya 
kendi dışımızdaki yakınlarımızın başarı, nam, mal, 
servet veya isimlerinden bağımsız olarak kendi çabamızla ürettiğimiz değerlerle kendi sosyal varlığımızı inşa etme zamanıdır. Ülkemizin girdiği yeni 
sosyal süreçte dünya ile rekabet edebilecek ve bizi 
biz yapan değerleri muhafaza edebilecek olan insan tipi budur. Bu tür profesyonel insanlar ne geçmisi abartır, ne ondan utang duyar, ne dininin gereklerini yerine getirmekten eziklik duyar. Onlar 
kendine güvenen kişilikleri ile bir araya gelerek 
çevrelerine ve dünyaya örnek bir toplum olma hedefine doğru, ve sırat-ı müstakim üzerinde güvenle yürürler. Toplumda problem üreten tipler değil, 
sorun çözenler olarak bilinirler. Hayatlarına kimseyi ortak etmezler, karşılaştıkları haksızlıklara, toplumda gördükleri eksikliklerle meşru metotlarla ve 
yapıcı olmak amacıyla mücadele ederler, Varoluşlarına karşı yapılan saldırılarla mücadele etmek häyatlarının önemli bir amacıdır. Onlar özgürlüklerini de korurlar, çünkü bilirler ki, özgürlüğün olmadığı yerde sorumluluk, sorumluluğun olmadığı 
yerde de özgürlük olmaz. Bugünün insanının çoğunluğu gibi yetişkin özgürlüğü isteyip çocuk sürumsuzluğu içinde yaşamak istemezler. Gerektiği 
zamanı, aileleri, milletleri, devletleri, dinleri ve tüm 
insanlık için her türlü sorumluluğu alırlar ve bu sorumluluğun gereği olarak her türlü güçlüğe sabırla göğüs gererler. Çünkü bilirler ki, hayatları bu değerleri bir kenara iterek değil, onlara sahip çıkarak, 
onlar için sorumluluk alarak anlam kazanır. 
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üslüman olarak sahip olmamiz gereken hasletlerden biri de zaman bilincidir. Zamanın kıymetini anlamak ve gereğince 
değerlendirebilmektir. Zaman sermayesinin hakkıyla kullanılmasıdır. 
Zaman, üzerimizdeki Allah'ın büyük 
nimetlerinden biridir. Zaman bizde 
emanettir. Tüm emanetler gibi zaman 
emanetini de yerli yerince kullanmakla 
yükümlüyüz. Zamanın asıl sahibi Allah 
Teğlâ'dır. Kuran, gece ve gündüzün sürelerini düzenleyenin Allah olduğunu 
bildirerek, (Müzzemmil, 20) zamanın asıl 
sahibine dikkat çeker, Zamanlar, Allah'ın 
ölçüleri doğrultusunda geçirilmezse sahibine karşı nankörlük ve ihanet edilmiş 
olur. (Ali Akpınar, Kur'an Coğrafyası, Fecr Yayınları, Ankara 2002, 37) 
Zamanı hakkı ile kullanamayan gaflet ehli kimseler suçu kendi yanlışlıkların- 
da arayacaklarına zamanın bozulduğundan, içinde yaşadıkları dönemin fesadından ve ortamın kötülüğünden bahsederek zamana sövmeye kalkışırlar. Ayıplar 
bizde olduğu halde zamanı kınamamızın gereği yoktur. Zamanın sahibi Allah'tır diyen Peygamberimiz de zamana 
sövmememizi öğütlemektedir. 
Zamanın kısalığındarı dem vuranların, çalışıp düşünmeye vakit bulama- ge 
maktan şikâyet edenlerin ve zamandan -RAT T aşi 
dert yananlarm ortak özelliği gaflet ve af EMEN 
dalâlet içerisinde bocalamalarıdır. Za- Emu 
manın her parçasına kalbi duyarlılıklarını 
yansıtan büyük ruhlar, onu olduğundan 
daha fazla ve daha geniş bulmuş ve bu 








ilâhi armağanı değerlendirerek 
eşya ve hâdiselerin her yanını 
didik didik etmişlerdir. Gazâliler 
bu dikkat ve teyakkuzla varlığın 
arkasındaki gerçeği sezerek, onda ikinci bir varlığa ermiş; Mevlânalar, zamanın coşturucu s0- 
luklarıyla kendilerinden geçmiş 
ve bir velvele olarak cihanın her 
yanını sarmış; Newton'lar, bir 
elmanın yere düşmesi gibi en 
küçük hâdiseleri dahi değerlendirerek, kâinat kitabının sinesindeki “çekim kanunu"nu keşfetmiş ve zamanın her şeye yetebileceğini ispatlayıp ortaya koymuşlardır. Zamanla bütünleşmiş bu üstün âbideler, geçmişin 
mirasını, en iyi şekilde değerlendirmiş, yaşadıkları devri tekrar 
tekrar hallaç etmiş, görünüp bilimecek noktaya çıktıkları andan 
itibaren de dünyanın dört bir 
yanında saygıyla selâmlanmış 
ve en sert kayalar üzerinde yeseren tohumlar gibi, en iptidâi 
toplumların vicdanlarında dahi 
kök salmışlardır. 

lbn Kayyım Cevziyye'nin de 
ifade ettiği gibi Allah, bir kul 
hakkında hayır murad ettiği zaman ona “vakt” ile yardım 
eder, Vakti ona müsait kılar. Bir 
kul hakkında da şer murad ettiği zaman vaktini onun aleyhine 
elverişsiz yapar ve vaktini daraltır. Her ne zaman yürüyüşe hazırlık yapmak istese vakit ona elvermez, (İbn Kayyım el-Cevziyye, 
Medârlcu's-sâlikin —Kur'âni Tasavvu- 
Tun Esasları-, terc. A, Ataç-Adil Bebek- 
Ali Durusoy-Muhammed Deniz-Muharrem Tan-Mehmet Özşenel, İnsan 
Yayınları, İstanbul 1994, 111/115) 

Bütün bunlara rağmen zamanın kiymetini bilmeyen ve 
onu gereksiz şekilde harcayıp 
heder eden insan, kendisine verilen ömrü hep azımsar ve kendisine bin yıl yahut daha fazla 
ömür verilmesini ister, (Bakara, 
96) Oysa, önemli olan kendisine 
verilen ömrü, en güzel şekilde 
değerlendirmektir. Zamanı değerlendiremeyenlere, uzun sü- 


Bugün biz Müslümanlar zaman konusunda hayli problemli 
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bir hal içindeyiz. Tatili tembellik, eğlenceyi duyarsızlık, 
dinlenmeyi meskenet addediyoruz. Zira modern hayat 
her şeye müdahale ettiği gibi yaşama, dinlenme ve 
eğlenme ölçülerimize de müdahale etmiş ve onları 
kendi anlayışına göre yeniden yorumlamıştır. 


relerin verilmesi bir anlam ifade 
etmez. 

Zamanın uzunluğu yahut kisalığı, izafi ve değişkendir. Bakış 
açısına göre, dolu dolu yaşanışina yahut boş şeyler uğruna heder edilişine göre değişir. Nitekim Kur'an, Yüce Allah katında 
elli bin yıllık bir günden (Meâric, 
4) ve bin yıllık bir günden (Hac, 
47; Secde, 5) bahseder. Üç yüz 
küsür yıl mağarada uyutulduktan sonra uyandırılan Mağara 
ehli, bir gün yahut yarım gün 
uyuduklarını söylerler. (Kehf, 19) 
Yine bir mucize eseri yüz yil 
uyutulup uyandırılan adam, bir 
gün kadar uyuduğunu söyler. 
(Bakara, 259) Diriliş gününde de 
insanlar, dünyada bir gün kadar 
kaldıklarını söyleyeceklerdir. (Tâhâ, 104; Mü'minün, 113) 

Kur'an zamanı rölativ bir 
oluş halinde sunduğu için gerçek olan zaman, zamanı değerlendiren süjenin durumudur. Bu 
nedenle Kur'an-ı Kerim, bazı 
mekânlara, bazi insanlara, bazi 
peygamberlere, bazı değerlere 
dikkat çektiği gibi bazı zaman 
dilimlerine de dikkat çekmektedir. Kur'an; dehr, (Casiye, 24; Insan, 1) asr, (Asr, 1) belirlenmis vakit anlamında kıyamet, (Araf, 
187; Hier, 38; Saad, 81) kiyamet ve 
ân anlamında sâat, yıl anlamında sene ve âm, ay anlamında 
şehr, (Tevbe, 36) gün karşılığı 
olarak yevm, günün dilimleri 
olarak gündüz (nehâr) fecr, sabah, kuşluk (duhâ) öğle (zuhr), 
ikindi (asr), akşam (mağrib), 
yatsı (ışâ) ve gece (leylj ve ân, 
kavramlarıyla zamandan bahsetmektedir. 

Kur'an'da değişik zaman dilimlerine yemin edilerek zama- 


nın önemine dikkat çekilmiştir. 
“Ve'l-asr, ve'llleyl, ve's-subh, 
ve'd-duha” (Asra, geceye, sabaha, kuşluğa yemin olsun) gibi. 
Bu yeminler, zamanın izzetinin 
ilâhi dille tescilidir. Zaman azizdir, ne kadar çok olursa olsun 
değerinden bir şey kaybetmez. 
Aynen su misali, Zaman hayattir, zamanı israf hayatı israf, yani intihardır. Hayatını bozuk para gibi harcayanlara Allah'tan 
umut kesmemelerini tavsiye 
eden ayet “Esrafu alâ enfusihim 
(nefislerini israf edenler)” (Zümer, 53) tasvirini yapar. (Mustafa 
İslamoğlu, Yürek Devleti, Denge Yayırıları, V.Baskı İstanbul 1991, 73) 
Peygamberimiz de sağlık ve 
zaman konusunda insanlığın aldandığına dikkat çekmektedir. 
Gerçekten de hayat denen 
ömür sermayesi güneş altındaki 
buzun erimesi gibi hızla eriyip 
geçiyor. Ömür sermayesi, her 
geçen gün azalıp tükeniyor. Her 
geçen gün, bizi biraz daha ölüme yaklaştırıyor. Geçen günler, 
üzerimizde izler birakarak akıp 
gidiyor. Saçlarımıza karlar yağıyor, yüzümüz kırışıyor, organlaımız eskiyor. Zamanın adresi 
belli, mukadder ana doğru akıyor. Bu seyre ters davranmak 
akıl kârı değil. Mutlaka herkesin 
varacağı yer aynı. Ama varıları 
yerde hâller farklı, 
Müslümanların ibadetlerin- 
de yer önemli değildir. Dürya- 
nin her yerinde ibadet edilebilir. 
Ama zaman çok önemlidir. 
Çünkü her ibadetin kendine ait 
bir vakti vardır. Hatta bu vakit, 
ibadetin şartıdır. Yani vakitsiz 
ibadet ifa edilmiş sayılmaz. İbadetlerini yapan bir Müslüman 
her gün değişen dakikalara ayak 
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Kuran, gece ve gündüzün sürelerini düzenleyenin 
Allah olduğunu bildirerek, zamanın asıl sahibine 
dikkat çeker. Zamanlar, Allah'ın ölçüleri doğrultusunda geçirilmezse sahibine karşı nankörlük ve 


ihanet edilmiş olur. 


uydurmaya ve dakikaları değerlendirerek yaşamaya mecburdur. Ne var ki şairin dediği gibi, 
“Her vakte bir bahane bulur binamaz olan.” (Vehbi Vakkasoğlu, 
Öğretmenin Not Defteri 5, Cihan Yayınları, İstanbul 1997, 67-68) 

Allah yükümlülük ve sorumlulukları daima zamana bağlamıştır. İbadet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi belli yaşta 
farz olur, Müslüman ömrüne 
muayyer vakitlerle giren ibadetler, Müslüman'ın Müslümanlık şuurunu diri tutan, âde- 
ta zamanı uyaran, Müslüman'ın 
vakit disiplinini yenileyen birer 
muhtıra gibidir. Belli vakitlere 
bağlı olarak farz kılınan namazin (Nisa, 103) vaktinden evvel kilınması geçerli değildir. Sayıları 
az da olsa vaktinden sonra kaza 
edilen namazların geçerli olmadığı görüşünde olan fakihler de 
vardır. Günlük namazlar günde 
beş vakit, cuma namazı haftada 
bir ve Bayram namazları yılda 
iki kez Müslümanları uyarır. 
Oruç her yıl bir ay boyunca 
Müslümanların bünyesini İslâmi 
bir diriliş sürecinden geçirir. 
Ömürde bir kez gerçekleştirilen 
hac ibadeti Müslümanları tepeden tırnağa arındırır. Yılda bir 
kez farz olan zekât ibadeti, Müsllümanların mal tutkusunu sinavdan geçirir ve Müslüman'ın 
malını Allah rızası çağlayanında 
yıkayıp tezkiye eder. Kurban 
ibadeti ise her yıl nefsini kurban 
edercesine bir duygu ile Allah 
rızası önünde yok farzettirir, (Ahmed Taşgetiren, Sonsuz Biat, Erkam 
Yayınları, İstanbul 1990, 168) 

Vakti İslâm'la donatma şuuru, insanı, zamanı İslâm'a göre 
ayarlama kaygısına götürür. 
Namazdan hayata, hayattan 
namaza sürekli bir iletişim vardır. Namazla hayat bütünleşir 
adeta... Bu nedenle zaman kaygisi, ömür kaygısının ta kendisidir. (Taşgetiren, a.g.e, 171-172) 

Fihi Mâ Fih'in üçüncü faslın- 
da Peygamberin Allah'la özel 
vaktinin olduğuna vurgu yapan 
Mevlânâ, ideal namazın vakt şuuruyla kılınan namaz olduğunu, 
namazda elde edilen böylesi bir 
zamansızlığın bizleri Zamansız 
Varlık'la iletişime geçirebileceğini, aksi halde namazın şekilden 
ibaret olacağını beyan etmektedir. (Mevlânâ Celâleddin Rümi, Fihi 
Mâ Fih, terâhmed Avni Konuk, 
haz.Selçuk Eraydın, İz Yayıncılık, İstanbul 1994, 14-15) 

Nebevi sünnette bir saatlik 
tefekkür, altmış yıllık ibadetten 
daha hayırlıdır. Bugün dünün 
yarınıdır. Bugün bir şey yapmayan yarın ne yapabilir ki? Artık 
benim için çok geç diyenler bilmelidirler ki, hiçbir şey için geç 
kalınmamıştır, yeter ki adim atılabilsin. 

Bir icat peşinde, yirmi saat 
çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olan Edison, yardımcısının yarım saat sonra 
uyandırmasını tembihleyerek 
sedire uzanır. Fakat yarım saat 
sonra yardımcısı öyle derin ve 
tatlı bir uyku içinde bulur ki Edison'u... Uyandırmaya kıyamaz. 
Bir yarım saat daha bekler ve 
uyandırır. Edison, uyanır uyanmaz ilk işi saati sormak olur. 
Öğrenince de çok sevdiği asistanını şiddetle azarlar: “Ne hakla benim yarım saatimi yersin!” 
diye. (Vakkasoğlu, Öğretmenin Not 
Defteri 5, 69-77) 

Yunus Emre “Her gün yeni 
doğarız. Bizden kim usanası” 
ifadesi ile, her sabah gözümüzü 
yeni bir güne açtığımızdan bahseder. Yenilenen zamanla birlik- 


te yenilenen insanın, değişen ve 
başkalaşanı benliğini devamlı istikamet üzere tutabilmek için 
daima Yaratıcısıyla irtibat halinde olması gerektiğini söyler. Yönünü ve yöntemini şaşırmamak 
için, bir Kutup Yıldızı gibi, insan 
da imanı içinde parıldayıp durmalıdır. Bu bakımdan iman sürekli tazelenmeli ve hatırlanmalıdır. (Vakkasoğlu, a.g.e., 72-73) 

Zamanı hayatla aynı mânâ- 
da düşünen Arif Nihat Asya, bu 
kavramı “insanı -olumlu veya 
olumsuz yönde- değiştiren sürekli bir akış” olarak idrak etmektedir. 

Günler yürüdükçe gül gelir, 
lâle gelir... 

Zambakların etrafına bir hâ- 


le gelir... 

Arif, iki üç daha beklerse 
eğer, 

Salkım, avucundan taşacak 
hâle gelir, 


Rubaisinde, zamanın her şeyi olgunlaştırıcı tesiri üzerinde 
durmaktadır. (Saadettin Yıldız, Arif 
Nihat Asya'nın Şiir Dünyası, Milli Eğitim Bak. Yay., İstanbul 1997, 467) 

Akıp giden zaman sürecinde 
yenilenmesi gereken insanın 
özellikle ân bilincine sahip olması gerekir. Geçmişin tasası ve 
geleceğin hayali ile avunmak 
yerine yaşadığı ânı anlamlı kılmalıdır. Zamanın akıllara durgunluk veren incelikteki bir “anlık” parçasının önemini en güzel 
şekilde ifade eden söz, “Demir 
tavında dövülür.” deyimidir. 
Demiri dövmek vakti gelmişse 
eğer beklememeli artık. Vakti 
gelen ok fırlamalı yaydan, zaman akıyor, bekleyişler, özleyişler, yakarışlar çare değil, Vakti 
geçen eylemin sızısıyla oyalanmanın anlamı yok. Her nefes 
yalnızca bir kez solunabiliyor. 
Aynı nefesi ikinci kez solumak 
ne kadar mümkünse, yapılması 
gereken fakat yapılmamış olanı 
yapmak da o kadar mümkün. 
Zamanın en küçük parçasi ân. 
Yeryüzü, bir ânını bir daha yaşa- 


madı hiç. Her nefesi, solunması 
gereken anda solumak gerekiyor. Zaman akıyor çünkü. (Sedat 
Cereci, Önce Biz Kirlendik, Şule Yayınları, ll. Baskı, İstanbul 1996, 41-43) 
Bu gerçeği Necip Fazıl Kısakürek şu şekilde ifade etmektedir: 

Nedir zaman nedir bir su 
mu bir kuş mu 

Nedir zaman nedir iniş mi 
yokuş mu? 

Bugün biz Müslümanlar zaman konusunda hayli problemli bir hâl içindeyiz. Tatili tembellik, eğlenceyi duyarsızlık, dinlenmeyi meskenet addediyoruz. 
Zira modern hayat her şeye 
müdahale ettiği gibi yaşama, 
dinlenme ve eğlenme ölçülerimize de müdahale etmiş ve onları kendi anlayışına göre yeniden yorumlamıştır. İnsanları tüketen, “Tüketim Ekonomisinin 
şablonuna göre oluşan bu hayatta, insanlar tüketime göre dizayn edilmekte ve yönlendirilmektedir, 

Mahir İz Hoca, “Dem bu 
demdir, dem bu demdir, dem 
bu dem... Bu demin kadrini bil, 
Muhyi âgâh ol.” dermiş. “Eğer, 
bir gün gençliğim bana dönüp 
gelseydi; ihtiyarlığın elinden neler çektiğimi ona şikâyet edecektim.” diyen Arap şairin de 
belirttiği üzere şikâyet edilecek 
bir gençlik değil, şükre sebep 
olacak bir gençlik yaşamalıyız. 

Zaman ilerledikçe bütün 
nesneler, cisimler ve eşya değişir, Geçilen bir “an”, bir daha 
geri gelmez. Geçmişi değiştirmek artık elimizde değil, geçmiş olaylar artık geçmiş zamanda, yani mazide kaldı. Geleceği 
ise hiç mi hiç bilmiyoruz. O halde “dem bu demdir.” Ânın kıymetini gelin Akif'teni dinleyelim: 

Büyük bir şâirin düstür-i hikmettir şu ihtarı; 

Velev duymuş da olsan yolsuz olmaz şimdi tekrarı: 

“Geçen geçmiştir artık; an-ı 
müstakbelse mübhemdir; 

Hayatından nasibin: Bir şu 


geçmek isteyen demdir.” 

Evet, maziye ric'at eylemek 
bir kerre imkânsız; 

Ümidin sonra istikbâl için 
sağlam mı? Pek cansız! 

Bugünlük iş bugün lâzim yapılmak, yoksa ferdaya 

Bırakmışsan... O ferdalar 
olur peyveste ukbâya! 

Benim on beş yil evvelden 
kalan işler durur hâlâ; 

Yarın bir başlayıp yapsam 
demiştim, bak, demin hatta! 

Müsevvifler için dünyâda 
mahvolmak tabi'idir. 

Bu bir kaanün-i fitrattır ki 
yok te'vili: Kafidir. 

Sakn ey nür-i didem, geçmesin beyhude eyyamın; 

Çalış hâlin müsâidken... Bilinmez çünkü encâmın. 

Diyorlar: “Ömrü inşânın yetişmez kesb-i irfâna...” 

Bu söz lâkin değildir her nazardan pek hakimâne. (Mehmet 
Akif Ersoy, Safahat -Orijinal Metin, 
Sadeleştirilmiş Metin, Notlar, haz. 
Ömer Faruk Huyugüzel, Rıza Bağcı ve 
Fazıl Gökçek, Zaman Gazetesinin Armağanı, İstanbul, ts., 284) 

Erzurumlu İbrahim Hakkı bu 
durumu şu şekilde şiirleştirmiştir; 

Maziye göçüp kalma 

Müstakbele hem dalma 

Hâl ile dahi olma 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler. (Süleyman Ateş, İslam Tasavvufu, Yeni Uluklar Neşriyat, İstanbul 1992, 154) 

Vakit nakittir. Her vakit belli 
bir iş için belli bir zamanda harcanır. Eğer o vakti o an için harcamazsan boşa gider. Bu da israftır. Zamanı israftır, ömrü israftır. Yazıktır boşa geçen zamanlara. Önce vakit, sonra nakit. “Yarın yaparım, sonra yaparım, ileride yaparım" deyip bugün yapılması gereken işleri erteleyenlere ve savsaklayanlara 
“musevvif” denir ve “Heleke'|- 
musevvifün” (Erteleyenler mahvalmuştur) denilmiştir. 

Zaman, güzel ve ferah günlerde, takılmaksızın akıp gider 
de zor günlerde hantallaşır; bir 
türlü geçmek bilmez! Önceleri 
her dilimi ayrı bir güzellikken, 
eni de boyu da uzar ve —artıkcep takvimine sığmaz olur. Bu 
durumu Arif Nihat Asya şöyle 
ifade eder: 

Yıllar oluyor ki uğrayan yok 
kimine... 

Düşlerde de gelmez Aslı, 
Zeynep, Emine... 

Mahkümların zamanı geçmek bilmez; 

Sığmaz, çocuğum, günleri, 
cep takvimine! (Yıldız, Arif Nihat 
Asya'nın Şiir Dünyası, 462) 

Özetle diyebiliriz ki, zaman 
büyük bir nimet, bizdeki ilâhi 
bir emanet, bizim şahidimiz ve 
yegâne fırsatımızdır. Dolayısıyla 
tüm zaman dilimlerini iyi değerlendirmek ve dolu dolu geçirmekle yükümlüyüz. "Bir işten 
boşalınca hemen başka bir işe 
giriş. Yalnızca Rabbine yönel, 
O'nunla asla irtibatı kesme.” glrşirah, 7-8) ayetinin gereğince, 
hayırlı bir işten diğerine koşmayiz. Zaman hususunda aldanmamaya, ömrü heder etmeme- 
ye, yapmamız gerekenleri zamanında ve en güzeli ile icra etmeye çalışmalıyız. Yeni başlayan her günün yeni bir doğuş 
ve oluşum habercisi olduğunu 
unutmamalıyız. Müslüman'ın 
sahip olması gereken vakit disiplinini kuşanmalı, zamanın 
keskin kılıcını kendimizi heder 
etmekte değil olumsuzluklarımızı törpülemekte kullanmalıyiz. Her geçen gün kemale ermeli, nakıslıklarımızı gidermeli 
ve Asr-ı Saadet döneminin nezih hasletlerine bürünmeliyiz. 
Zamanın seyrine kendimizi kaptırmak yerine zamana hakim 
olan, önde koşan, tarihin seyrine yön veren insanlar olmalıyız. 
Zamanla eskiyen ve tarih sayfalarında kaybolan değil tarihe 
nam bırakan yeni bir nesil vücu- 
da getirmeliyiz, 
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Bireysel ve toplumsal ölçekte adaletin 
gözetilmemesi durumunda, ülkenin sosyal ve 
hukuksal düzeninde kaos yaşanacağı açıktır. 


aratıldığı günden bugüne değin söz konusu süreç içinde insanlık âlemi, 

muhteşem ve muazzam 
bir birikime sahip olmuştur. Bu 
değerler içerikli birikimin oluşumunda, ilâhi dinlerin yadsınamaz 
ölçüde katkısı olmuştur, Akıl sahibi insan, bilgi ve tecrübeleri ile bu 
birikimin şekillenmesinde, şüphesiz belirli mesafeler kat edebilir. 
Ancak bu süreç ne kadar bir zaman dilimine yayılır ve hangi 
doğrultuda seyreder, bunu kestirmek oldukça güçtür. İlâhi bilgilendirme/vahiy ile yön verilen ve 
desteklenen aklın, bu birikimin 
şekillenmesinde daha hızlı ve 
doğru aşama kaydettiği açıktır. 
Nitekim, Yüce Mevlâ'nın; “Seni 
yolunu kaybetmiş olarak bulup 
da (doğru) yola iletmedi mi?” 
(Duha, 7) hitabı, ontolojik açıdan 
insanin geçmişine ve içinde bulunduğu sürece/konuma işaret 
etmektedir. Özelde âlemlere rahmet olarak gönderilen kutlu elçi- 
ye olan bu hitap, aslında bütün 
insanlığın dünya serüvenindeki 
yolculuğunun tarihsel arka plânını dile getirmektedir. Bu yolculukta insanoğlu, vahiyle desteklenmesine rağmen zaman zaman 
akla hayale gelmeyecek türden 
sapkınlıklar içine düşmemiş midir? İnsanlık, uzaklaştığı ana yoldan, ilâhi müdahalelerle tekrar rayma oturmamış mıdır? Böylesi 
saygın konumdaki bir varlık, sadece ilâhi yoldan uzaklaşmakla 
kalmamış, kendine de yabancılaşmış, saygınlığına gölge düşürecek 
eylemler sergilemiştir. 

Kaynağı her ne olursa olsun 
bir prensip veya ilkenin, ideal olarak nitelendirilebilmesi için bireysel veya kitlesel bazda maslahata 
zemin teşkil etmesi önemli bir ku- 


raldır. Aksi bir durumda temeli 
zulüm ve şiddete dayalı bir prensibin ideal olarak nitelendirilmesi 
mümkün değildir. İdeal olarak nitelendirilen bir prensibin aynı zamanda dönemsel değil, süreçsel 
olması da önemli bir ölçüttür. Zira tarihin derinliklerinde kalmış ilkesel odaklı, ideal olarak nitelerdirilen nice uygulamanın hatta 
çağımızdaki bazı kabullerin, zamanla ideal oluştan me derece 
uzak ve anlamsız oldukları hemen 
herkesin fikridir. İşte içeriğini doldurma ve uygulama noktasında 
sıkıntılar olsa da adalet kavramı, 
başlangıçtan günümüze değin 
hemen her din ve düşünce sisteminin, dahası insanlığın vazgeçemeyeceği ortak değerlerden biri 
olmuştur. Adalet, toplumu teşkil 
eden bireylerden tutun da milletler arası ilişkilere varıncaya dek olmazsa olmazlardandır. Bütün iliş- 


kilerin meşruiyet kazandığı zemin, şüphesiz adalettir. Bireysel 
ve toplumsal ölçekte adaletin gözetilmemesi durumunda, ülkenin 
sosyal ve hukuksal düzeninde kaos yaşanacağı açıktır. Böyle bir 
durumda kolektif adalet yerine, 
kişisel öç ve intikam almalar, hukuka güven yerine güvensizlik 
gündeme gelir ki, bunun da toplum barışını ve birlikteliğini derinden yaralayacağı izahtarı varestedir. Bu bağlamda H.David Thoreau'un; “Hakların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların 
yeri cezaevidir.” sözü, adaletin, 
vicdanları teskin edici bir özellik 
arz etmemesi durumunda, ihkak- 
ı hak kabilinden meşru zemine 
oturtulamayacak türden kişisel öç 
almaların vuku bulacağını dile getirmesi açısından zikre değerdir. 
Bu nedenledir ki Yüce Allah, kozmik sistemde hemen her şeyi bir 
denge çerçevesinde yaratmıştır. 
“Göğü Allah yükseltti ve mizanı 
(dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman, 7-8) ayeti, 
bu dengeyi dile getirmektedir. 
Sosyal ve toplumsal eksende düşünüldüğünde, bu dengenin özünü adaletin oluşturduğu görülür. 
Dengenin varlığı, adalete bağlıdır. Adaletin yokluğu, dengenin 
yokluğunu beraberinde getirecektir. Gerçekten toplumdaki 
adaletsizliklerin, hak-hukuk tanımazlıkların, sosyal dengeyi bozmadığı söylenebilir mi? Dolayısıyla toplumsal barış ve dengenir ön 
şartı olan adalet, huzurlu ve mutlu bir yaşam için istisnasız hemen 
herkesin muhtaç olduğu bir ilkedir. 

Kelime anlamı itibariyle adalet; “Davranış ve hükümde doğru 
olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak” gibi 
manalara gelmektedir. Adalet, 
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde 
genellikle; “Düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takva- 
ya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık” 
gibi anlamlarda kullanılmıştır. 

İnsanlığın ortak değeri olarak 
nitelendirebileceğimiz adalete, 


dinimizde de büyük değer verilmiş, değişik vesilelerle adaletin 
ayakta tutulması, fonksiyonel hale 
getirilmesi emredilmiştir. Adalet, 
Yüce Yaratanın da bir sıfatı olarak 
yer almış (Tirmizi, Daavât, 83), O'nun 
âdil olup zulmetmeyeceği (Al imran, 18; Yunus, 47) beyan edilmiş, 
aynca adil davrananları sevdiği 
(Hucurat, 9) vurgularımış, müminlerin de adaletli olmaları istenmiştir. 
(Hucurat, 5; Nahl, 90) 

Adalet, kanun önünde herkesin eşitliği, kültür, bilgi ve statü 
farklılıklarındarnı dolayı insanlara 
başka başka davranılmaması demektir. Öz bir ifadeyle adalet, 
kendisine muhtaç olanı mağdur 
etmez, Onun hakkaniyet dolu potasında, herkes eşittir. Adalet, insan niteliğini haiz herkese aynı 
derecede akraba, aynı derecede 
de yabancıdır. Onun odağında, 
kimliğine bakılmaksızın sadece 
hak ve hakkaniyet vardır. Adalet, 
zulmetmez, ağlatmaz. Adalet, 
mağduru mahrum, suçluyu,/hak- 
sızı mağdur etmez, İslâm dini, bu 
anlamda istek ve heveslere yer 
vermemiş, sevgi ve nefretlere uymamış, akrabalık ve yakınlık bağlarına göre ayarlanmamış, zengin-takir ayırımı gözetmemiş, 
kuvvetli ve zayıf ayırımı yapmamış, objektif kriterlere dayalı bir 
adalet anlayışı getirmiştir. Nitekim; “Ey iman edenler! Kendiniz, 
ana babanız ve en yakınlarınızın 
aleyhine de olsa Allah için şahitlik 
yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar 
çadaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise 
adaleti yerine getirmede nefsinize 
uymayın. Eğer (şahitlik ederken 
gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (nisa, 145) ayeti, bir taraftan müminleri adaletin 
tahakkukuna katkıya davet ederken, diğer taraftan da böylesi bir 
görevin ifasında göz önünde bulundurulması gerekeni kırmızı çizgilere dikkat çekiyor. Şöyle ki, davacı ile davalının, mağdur ile haksızlık yapanın etnik kökeni, inancı, 
siyasal düşüncesi, toplumsal statüsü, yakınlığı veya uzaklığı, adaletin tecelli etmesinde etkin ve 
belirleyici ölçütler değildir. lslâm'ın adalet anlayışında, haksızlik yapan, başkalarını mağdur 
eden, canımızdan çok sevdiğimiz 
evlâdımız, anne-babamız dahi olsa, imanımızın gereği adaletin 
gerçekleşmesine katkı sağlarız. Bu 
katkı, yakınlarımızın aleyhine olsa 
da aynı tavrı sergileriz, Bu itibarla, 
adalet anlayışı, insanların bulundukları konuma ya da mağdurun 
inanç ve kimliğine göre şekillenmemelidir. 

Hemen her sözünde nice anlamların yüklü olduğu Sevgili Peygamberimiz, birçok sözünde adaletin ve adil davranmanın önemini dile getirmiştir. Bir sözünde o 
(s.a.5.); “Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde 
adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ'nın 
yanında nurdan yüksek koltuklar 
üzerinde otururlar.” (Müslim, İmâre 
18) buyurarak, adil davranmanın 
Allah katındaki mükâfatını ifade 
etmiştir. Peygamberimizin sadece 
sözde değil uygulamada da çok 
güzel örnekler sergilemiştir. Bu 
örneklerden biri şöyledir: Mekke'nin fethi esnasında, soylu bir 
kadın hırsızlık yapmış ve cezaya 
mahkum olmuştu. Bu kadının af 
edilmesi için yakınları, Peygamber 
(s.a.5.Y'in sevdiği bir kişi olan Üsame b. Zeyd'i aracı kıldılar. Üsame, 
Hz. Peygamber ile konuştu ve şu 
cevabı aldı: “Usâme! Seni Allah'ın 
koymuş olduğu herhangi bir cezanin uygulanmaması için aracilik 
yapar görmeyeyim.” Rasulullah 
(5.a.5.) sonra bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Şüphesiz sizden önceki milletlerin mahvolmasırın başlıca sebeplerinden birisi, 
içlerinden asil (soylu) bir kişi hirsizlik yaptığında onu (cezadan) af 
etmeleri, zayıf birisi hırsızlık yaptığında ise, ona ceza uygulamalarıdır. Allah'a yemin olsun ki, eğer 
hırsızlık yapan Muhammed'in kızı 
Fâtıma dahi olsa, onun da elini 
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keserdim.” (Buhâri, Hudüd, 11; Ebü 
Dövüd, Hudüd, 4) Hz. Peygamberin 
bu tavrı, adaletin temininde 
önemli bir etken olan hukuk/ka- 
nun önünde herkesin eşitliği ilkesini göstermesi açısından önem 
arz etmektedir. 

İslâm dini, üstünlüğün ancak 
takvada bulunduğunu (Hucurât, 
13), takvanın da adaleti sağlamakla gerçekleştiğini (Mâide, 8) belirterek bütün kurumlarını adalet zeminine oturtmayı hedeflemiştir. 
Hz. Peygamber ve ashap devri bu 
çizgideki uygulama ömekleriyle 
doludur. (Bkz. Hindi, Kenzü'-Ummaâl, 
XII, 658; Kandehlevi, Hayâtu's-Sahâbe, Il, 
93) Hz. Peygamber ölüm döşeğin- 
de iken, Hz. Ali ile Fadi b. Abbas'ın yardımları ve destekleriyle 
minbere çıkarak oturmuş ve; “Ey 
insanlar! Kimin sırtına haksız olarak vurduysam, gelsin, işte sırtım. 
Her kimin namus ve şerefine dil 
uzattıysam, işte benim namus ve 
şerefim, gelsin ondan intikamını 
alsın. Her kimin malından bir şey 
aldıysam, işte malım burada gelip 
malını ve hakkını alsın. Ben ona 
düşmanlık ederim diye asla düşünmesin. Düşmanlık ve kin tutma asla benim işim değildir. İyi 
bilmelisiniz ki, en sevdiğim kişi, 
bendeki hakkını alan yahut benimle helâlleşen, böylece Rabbime gönül rahatlığıyla kavuşmamı 
temin etmiş olanınızdır.” (Müslim, 
Birr, 90, 94; Dârimi, Rikâk, 52) buyurmuştur. Bu nezaket ve insani erdemler dolu davranışın temeli, 
adalet anlayışının ve insana değer 
verişin bir uzantısıdır. Rahmet ve 
şefkat peygamberinin bu örnek 
davranışı, insanları küçümsememenin, örülen ayrımcılık duvarlarının yakılışının, eşitliğin haykırılışı- 
nın, tavandan tabana adaletin işlevsel hale getirilişinin resmidir. 

Böylesi bir anlayış zemininde 
filizlenen ve gelişen insanlar, tarih 
sahnesinde, tarafsız ve ör yargısız 
herkesin gıpta ile anacağı hatıralar bırakmışlardır. Bu tablolardan 
çağımız insanı olarak alacağımız 
çok şeyler olduğu kanaatindeyiz. 
Bu tablolara belki de en çok konu 
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olan adalet sembolü sahabi, Hz. 
Ömer'dir. Nasıl ki doğruluk denildiğinde Hz. Ebu Bekir, hayâ ve 
edep denildiğinde Hz. Osman, 
ilim ve şecaat denildiğinde Hz. Ali 
aklımıza geliyorsa, adalet denildiğinde de belleğimize hemen Hz. 
Ömer gelmektedir. Onun hakkındaki bu kabul, haksız da değildir. 
Zira o, örnek uygulamaları ile İslâm tarihinde adaletin sembolü 
olmuştur. Nitekim aktaracağımız 
şu olay, onun adalet anlayışını 
gayet güzel ve anlamlı bir şekilde 


yansıtmaktadır. Halifeliği döne- 


minde Hz. Ömer'le Übeyy b. Kâ'b 
arasında, arazi mülkiyeti yüzünden bir anlaşmazlık çıktı. Ömer, 
Übeyy'e: “Aramızdaki bu meselenin çözümü için bir hakem seçelim.” dedi. Bunun üzerine Zeyd 
b. Sâbit'in hakem olmasi konusunda her ikisi de anlaşma sağladı. Zeyd'in evine giderek, aramızdaki meselenin çözümü için sana 
geldik dediler. Davalar onun 
evinde hükme bağlanırdı. Her ikisi de içeri girdiklerinde Zeyd, Hz. 
Ömer'in altına minder sererek yanina oturtmak istedi. Bunun üzerine Hz. Ömer Zeyd'e; “İşte bu 
davranışın, vereceğin hükümde 
ilk adaletsizliktir. Ben hasmımla 
(davacımla) beraber oturacağım.” dedi. Her ikisi de Zeyd'in 
karşısında oturdular ve Übeyy iddiasını ileri sürdü, Hz. Ömer de 
onun bu iddiasını kabul etmedi. 
Zeyd, Übeyy b. Kâ'b'a dönerek, 
“Halifeyi yeminden muaf tut. Halifenin dışında hiçbir kimse için 
böyle bir teklifte bulunmam.” de- 


di. Buna rağmen Ömer (r.a.) yemin etti. Sonra da yeminle; 
“Ömer'le herhangi bir Müslüman 
arasında eşit şekilde muamele 
yapmadıkça, Zeyd'e dâva götürülmemelidir.” dedi, (Kandehlevi, 1i, 
93) Bu ve benzeri nice örnek, ilk 
dönem Müslümanların adalet ve 
eşitlik konusunda ne derece titiz 
davrandıklarını göstermektedir. 

sonuç olarak belirtmek gerekirse; Kur'an-ı Kerim'e göre adaletin ölçüsü yahut dayanağı hakkaniyettir. Hidayete hak sayesinde ulaşılabileceği gibi adalet de 
hakka uymakla sağlanır. Hak objektif bir kavram ve sabit bir kanun ilkesidir. Bir hak konusunda 
hüküm verilirken, hakkın kendi lehine hükmedilmesi halinde bundan memnun olan, fakat aleyhine 
hükmedilmesi durumunda bu 
hükmü tanımayan insanlar için 
“işte bunlar zalimlerdir” (Nur, 48- 
51) denilmiştir. Bu itibarla kişisel 
menfaat temini, akrabalık, düşmanlik gibi hissi durumlar, taraflardan birinin soylu veya alt tabakadan olması, bedeni veya ruhi 
bakımdan kusurlu bulunması gibi 
ahlâki ilkeleri ilgilendirmeyen sebepler bir hakkın ihlâlini, örtbas 
edilmesini ve sonuç olarak adalet 
ilkesinden sapmayı mazur gösteremeēz. (Maide, &; Misa, 3; Al-i Imran, 
75) Zira “Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı göklerin, yerin 
ve bunlarda bulunanların düzeni 
bozulurdu.” (Mü'minun, 71) buyurularak, adaletin objektif kriterlere 
oturtulmaması durumunda karşı 
karşıya kalınacak tehlikeye işaret 
edilmiştir. Kısaca; 

* Adalet, mağdur etmez. 

* Adalet, ağlatmaz. 

* Adalet, herkese eşit uzaklıktadır. 

* Adalet, hakkaniyet/hak merkezlidir. 

* Adalet, mağduru mahrum, 
haksızı mağdur etmez. 

* Adalet, vicdanları teskin 
eder, 

* Adalet, intikam almaz, ilkeleri doğrultusunda şekillenir. 
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<ıldan yararlanma yöntemi 


istişâre 


addi ve manevi sıkıntılardarı kurtuluun, ailede huzur ve mutluluğun, bi- 
- reysel ve toplumsal alanda başarının, 


çalışma hayatında verimliliğin, yönetimde adâlet 
ve ihsanın önde gelen şartlarından biri de; “Ortak aklı harekete geçirme yöntemi” olarak ifade 
edebileceğimiz istişâre uygulaması prensibidir. 

İstişâre; (Bk, Dini Kavramlar Sözlüğü, D.l.B. Yay. İstişâre mad; Şamil İslâm Ansiklopedisi, İstişâre mad) herhangi bir konuda doğru sonuca ulaşmak veya 
isabetli karar verebilmek için bir başkasının görüşüne başvurmak, birine bir konuyu danışmak, 
karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmak, ihtisas sahiplerinden görüş almak demektir. İstişâre; “Şüra”, “Müşâvere” ve “Meşveret” kelimeleri 
ile eş anlamdadır. İstişâre bir nevi içtihat demektir. Konusunu ise Kur'an ve sünnetin açıkça beyan etmediği hususlar teşkil eder. 

Ayrıca değişik görüşlere başvurmak suretiyle 
doğru sonuca ulaşmak; arının çeşitli çiçeklerden 
gerekli malzemeyi toplayıp, onları işledikten sonra bal yapmasına benzetilmiştir. 

Kur'an'da istişâre 

İstişâre, İslâm'ın önemli prensiplerinden biridir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Şüra Süresi'nde 
ahirette mükğfatlandıracağını vadettiği müminlerin özelliklerinden bahsederken; onlardan birinin de işlerini müşâvere yoluyla yapmak olduğunu beyan eder; 











İstişâre ederken kime veya kimlere danışılacağı hususu önemlidir. Bu hassasivet, yapılacak oları bir işin hayırla sonuçlanmasına önemli derecede katkı sağlayacaktır. “(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu 

dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında 
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bulunanlar ise daha hayırlı ve 
kalıcıdır. Bu mükâfat, inananlar 
ve Rablerine tevekkül edenler, 
büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri 
zamanı bağışlayanlar, Rablerinin 
çağrısına cevap verenler ve namaz dosdoğru kılanlar; işleri, 
aralarında şürâ (danışma) ile 
olanlar, kendilerine verdiğimiz 
rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları 
zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir. gŞürâ, 36, 37, 38, 39) 

Ayet-i Kerime'ye göre gerçek müminler hiçbir işi baskı ve 
zorbalıkla yapmazlar. Herhangi 
bir iş yapmak ya da problemi 
çözmek için aralarında görüş sahibi olanlarla bir araya gelerek 
fikir alış-verişinde bulunur, ortak 
aklın ürünü olacak sonuçlara ve 
çözümlere ulaşırlar. 

Ali İmran süresinin 159, 
ayetinde ise peygamberimize 
hitaben; “...İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar 
verip azmettin mi, artık Allah'a 
tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül 
edenleri sever.” buyrularak devamlı vahyin kontrolünde olan 
Hz. Peygamber (s.a.5.)'e yönetici sıfatıyla alacağı önemli kararlarında yarındakilerle istişârede 
bulunması emredilmektedir. 

Bu bakımdan İslâm dininde 
şürâ, hem yönetenlerin hem de 
yönetilenlerin uymaları gerekli 
hayati bir ilkedir. Yöneticiler; siyaset, idare, teşri ve toplumla ilgili birçok meselede istişârede 
bulunmakla; yönetilenler de, 
kendi görüş ve düşüncelerini 


idarecilere bildirmekle sorumlu 
tutulmuşlardır. 

Aynı şekilde Kur'an'ın diğer 
bazı ayetlerinde de doğrudan 
ya da dolaylı olarak istişâreye 


yer verilmektedir. Meselâ A'raf 


süresinin 155. ayetinde Müsa 
(a.5.)'nın, kavminden seçtiği 
temsilciler vasıtasıyla görüştüğü 
belirtilmektedir. Nemli süresin- 
de ise, Süleyman (a.s.)'ın, başta 
insanlar olmak üzere diğer canlıların temsilcileriyle yaptığı ortak görüşme ve değerlendirmelerden bahsedilmekte ve müşâvere meclisinde alınan kararlar 
istikametinde hareket ettiği ifade edilmektedir. Yine aynı sürede Sebe Melikesi Belkis'in de 
Süleyman (a.5.) ve ordularına 
karşı etrafındaki ileri gelenlerle 
toplantı yaptığı ve birtakım kararlar aldığı bildirilmektedir. (Bk, 
Neml, 20-44) 

Benzeri örnekler Kur'an'ın 
diğer ayetlerinde de vardır. Bütün bunlar şunu göstermektedir: Yüce Allah ulu'l-emre itaati 
emretmekle beraber; (Bk, Nisâ, 
59) yönetimin istibdada dönüşmemesi için şürâ prensibini koymuş ve bu adla anılan sürede 
Müslümanların işlerinin kendi 
aralarında istişâre (karşılıklı danışma) yoluyla olacağını bildirmiştir. 

Sünnette istişâre 

Kur'an-ı Kerim'de müminlerin önde gelen özelliklerinden 
biri olarak zikredilen istişârenin 
en güzel örneklerini ve uygulanışımı Sevgili Peygamberimizin 
hayatında görmekteyiz. Efendimiz, bir hadislerinde; “İstişâre 


Yöneticiler; siyaset, idare, teşri ve toplumla ilgili birçok meselede istişârede bulunmakla; 
yönetilenler de, kendi görüş ve düşüncelerini 
idarecilere bildirmekle sorumlu tutulmuşlardır. 
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eden pişman olmaz” (Tecrid-i Sarih, İW/135; V545) buyurmuş; 
kendileri de dinle ilgili konularda vahyi beklediği ve ilâhi emirler doğrultusunda hareket ettiği 
halde; hakkında nass olmayan, 
görüş ve içtihada açık konularda ashâbına danışmış, böylece 
onların fikir ve düşüncelerine 
değer vermiştir. Çünkü makam 
ve mevki sahiplerinin mahiyetndekilerle istişâre etmesi; onlara değer vermesi anlamına gelir. 

Hz. Peygamberin ashabıyla 
istişarede bulunduğuna dair 
çok sayıda örnek vardır: Meselâ 
Uhut savaşını, savunma veya taarruz şeklinde yapma konusunda arkadaşlarına danışmış; kendi fikri, Medine'de kalıp savunma savaşı yapmak olduğu halde, istişâre sonucu sahâbenin 
çoğunun görüşüne uyarak Medine dışına çıkılması kararını uygulamıştır. Aynı şekilde Bedir 
esirleri konusunda, Uhut ve 
Hendek savaşlarında, Hudeybi- 
ye'de, Taif Seferinde, İfk hadisesinde, ezan meselesinde ve 
benzeri birçok konuda ashabiyla istişâre etmiştir. Daha sonra 
gelen idareciler de Hz. Peygamberin yolunu takip etmiş ve istişareye büyük önem vermişlerdir. Hz. Ebü Bekir ve Ömer 
(r.a.); istişâre etmek üzere Hz. 
Osman, Hz. Ali, Abdurrahman 
b. Avf, Muaz b. Cebel, Ubey b. 
Ka'b, Zeyd b. Sâbit ve diğer ashaptan oluşan birer özel müşâvere heyeti oluşturmuşlardır. 

İstişâre alanları 

- İstişâreden bahsedilince 
aklımıza sadece idari organizasyonlar gelmemelidir. İstişâreye 
öncelikle toplumun çekirdeği 
olan ãileden başlanmalıdır. (Bk, 
Talâk, 8) Ailede eşler ve onların 


yetişkin çocuklarının beraber 
hareket etmeleri, çok önemli 
kararları birlikte almaları mutlu 
bir aile yuvasının önemli şartlarından biridir. şüphesiz bu uygulama ailede sevgi ve saygıyı 
artıracak, eşlerin birbirlerine güven duymalarını sağlayacak, 
müşâvereye ortak edilecek çocukları da hayata hazırlayacaktir, Ancak üzülerek ifade edelim 
ki; bugün ailelerin belki birçoğu 
şüra/istişâre prensibini uygulamamakta; eşler, alacakları 
önemli kararlarda birbirlerine 
danışmamaktadırlar. Hele cocukların görüşlerine hemen hemen hiç değer verilmemektedir. Bu ihmal ise, ailede sevgi ve 
saygıyı azaltmakta, güven duygularını zedelemekte, daha da 
acısı boşanmanın önemli sebeplerinden birini teşkil etmektedir. 

- çalışma ve İş hayatı açısından da istişare önemli bir ihtiyaçtır. Zira çalışma hayatıyla ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki; istişâre yapılan işyerlerinde çalışanlar kendilerine 
önem verildiğini hissetmekte ve 
bu durum verimliliğe yansımaktadır. Nitekim Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de “En iyisini 
çalışanlar bilir” sloganıyla, işverenlerin İstişâreye önem vermeleri gerektiğini ifade etmektedir. 
Çünkü karşılıklı olarak istişâre 
yapılan işyerlerinde iş barışının, 
verimliliğin, iş doyumunun ve 
çalışanla çalıştıran arasındaki 
kardeşlik duygularının daha 
yüksek olacağında hiç şüphe 
yoktur. Bu bakımdan gerek özel 
sektörde gerekse kamu sektöründe, çalışanlarla çalıştıranlar 
arasında karşılıklı istişâreler yapılmalı, çalışma barışının sağlamp, verimliliğin arttırılabilmesi 
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Ailede eşler ve onların yetişkin çocuklarının beraber hareket etmeleri, çok önemli kararları birlikte almaları mutlu bir aile yuvasının önemli şart- 


larından biridir. 


için, çalışanların fikir ve görüşlerinden yararlanılmalıdır. 

- Aynı şekilde eğitim ve öğretim alanında yapılacak karsilıklı istişâreler de, ayri bir önem 
ve değer arz etmektedir. Şüphesiz eğitimi iyi bilen insanlarla 
istişâre edilmesi, okullarda öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği- 
nin sağlanması, karşılıklı olarak 
istek, dilek, şikâyet ve beklentilerin dile getirilip, çözümler 
aranması ve bu konuda ortak 
hedefler belirlenmesi; eğitim ve 
öğretimde başarı oranını artıracak, belirlenen hedeflere daha 
kolay bir şekilde ulaşmaya katkı 
sağlayacaktır. 

- Şürâ prensibi ilim ehlinin 
faaliyetlerinde ise içtihadın bir 
işlevi olarak yürütülür. Bunun 
sonucunda ittifak oluşur. Bu bakimdan istişâre prensibinin ilmi 
müzakereler açısından da apayri bir önem ve işlevi vardır. 

- Kısaca aile meclisleri ve 
apartman Oo yönetimlerinden, 
dernek ve vakıf faaliyetlerine; 
eğitim-öğretim, din hizmetleri 
ve ilmi müzakerelerden iş ve çalışma hayatına; yerel yönetimlerden merkezi idarelere kadar 
gerek sivil ve özel alanlarda, gerekse kamu alanlarında hayatın 
bütünüyle ilgili olarak istişâreler 
yapmak, işleri katılımcı/sinerjik 
yönetim anlayışıyla yürütmek, 
ortak akıldan yararlanmak lslâm'ını getirdiği ve müminlerden istediği çok önemli bir görevdir. 

İstişârenin hükmü 

İstişâre, kişi ya da kişilerin 
kendilerini ilgilendiren konular- 


da başkalarının görüşlerine başvurmaları veya idârecilerin kamu hizmetleriyle ilgili meselelerde müşâverede bulunmaları 
şeklinde iki yönden yapılabilir. 
Birinci durumda istişâre sünnettir. (Nevevi, Şerhu'l- Müslim, Kahire 
1347-49/1929-30, IV, 76) İdârecilerin halkın durumunu ilgilendiren hususlarda istişârede bulunmasının hükmü konusunda ise 
farklı görüşler vardır. *...İş konusunda onlarla müşavere 
et..." ayetinin gereklilik mi veya 
tavsiye mi ifade ettiği hususunda İslâm bilginleri ihtilâf etmişler; ancak idarecilerin istişârede 
bulunmalarının vacip olduğu 
(Kurtubi, elCâmi li-Ahkâmi'l-Kur'ân, 
Kahire 138687/1966-67, Iv, 249- 
250; Fahreddin er-Râzi, Mefâtihu'- 
Gayb, Kahire 1934-62, IX, 76; Mevevi, age, IV, 76) görüşü daha 
ağırlık kazanmıştır. Bu bağlamda Şürâ süresinin 38. ayetinde, 
istişârenin İman ve namaz kılmakla birlikte ele alınmasının, 
konunun önemini vurguladığını 
ve bizim de istişâreyle emralunduğumuza delâlet ettiğini ifade 
edenler de olmuştur. (Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'arı, Beyrut, ts., V, 263; Ml. 
Tâhir b. Aşür, a.g.e, IV, 148) 

Diğer yandarı bütün Müslümanlara ait işler herkesi ilgilendirdiği için, onlara ait meselelerin görüşülmesinde idare edenle, 
idare edilenlerin hakları eşit kabul edilmiştir. Çünkü Yüce Allah: 
“Onların işleri kendi aralarında 
meşveret iledir” buyurarak her 
iki tarafın meşveret esnasında 
eşit konumda olduklarına işaret 
etmektedir. 
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İstişâreyle ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da 
şudur: Şüra, icmâ kararıyla ya 
da çoğunluğun görüşüne göre 
usülüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmişse, üzerinde anlaşılan görüşe muhalefet edilmemeli, alınan kararlara riâyet edilmelidir. Nitekim Rasülullah da 
kendi içtihatlarına rağmen çoğunluğun görüşlerine uyarak 
Uhud'a çıkmış, sonra da alınan 
kararın sonuç itibarıyla hatalı olduğu anlaşılmış, ancak kendileri 
çoğunluğun içtihatlarıyla ilgili 
olarak hiçbir değerlendirme ya 
da eleştiride bulunmamıştır. Bu 
bakımdan ilgili taraflar bir araya 
gelerek istişârede bulunmalı; 
karşılıklı itirazlar, eleştiriler ve 
tartışmalar yapılmalı, sonunda 
en isabetli olan görüş kabul 
edilmelidir. Bundan sonra ise 
artık sürecin işlemesi engellenmemelidir. 

Kimlerle istişâre edilebilir? 

Şüphesiz şürâ ya da istişâre 
deyince, bundan anlaşılması 
gereken, danışılacak konularda 
ilmi, iriam, uzmanlığı ve tecrübesi olan insanların görüş ve 
önerileridir, onlarla yapılacak istişarelerdir. Bu bakımdan istişâre ederken kime veya kimlere 
danışılacağı hususu önemlidir. 
Bu hassasiyet, yapılacak olan bir 
işin hayırla sonuçlanmasına 
önemli derecede katkı sağlayacaktır. Bu yüzden danışılacak 
oları kişi ya da kişilerin; ilim, irfan, akıl ve tecrübe sahibi, samimi, sağlam fikirli, keskin görüşlü, insan psikolojisini iyi analiz 
edebilme, doğruluk ve güvenilirlik gibi özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir. 

Görüş ve düşüncelerine 
başvuruları ve bu özelliklere sahip olan kişi ya da kişiler ise, 
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emanet sorumluluğu içerisinde 
hareket etmeli, mahremiyet içeren konuları üçüncü şahıslarla 
paylaşmamalı, hiçbir etki altında kalmadan tarafsız ve doğru 
bilgi vermelidir. e Rasulullah 
(s.a.5.); “Kendisiyle istişâre edilen kimse güvenilen insandır.” 
(Tirmizi, Edep, 57 (2822); Ebü Davud, 
Edep, 5128; Ahmed bin Hanbel, Müsned, V/274) buyurarak; kendisine 
güvenilen ve danışıları kimselerin, istişârede bulunanın yararına olan şeyleri gizlemeleri, ona 
ihanet etmemeleri ve sırlarını 
çevreye yayrmamaları gerektiği- 
ne işaret etmişlerdir. 

Değerlendirme ve sonuç 

Herhangi bir işte başarıya 
ulaşabilmenin önemli şartlarından biri de istişâredir. İşlerini istişâre ile yapanlar, yanılma ve 
başarısızlıklarını en alt düzeye 
indirmiş olurlar. Atalarımız; “İşlerini danışarak yapan dağları 
aşar, danışmayan ise düz yolda 
şaşar” diyerek bu gerçeği en 
güzel şekilde ifade etmişlerdir. 

Günümüzde “katılmalı yönetim” olarak da adlandırılan istişâre; insanların karar verme ve 
yönetim sürecine katılımlarını 
sağlar; karar verme durumunda 
olanların sorumsuzca ve sınırsızca hareket etmelerini önler. Çalişma hayatına bariş ve huzur 
getirir; çalışanların motivasyonlarını, gönüllü katılımlarını ve 
dolayısıyla verimliliklerini artırır; 
çözümü güç gibi görünen bir 
çok problemin çözümünü kölaylaştırır. 

Unutulmamalıdır ki, kendi 
düşüncelerine çok fazla güvenen ve başkalarının fikirlerinden 
yararlanmasını bilmeyenler; üstün bir kabiliyete, keskin bir zekâya, engin bir ilim ve tecrübe- 
ye sahip olsalar bile; düşüncele- 


rini meşverete arz eden normal 
insanlara göre yanılma ve hata 
yapma payları daha çoktur. 

Diğer yandan yapılacak istişârelerden hayırlı sonuçlar alinabilmesi için, görüş ve düşüncelerine başvurulacak kişilerin 
seçimlerine de dikkat edilmeli, 
emniyet, güven, ilim, irfan ve 
deneyim sahibi insanlar olmalarına özen gösterilmelidir. 

Müslüman bir kişinin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda başkalarıyla 
istişârede bulunup, onların görüş ve düşüncelerinden yararlanması bir istişâredir. Kişi, bu 
istişare sonucunda elde ettiği fikirlerden en uygununu seçip 
uygulayabilir. Ancak devlet işlerinde, konunun uzmanlarıyla istişâre edilmiş ve meşveret veya 
sūrā denilen toplantılarda ortak 
bir karara varılmışsa, mümkün 
mertebe alınan bu kararlara 
uyulmalıdır. *,..İş konusunda 
onlarla müşavere et. Bir kere de 
karar verip azmettiri mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp 
güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” ayetinde verilen mesaj budur. 

Şurası da bilinmelidir ki, makam ve mevki sahiplerinin başkalarıyla istişârede bulunması, 
onların acziyetini ya da yetersizliğini değil; aksine kendilerine 
olan güveni ve büyüklüğünü 
gösterir. Zira Hz. Peygamber 
akıl ve zekâ yönüyle insanların 
en mükemmeli iken, Allah ona 
bile müşâvereyi emretmiştir. 

O halde hayatımızda meşverete mutlaka yer vermeli, gerek 
bireysel plânda, gerekse toplum 
ya da yönetim planında, yalnızca “ben bilirim” anlayışıyla hareket etmemeli, alınacak kararları ortak akıl ve fikirle kuvvetlendirmelidir. 


Alle, insan hayatında 
duygusal, kültürel ve 
sosyal anlamda ilk 
deneyimlerin 
gerçekleştiği 
ortamdır. 

"eğitim" ve 
"sosyalleşme" 

alle ile başlar 


Eğitimde 


Hicret K. Toprak 


Ankara | 





Sevgi Prensibi 
ve Disiplinin Yeri 


Doğan her yeni çocuk, Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna duyduğu sevginin ve ondan henüz 
umudunu kesmediğinin bir delilidir. 

“Eğitim”, hayata ve topluma intibak edebilmenin ortak adıdır. Yeni doğan çocuğun beslenmeye alıştırılması, denilebilir ki, insan neslinin 
eğitimle tanıştığı ilk somut anlardır. Annenin güleryüzü, sevgi öpücükleri, konuşup-okşaması, 
sevgi göndermeleri bu eğitimin devam eden parçalarıdır. 

Sevgi sadece insan varlığının değil, bütün yaratılmışların ortak hamurudur. Toprakta yeşeren 
bir bitki, açan bir çiçek, güneşin ısı ve ışık kaynaği oluşu hep bu sevginin dışa vurumudur. 

O sevgi olmasa kâinat yaratılmaz; canlılar insanoğluna gida taşımaz; kâinat insana teslim almazdı. 


Kâinatın belli bir düzen içerisinde işleyişi, Yaratandan-yaratılana, yaratılandan-Yaratana bir 
sevgi akışıdır. O sevgi olmasa yağmur yağmaz, 
toprak yeşermez, güneş ısıtmazdı. © sevgi olmasa sular akmaz, çarklar dönmez, kalpler atmazdı. 
Evet sevgi, yaratılışın mayasidır. İnsan, hayvan, 
nebatat, cemadat, bu maya ile karılmıştır. 

Aile, insan hayatında duygusal, kültürel ve 
sosyal anlamda ilk deneyimlerin gerçekleştiği ortamdır, “Eğitim” ve “sosyalleşme” âile ile başlar. 
Çocuk eğitiminin nasıl olacağı sorusu ise her toplum ve çağda farklı biçimlerde yorumlanarak, 
başka başka kültürleri, medeniyetleri ortaya çıkarmıştır. 

Genel olarak insanoğlunun dünyaya adımını 
atar atmaz karşılaştığı “yuva”, onun ister istemez 
ilk “okul”udur da. Bunun için “aile okuldur”, “an- 
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Sevgi sadece 
insan varlığının 
değil, bütün 
yaratılmışların 
ortak 


hamurudur. 
Toprakta 
yeşeren bir bitki, 
açan bir çiçek, 
güneşin ısı ve ışık 
kaynağı Oluşu 
hep bu sevginin 
dışa vurumudur. 
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ne öğretmendir” biçiminde alışageldiğimiz sözler, çok da farkında olmadığımız bir gerçeğe işaret ediyor: Bu gerçek, insanoğlunun tertemiz bir 
“fıtrat"la doğduğu dünyada, “aile"sinin sadece genetik olarak değil, ayni zamanda duygusal, zihinsel ve ahlâki anlamda da mirasçısı olduğudur. 
Aslında her aile, kişi için beşikten mezara kadar sürecek olan öğrenme ve 
hayatı anlamlandırma süreçlerinin ilk ve en etkin mekanıdır. 

F ae Evet, hemen her anne-baba 
yi h . "2 bw M çocuğuna karşı beslediği sevgiyi, 
a <a çeşitli biçimlerde ve kendi anlayışları çerçevesinde bir “eğitime dönüştürmeye çalışır. Ancak sevgi anlayışları ve sevgiyi 
gösterme biçimleri aileden aileye değiştiği gibi, eğitimde disiplin uygulama metotları da farklılaşmaktladır. 

Eğitim anlayışlarında son dönemde görülen gelişmelerle birlikte, otoriter ve güç kullanmaya 
dayalı eğitim metotlarının yerini, çocuk merkezli ve çocuğun 
bütün isteklerini yerine getirme- 
ye dayalı bir anlayış almaya baş- 
| lamıştır. 
| Bu yeni anlayışa göre aileler 
- hayatlarını çocuklarının istekleri 
doğrultusunda düzenlemeye çalışmaktadırlar. 

Çocuklarımızını hayatına çizgi film ve oyun karakterleri olarak giren sihirli dünya; yavaş yavaş gerçek dünyanın yerini almaya başlamıştır. Giyim 
kuşamdanı gıdaya; eğlenceden eğitime kadar her anlamda bir tüketim 
patlamasının yaşandığı bu dönemde, çocuklarımız her geçen gün büyüklerinin dünyasına artan bir tür memnuniyetsizlikle bakmakta, kendisine 
sunulanlarla asla yetinmemekte ve hep daha fazlasını istemektedir. Doğru ve yanlışın ayırt edilmesinde ise anne-babalar her geçen gün otoritelerini daha da kaybetmektedirler. 

sağlıklı bir eğitim anlayışı ise, öncelikle çocuklarımıza “koşulsuz sevgi”, “hoşgörü” ve “doğru bir disiplin anlayışı"yla yaklaşmamıza ve onlar 
için “etkili bir model” olmamıza bağlıdır. 

Hayatı sevgi gözlüğüyle okuyan çocuklar 

Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz! (Pestallozzi) 

Bugün artık şiddet, haksız rekabet, müstehcenlik, cinsel teşhir, insanın 
nesneleştirilmesi, kin ve nefret içerikli yayınların artması gibi pek çok sorunla örülü dünyamızda çocuklarımıza verebileceğimiz eğitimin ilk adımı 
onlara bir sevgi gözlüğü armağan etmektir, Bu ise, ancak ilk önce kendi 
sevgi gözlüklerimizi takmakla mümkün olacaktır. Yani sevmeyi öğrenmekle, 

Çocuklarımıza olumlu davranış kazandırmanın ilk ve en önemli şartı, 
onlara içtenlikli ve koşulsuz olarak sevgimizi sunmaktır. Daha ilk aylardan 
itibaren anne kucağının sıcaklığı ve kokusu ile sevildiğini anlayan insan 
yavrusu, hayata kendisine tutulan sevgi aynası ile bakmaya başlayacaktır. 
Çocuklarımız, aslında bizim en güzel aynamızdır. Sevgimizi, nefretimizi, 





ihmalimizi, eksilik ve kusurlarımızı seyredebileceğimiz mükemmel bir ayna. Daha anne karnında 
annesinin duyguları ile yoğrularak ilk duygusal 
deneyimlerini yaşayan çocuk, kendisine verilen 
karşılıksız sevgiyi, güzel ahlâka dönüştürecek 
enerjiyi biriktirmeye başlayacaktır, 

Çocuğun doğumunu izleyen aylardan itibaren ona duyduğumuz sevgiyi en açık biçimde 
göstermek, disipline aykırı bir durum değildir; aksine çocuğun her koşulda anne ve babası tarafindan sevileceğini bilmesi, ona sağlıklı bir özdenetimin ilk gereğini kazandırır. Bu, çocuğunuzun 
kendine güven duyması, kendisiyle barışık bir kişiliğe sahip olmasıdır. 

Örneğin otoriter ailelerin çocukları, kurallar ve 
sorgusuz itaat çemberi içinde sevildiklerini yeterince hissedemediklerinden, kendilerine yöneltilen her türlü kısıtlama ve cezayı sevilmedikleri ve 
istenmedikleri yönünde algılamaktadır. Yine aşırı 
koruyucu aile tipinde çocuklar, kendilerine duyulan sevgiyi daima etrafında birilerinin bulunmasi 
ve onu desteklemesi olarak algılamakta; tek başına kaldıklarında, kişisel olarak yetersiz ve zayıf 
hissetmektedir. Aşırı hoşgörülü aile örneğinde ise 
çocuklar kendilerine duyulan sevginin daima karsi tarafın kendisi için fedakârlıkta bulunması ve isteklerinin yerine getirilmesi olarak tanımakta; 
böylelikle hayata karşı daima alıcı ve istekleri konusunda sınır tanımaz kişiliklere sahip olmaktadir. 

Bütün bu yanlış sevgi gösterim örneklerinden 
sonra denilebilir ki, anne-babalar; çocuklarının 
hırçınlığının, hayata dönük nefretlerinin, ruhsal 
tatminsizliklerinin sebeplerini ilk önce bu sevgi 
alışverişinde gösterilen zafiyette aramalıdırlar. 

Hata yapmak öğrenmek içindir 

Hiçbir çocuk kusursuz değildir. Denilebilir ki, 
bir çocuğun hata yapmasından daha doğal bir- 
şey yoktur. Bunu biliriz de, çoğu zaman çocuklaımızın taşkınlıklarını, sabırsızlıklarını hata ve kusurlarını anlayışla karşılamak konusunda yeterli 
tahammülü gösteremeyiz. Oysa çocuklarımız 
doğruyu yanılarak, düzgün bir işi hata yaparak 
öğrenebilir, 

Önemli olan hata yapan bir çocuk karşısında 
doğru ve öğretici bir tavır sergilemektir. Hata 
yaptığı için azarlanan bir çocuk; ne için azarlandığına değil, gururunun incinmesine odaklanacaktır. Kendisini dinlemeksizin nasihat ettiğiniz 
çocuğunuz, hatasını değil de, sadece onu anlamadığınızı düşünecektir. Hatası sebebiyle ceza 
alan bir çocuk suçu ile verilen ceza arasında doğrudan bir ilgi kuramadığında, öğrenmeyi gerçek- 
İeştiremeyecektir. 

O halde, yapılan hatanın öğrenilmesi için öncelikle çocuğunuzun bu hatayı anlaması gerekmektedir, Yaşına ve karakterine uygun anlatım ve 
tutumlarla bir çocuğun hatalı bir davranıştan vazgeçmesi çok kolaydır ve bu en etkin öğrenme biçimidir. 

Unutmamak gerekir ki “İyi bir disiplin, çocuğun isteklerine engeller koyarak değil, (sabır ve) 
anlayışla kurulabilir. Bu ise, çocuğun uygun olan 
isteklerinin kabul edilmesi ve kendisine gerçekten 
zarar verebilecek durumlara engel olunması demektir.” (Koytak, Necla, Anne-Baba Olmak Kolay Değil, 
Uçurtma Yay., İstanbul, 2005, s. 110) 

Bir öğrenme biçimi olarak ödül ve ceza 

Çocuk eğitiminde disiplinin amacı, çocukta 
sağlıklı bir özdenetim geliştirmektir. (Yörükoğlu, 
Atalay, a.g.e, 5. 714) Nitekim devamlı olarak “ödül” 
we “ceza” gibi bir diş uyarıcıya bağımlı olarak sergilenen doğru davranış, aslında henüz öğrenilmemiştir. “Ödül” ve “ceza” ancak yerli-yerinde 
ve doğru biçimde uygulandığında; -çocuğunuz 
doğru davranışı benimseyene kadar- kullanılabilecek etkili bir eğitim metodudur. 

Buna göre ödül ve ceza her şeyden önce ölçülü ve tutarlı olmalıdır. Yine davranışlara yönelik 
her türlü teşvik, alışkanlık haline gelene kadar pekiştirilmelidir. Tutarsız ödül ve ceza, öğrenme ve 
sorumluluk kazanmayı engeller; deneme ve isyani körükler. (Mackenzie, Robert, (çev, Dr. Hande Gürel), 
Çocuğunuza Sınır Koyma, Hyb. Yay, Ankara, 2000, 5.14) 
Yine aşırı ödül, çocuğun hatalarını görmesini ve 
kabul etmesini zorlaştırırker, aşırı ceza kendisine 
yapıları haksızlığa tepki geliştirmesini ortaya çıkarır. Ödül ve cezada tutarsızlık birkaç biçimde gerçekleşebilir: Bir davranış sonucunda öngörülen 
ceza veya ödülün yerine getirilmemesi şeklinde 
ortaya çıkabileceği gibi, ebeveyn ve yakın akrabalar gibi otoriteler arasındaki farklı tavırlardan kaynaklanabilir. Ayrıca aynı kişinin belli bir suça farkli durumlarda değişik tepki vermesi de bir tutarsızlık örneği teşkil eder, 

Ödül ve cezada önem verilmesi gereken diğer 
bir husus, doğrudan doğruya kişiliğe yönelik övgu ve yergi yerine, davranışını sonuçlarına ilişkin 
ödül ve ceza vermektir. Bu türlü ödül ve ceza 
“öğrenme”yi beraberinde getirir. Davranışlarından memnuniyet duyduğunuz çocuğunuza, 
“Sen çok uslu, çok cici bir kızsın” yerine; “Söz 
dinlemen ne kadar güzel" demeniz, arkadaşıyla 
kavga eden çocuğunuza, “Çok yaramaz bir çocuksun” yerine, “Arkadaşına kötü davranman 
onu çok üzmüş olmalı, haydi gel özür dile” demeniz uygun ödül ve ceza örnekleridir. Çocuğun 
kişiliğine yöneltilen eleştiriler ise yanlış davranışın 
öğrenilmesini değil, öfke ve nefreti pekiştirir. Hakaret edilen bir çocuk, kişiliğine göre ya hakaret 
etmeyi öğrenir, yahut kendisine güven duygusunu yitirir. 

İşe kendimizden başlayalım 

Çocuklarımıza “iyi” ve “doğru"yu öğretmenin 
en doğal ve tartışmasız olarak en etkili yolu, onlara olmamız gerektiği gibi bir “model” olmaktır. 
Zira çocuklarımız öncelikle gözlem ve taklit yoluyla öğrenirler. Farkında olmasak da çocuğumuz 
günlük hayatın en sıradan dakikalarında bile davranışlarımızı, tepkilerimizi, hatta duygusal durumlarımızı en ince ayrıntılarıyla gözlemlemektedir. O, gözlem ve sezgilerinden hareketle durmaksızın bir öğrenmeyi gerçekleştirmektedir. Ahlâki ve inanca dayalı davranışlar söz konusu olduğunda bu durum daha da önem kazanır. 

Çocuğunun gözü önünde yalan söyleyen bir 
babanın ondan “dürüstlük” beklemesi ne kadar 
gerçekçi olur? Yahut, kendisi çocuklarına kötü söz 
ve davranışla muamele ettiği halde çocuğunun 
kavgacı ve uyumsuz hareketlerini düzeltmeye çalzan bir anne ne kadar başarılı olabilir? 

Olumsuz örmek olmamak kadar olumlu örmek 
teşkil etmek de model olmanın gereklerindendir. 
Özellikle yararlı alışkanlıkların kazandırılmasında 
anne-babanın bu alışkanlıklara sahip olması 
önem kazanmaktadır. 

Sonuç olarak eğitimde “disiplin”"in amaci, çocuğun hatasının ve olumlu davranışının üzerinde 
düşünmesini sağlamak ve kalıcı, sağlıklı davranış 
geliştirmesine yardımcı olmaktır. Çocuklarla kişilik mücadelesine girmek, onların üzerinden kendi 
öznel ihtiras ve hayallerini gerçekleştirmeye çalışmak, onlar üzerinde otorite kurarak kendilerini 
daha iyi hissetmek sıkça karşılaştığımız yıkıcı durumlardır, Bunların yerine, çocuklarımızı en az yetişkin ve bağımsız bir birey kadar ciddiye almak; 
istekleri, duyguları, hayalleri karşısında dostça 
yaklaşmak; dayanmak istediğinde güvenilir bir 
dayanak olmak; ancak asıl önemlisi, onları her koşulda ayakta tutmaya yarayacak sağlıklı eğitimi 
gerçekleştirmek anne-baba olmanın belki en zor 
ama sonuçları bakımından en vazgeçilmez sorumluluğu olsa gerektir, 


`. 





Ninnisiz Beşikler, 
Duasız Uykular 


Yaşimdiki çocuklar; ninnisiz Desikler, duasız uykular... Tüm gücümüz ile çocukların zekası 
için elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz da; gönül denizlerini 
kirletip içindeki tüm canliların 
ölmesine seyirci Kalıyoruz... 
Çocukluklarının o en güzel zæ 
manlarıni heba edip, ilerde yad 
edecekleri hatıralarının olma 





ünyaya küçücük bir insanın gözlerini açması tüm aile fertleį rini mutlu eder, İnsanoğlu varlığını devam ettirmekle memnun olur, kendisinden dünyaya bir hediyedir çünkü... 5adece ana-baba değil, dedeler, nineler de çok mutludur. Torun evlâttan daha çok sevilir; çünkü evlâdır evlâdıdır. Evlâtlarını büyütürken çok acemilik çekmişlerdir ama torun öyle mi yal... Artık tüm 
tecrübe ve birikimlerini gösterebilecekleri harika bir fırsat çıkmıştır. 
Anne baba ise hem çok mutludur, hem de bir o kadar düşünceli ve 
endişeli. Çünkü dünyaya getirdikleri bu yavrunun hem maddi ihtiyaçlarını karşılayacak, hem ruhi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de erdemli, ahlâklı Rabbine hayırlı kul, Habibi'ne hayırlı ümmet, ana-babasına, 
vatanına milletine hayırlı evlât yetiştireceklerdir ki, bunlar kolay iş değil... İnsan hiç bilmediği yemeği tarif üzerine ilk pişirdiğinde hemen 
olmaz, zamanla tecrübe sahibi oldukça, daha çok denedikçe en mükemmeli bulur. İnsanoğlu bu, denemesi yanılması yok, ya tutacak, ya 
perişan olacak... İyi terbiye edilmemiş evlât sadece ana-babasının değil, bütün insanlığın başına derttir çünkü. 
© İsim konulmalı önce, anlamlı ve Peygamber Efendimizin sevdiği 
isimlerden olmalı, İsmi ile müsemma olsun diye. Ana-baba gayet 
edepli, biz şu ismi düşündük bu olacak demezler, bilirler onlar, Hz. 
Hasan ile Hz. Hüseyin'in isimlerinin nasıl konduğunu... Büyükler de fikir söylerler ama gençlere bırakırlar, herkes evlâdını ismiyle severek 
büyütmeli, adı güzel kuzum diye sevmeli... 
Ezanı sağ kulağına, selâyı sol kulağına babası okur bebeğin. Evlâdinn hem dünyasından, hem ahiretinden ilk evvela o sorumludur 
çünkü... Bebeğin annesi hem mutluluktan hem de sorumluluğun endişesinden gözleri yaşlı seyreder, 
eşi ile evlâdını. İlk, yüce Mevlâ'nın ismini duyar bebekler; 
Allahü ekber, Allahü Ekber... 

Minik yavrunun en büyük siğinağı annesinin bağrıdır, onun 
sütüne, sina, sevgisine, ilgisine 
her şeyine muhtaç, dokuz aydır 
sadece onu tanıyor, onunla bütünleşmiş. Bu öyle bir bütünleşme ki; annelerle bebekleri aynı 
odada uyutsalar, herkes kendi 
bebeğinin sesine uyanıyor, bu 
ne yüce sanal, yaratanı ne güzel 
yaratmış. 

Bilim her gün yeni şeylerle çıkıyor insanlığın karşısına, eskiden bebek ağlasa da karnı tok 
altı temizse kucağınıza almayın 
diyenler, bugün bebeğinizi her 
fırsatta kucağınıza alın diyorlar, 
eskiden bebeği ayağınızda sallayarak  uyutmayın diyenler, 
bugün ana rahminde bebek ritmik hareketlerle sallanarak uyuyor, ayakta sallayarak uyutmak 
bebeği rahatlatır diyorlar. Oldu 
bitti bebeklerin taşındığı çantalardan hoşlanmamışımdır... Basacaksını yavrunu bağrına sımsıcak, ağzında duaların, Rabbine; 
sana bu güzel nimeti verdiği için 
göz Yaşları içinde şükredeceksin... Köylü kadınların bebekleriyle münasebeti çok hoşuma gider; sarar yavrusunu sirtina 
uyandıkça emzirir, bir yandan 
da işlerini halleder. Dünyanın en 
şanslı bebekleri onlar, her daim 
anneleriyle... Bebekler ana rahmindeyken annesinin babasının 
sesini biliyor, annesinin endişesiz 
tatlı sesi bebeğe huzur veriyor. 
Bu durum doğduktan sonra dà 
devam ediyor. Annelerinin huzur dolu ninnileriyle uykuya daliyorlar, 

Her anne yavrusunu uyuturken söylediği ninniyi kendisi besteler, güftesini de kendisi yazar, 
Önceleri kayınvalidesinin torununu uyuturken söylediği ninnileri dinler, sonra bazen kucağın- 
da, bazen ayağında, bazen beşiğinde sallarken söyler o da, gönlünden, yüreğinden, sevgi dolu 
yumuşacık sesiyle. Evlâdı tanır 
annesinin sesini, annesi söylemeye başlar başlamaz susar, dinler... Anlar o, söylenen her kelimeyi, işitir gönül kulağı ile... 

Söz, dil ile söylenir ama kaynağı gönüldür: 

“Ninniyle uyuturum 

Sütürmle büyütürüm 

Allah der yürütürüm 

Uyusun da büyüsün ninni 

Tipiş tıpış yürüsün ninni” 

Söylenen her ninni, bir duadır. Anneler, dualarını yerleştirirler ninnilerine: 

“Hu, hu, hu yavrum 

Ninniyle uyu yavrum 

Allah sana lutfetsin 

En güzel huyu yavrum; 

Bebeğim ben sana ninniler 
söyleyeyim 

Elemsiz yürü gel geç bu dünya selerinden 

Allahım seni korusun yeryüzünün şerrinden 

Gönlünde güller açsın dilin 
tatlı bal olsun 

İncinmesin hiç kimse ne elin 
ne dilinden 

Elemsiz yürü gel geç bu dünya seferinden” 

Ninniler; özümüz, kültürümüz, ninniler... Bebek ne anlar 
ninniden demeyin, ninnilerdeki 
temenniler gerçek olur çünkü. 
Bir annenin evlâdı için Yüce Rabbinden, bikmadan usanmadan, 
her gün, kaç kez söylediğini bilmeden, gönülden, tüm samimiyeti ile istediği en masum temennileridir, bu dualar... Allah 


Teâlâ, kabul etmeyeceği duayı 
kuluna yaptırmaz... 

Bebek ne anlar ninniden demeyin!... 

Filmlerde, yoğun bakımda 
yatan hastaya yakınlarının söyledikleri sözleri ilgiyle dinlerim. O 
kadar samimidirler, o kadar duygu yüklüdürler ki, onları işiten 
bir gönlün olmadığını kim söyleyebilir? Beden kulağı ile değil 
manevi kulağı ile duyarlar belki. 

Bebeklerin de depresyon geçirdiğini bugün bilim söylüyor. 
Bilinir ki depresyon, aşırı üzüntü, 
güvensizlik, yalnızlık sonucu oluşuyor. Bu küçücük yavrulara ne 
oluyor da depresyona giriyor, 
mutsuz oluyorlar, Eğitim uzmanları çocuklar için ilk üç yilin çok 
önemli olduğunu israrla söylüyorlar. Özellikle ilk üç yıl annenin 
çocuğundan ayrı durmaması gerektiğini, ileriki yaşantısında, 
kendi öz güveninin oluşması için 
bunun çok önemli olduğunu bildiriyorlar. Bugünkü hayat şartları o kadar acımasız ki; minicik 
yavrular mamalarla büyüyüp, 
bakıcıların ellerine bırakılıyor. 
Geçmişte hiç duyulmamış oları 
bebek depresyonu; insanların 
öncelikleri değiştiği için, minicik 
yavrularımızı feda ettiğimiz için 
ortaya çikiyor... 

Bebekler daima annelerinin 
yüzüne bakarlar, anneleri gülüyorsa güler, mutsuzsa hırçın 
olurlar. Bulundukları yerde birisi 
ağlamaya görsün hemen empati kurar, onlar da ağlamaya başlarlar. Bu kadar hassas bir varlık, 
sadece insanoğludur. Sadece yedirip giydirmek yetmez, sevgiye 
hatta bunun ifade edilmesine 
şiddetle muhtaçtırlar. Sevgi, 
dünyada en büyük nimetlerden 
birisidir. Parayla alınıp, satılmadığı halde, insanların birbirlerinden kiskandıkları, esirgedikleri 
yegane şeydir. 

İnsanoğlu kompleks bir varliktir. Maddi ihtiyaçlarının yanında, manevi ihtiyaçları da vardır. 
sevgiden başka, bir de, büyük 
bir güce sığınma istek ve ihtiyacı 
vardır çocuklarda. Eğer korkut- 


madan, sevgi merkezli, Allah 
inancı verilirse, dünyanın en dindar insanları çocuklardır. Söylenen her şeyi kaparlar, anlamazlar denilmemeli çocuklara Allah 
sevgisi. Mutluluğunu da üzüntüsünü de yegane dayanak olan 
Allah Teâlâ ile paylaşması öğretilmelidir. 

Bunu da en güzel dedeler ve 
nineler yaparlar. Torununun 
elinden tutup namaza getiren 
dedeler, torununun elinden tutup mevlide getiren nineler çoktur. Evde birisi namaza dursun 
hemen onlarda büyüklerinin yanında namaza durur, tüm hareketleri taklit ederler. Namaz bittikten sonra da her şeyi sorarlar; 
neden namaz kıldık, niye secca- 
de serdin, ezan ne demek vb. 
Önceleri taklit ettikleri şeyi, zamanla içselleştirerek alışkanlık 
haline dönüştürürler. 

Dedeleri ve nineleri ile büyüyen çocuklar çok şarıslıdırlar, vakitleri boldur torunları ile daha 
rahat ilgilenir, sabırla tüm sorularına cevap verirler. Anne-babaları da ilgilenirler ama, onların 
evde başka uğraşları da vardır. 
Hem yaşlıların ibadetleri daha 
duygu yüklü, daha kapsamlıdır. 
Namaz kılmışlarsa, tesbih çekerler, Kur'an okurlar, dua ederler, 
dua dereken de sık sık göz yaşı 
dökerler. Çocuklar dede ve ninelerinin bu halinden çok etkilenir, 
hem onlar gibi dua etmeye çalışır ağızlarını oynatırlar, ellerini 
semaya kaldırırlar, hem de eğilip 
onların gözlerinin içine bakarlar. 
Allah Teğla'yı derinden hissetmekte çocuklar ve yaşlılar denktir. Çünkü her ikisi de Allah'a çok 
yakındır. Yaşlılar ölümün nefesini, gençlerden daha fazla hissettikleri ve geçmişteki hatalarına 
duydukları pişmanlıktan, çocuklarsa; fıtratları bozulmadığı, tertemiz, günahsız oldukları için... 

Çocukları geliştiren en 
önemli şey ebeveynleriyle birlikte geçirdikleri arılamlı dakikalardır. Onlardan öğrendikleri dualar, hiçbir zaman unutulmaz, 
yaşlanılsa bile... 


Babaannem biz uyuyacağımızda yanımıza gelir, ‘Haydi çocuklar açın ellerinizi Allah'a dua 
edelim" derdi. Anlamını tam kavrayamasak da ellerimizi açar 
“Yattım Allahım kaldır beni, nur 
içine daldır beni, ölürsem iman 
ile öldür beni, kalırsam sabah 
namazına kaldır beni" aminlerle 
ellerimizi yüzümüze sürer, uykunun o engin denizlerine kanat 
çırpardık. 

Bizlere nimetlere şükretmesi 
öğretilmişti. Bahçemizdeki envai 
çeşit kır çiçeklerini annemiz bize 
gösterir, Allah'ın ne güzel yarattığını anlatırdı. Babaannem; “Kediler bir gün uçsa gökte kuş kalmazdı"” demişti bir keresinde de 
epeyce düşünüp her şeyin yerince ne güzel yaratıldığını keşfetmiştim o gün, Seyret, fikret, şükret derdi babam, nur içinde yatsın. Babam her zaman yastığının 
altına kol saatini koyardı. Duvar- 
da saat olduğu halde, sabah namazına kalktığımı görsün, beni 
kucaklayıp dua etsin diye sessizce yastığını kaldırırdım, güya saate bakacağım; o hemen uyanıp 
bana gülümser, aferin derdi ya 
dünyalar benim olurdu. Sevenin 
sevdiğini memnun etmek için 
neler yapabileceğini, babamın 
beni sevdiği gibi Allahımın da 
beni sevdiğini bilirdim. Ben Allah'tan korkmaz, severdim. Çünkü bize siz günahsız meleksiniz 
derlerdi. Melekler de bizi çok sever, dua ettiğimiz zaman kanatlarıyla bizi sivazlar, onlar da bizim için dua ederlermiş. Çünkü 
onların bizlere öyle davranmasını Allah (c.c.) istemiş. 

Babam vefat ettiği zaman 
daha çocuktum. Bir eylül ikindisi, bizlere matbaada öldüğü haberini getirdiler. Yaptığım tek 
şey elime Kurlanımı almak oldu. 
Çünkü bize yatmadan önce tüm 
ölmüşlerimizin ruhuna bir Fatiha 
suresi, üç ihlâs suresi okumamız 
öğretilmişti. “Yavrum okuyun, 
ölmüşlerinizin ruhuna hediye 
edin, sizin bu masum hediyenizden çok memnun olurlar.” derdi 
büyüklerimiz. Sorardım; “Nasıl 
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haberleri olacak?" diye, “Melekler 
sizin okuduğunuz duayı kapar, 
onlara götürürler, bir de sana, 
bunu, şu yakının hediye etti derler." O kadar hoşuma gitmişti ki; 
kişiler ölseler de sen istedikçe 
aradaki irtibat kopmuyor... Bu 
ölüm acısını, bende, bu düşünce 
olmasa idi, hiçbir şey dindiremezdi. O zaman ben, babamla 
daha fazla irtibat kurabilmek için 
daha çok okumalıydım. Onu daha çok sevindirmeli idim. Sevgi; 





çok severseniz, çok sevilirsiniz. 
Babam sevgisini bizden hiç sakınmazdı. Ben niye sakınayım. 
sekiz yaşında öğrenmiştim Ku- 
an'ı, ablamla ne yarışmıştık 
ama; sen mi önce öğreneceksin, 
ben mi? 

Melek masumiyetinde geçen 
çocukluğumuz, ninnilerle huzur 
ve güven içinde gelişen kimliğimiz, dualar ile en güzel çiçek 
bahçelerinde devşirilen uykuları- 
Miz... 

Ya şimdiki çocuklar; ninnisiz 
beşikler, duasız uykular... Tüm 
gücümüz ile çocukların zekası 
için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz da; gönül denizlerini kirletip içindeki tüm canlıların ölmesine seyirci kalıyoruz... Çocukluklarının o en güzel zamanlarını heba edip, ilerde yad edecekleri hatıralarının olmamasını 
hiç önemsemiyoruz. Bilgisayarlarının başında geçirdikleri vakitleri kazanım zannedip, yavrularımızın örümcek adamı kahraman 
ilân etmelerinden endişelenmiyoruz... 
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uma ve bayram hutbelerinden cemaatin 
yeterince İstifade ede- 


bilmesi ve böylece hutbeden 
beklenen işlevin yerine gelmiş 
olması açısından, hutbenin 
mev'ize kısmının Türkçe okunması gerektiği hususu Cumhuriyet'ten önce de zaman zaman 
dile getirilmiştir. Ayrıca, ehil, 
yapabilen görevliler Türkçe 
hutbe tertip edip okumuşlardır. 
Ancak, bu beceriyi gösteremeyenler, Arapça yazılmış ve daha 
çok kameri aylar ile dini gün ve 
gecelerin faziletlerini konu aları 
hutbeleri okumuşlardır. 
Ülkemiz insanı için camilerde okunan hutbelerin nasihat 
kısmının Türkçe olmasi gerektiği doğrultusundaki görüşler, 
sadece dini ve ilmi çevrelerde 
değil, daha Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında da dile getirilmiştir. Ancak burada hemen 
şunu belirtelim ki, daha sonra 
1930'lu yıllarda ibadet dilinin 
Türkçeleştirilmesiyle ilgili tartışmalarla, hutbelerde nasihat kisminn Türkçe olması gereğine 
ilişkin talepler farklı şeylerdir ve 


birbiriyle karıştırılmaması gere- 


kir. Burada anlatılmaya çalışılan 
husus, hutbelerin sadece nasihat kısmının Türkçe verilmesidir. Anadilde ibadet tartışmalarn ise bu makalenin konusu dişında kalmaktadır. 
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Konumuza dönersek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşundan (3 Mart 1924) yaklaşık 
bir yıl sonra 21 Şubat 1925 tarihinde Diyanet İşleri Reisliğinin 1925 Mali Yılı bütçesi 
müzakere edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Diyanet İşleri Reisliğince Kur'an-ı Kerim'in 
Türkçe tefsiri ve hadis tercümelerinin yaptırılmasını ve bu yayın faaliyeti için devlet bütçesinden özel ödenek ayrılmasını 
kararlaştırmıştı. (Geniş bilgi için 
bkz. Mehmet Bulut, “İlk Cumhuriyet 
Wedlisinde Dini Yayıncılık Hakkında 
Tarihi Bir Karar”, Diyanet İlmi Dergi, 
c 28, sayı: 1 (Ocak-Mart 1997), ss. 
139-149) Bu önemli kararın alırıdığı müzakereler sırasında, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
ayrı bir önerge verilerek, Diyanet İşleri Reisliğince müsabaka 
ile bir Türkçe hutbe mecmuasının derlenip yayınlanması ve 
camilerde bu hutbelerin okunmasırını zorunlu kılınması teklif 
edilmiştir. Meclis Başkanlığı, 
“bir temenni takriri” olarak kabul ettiği bu talebi, Başvekalet'e tevdi etmiştir. 

Merhum Prof. Kamil Miras'ın ifade ettiği gibi, bizde hitabet ve hutbe konusu Cumhuriyet dönemine kadar en çok 
ihmal edilmiş bir mesele idi. 
(Kamil Miras, “Yeni Hutbelerim Hakkinda Duyduklarım”, Yeni Hutbelerim 
içinde, Diyanet İşleri Reisliği yayını, İs- 





tanbul 1937, e. 2, s. 551) Dolayısıyla, TBBM ve Başvekalet'in bu 
doğrultudaki kararı üzerine, Diyanet İşleri Reisliği, yoğun bir 
gayret göstererek, günümüzde 
dahi gerçekleştirilmesi zor sayılabilecek kısa bir zaman diliminde, yaklaşık bir yil içinde, 
51 adet hutbe tertipleyip bunları bir kitap halinde basıma hazır hale getirmiştir. Eser, “Türkçe Hutbe” adıyla ve Başkanlığın 
ilk yayınlarından biri olarak 
1927'de eski harflerle basılıp 
görevlilerin istifadesine sunulmuştur. (Mehmet Bulut, “Diyanet 
İşleri Başkanlığı Yayınları Bibliyografyası (1924-1997), Diyanet İlmi Dergi, c. 33, sayı: 4 (Ekim-Aralık 1997), 5. 
86) 

Türkçe hutbe 

Diyanet İşleri Başkanlığı yayin faaliyetlerine çok erken başlamıştır. Öyle ki, yayınladığı ilk 
kitaplar olan A. Hamdi Akseki'ye ait “Ahlâk Dersleri” ile 
“Askere Din Dersleri” adlı eserlerin baskı tarihleri 1924 ve 
1925'tir. Bu iki kitaptan sonra, 
üçüncü sırada da sözünü ettiğimiz Türkçe Hutbe kitabı yayımlanmıştır. Bu durum gösteriyor 
ki, kuruluş yılı içinde bile Başkanlık kitap yayımlamaya muvaffak olmuştur. Ayrıca, Başkanlığın hutbe konusuna da 
öncelikle eğildiğini, bu konuya 
özel bir önem atfettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 





İlk baskısı 1927'de yapılan 
Türkçe Hutbe'nin ikinci baskısı 
da yine eski harflerle 1928'de 
yapılmıştır. Bu iki baskı arasında 
fazla bir farklılık yoktur. 1928 
yılında yapılan ikinci baskıdan 
sonra bu eser bir daha basılmamıştır. 1936-1937 yıllarında yine Başkanlık yayınları arasında 
yayımlanan A. Hamdi Akseki'ye 
ait “Yeni Hutbelerim” adlı eser 
çıkıncaya kadar yaklaşık 10 yıl 
boyunca imam-hatiplerin bu 
eserden faydalandığını söyleyebiliriz. iG 

a. Eserin kimlik bilgileri: İç 
kapak sayfasında şu kimlik bilgileri yer almaktadır: Türkçe Hutbe / Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Reisliği neşriyatından, 
aded 3 / Diyanet İşleri Reisliği 
tarafından tertip edilmiştir / İstanbul / Şehzadebaşı: Evkaf-ı İslâmiye Matbaası / 1927 - 
1345. (İkinci baskının kapağında 
“İkinci tab' ” kaydı ve baskı tarihi olarak 1928 — 1346 rakamları yazılı) 

r İlk baskı, cep boyu (13 
x1B.5), 26943 sayfa; ikinci bas- 


“kı, ayrı ebat, 269411 sayfadır. 


Bu bilgilerden anlaşıldığı gibi, eserin hazırlayıcısı olarak Diyanet İşleri Reisliği gösterilmiş, 
bir yazar veya hazırlayan adina 
yer verilmemiştir. Ancak, merhum Ahmed Hamdi Akseki'nin 
1936-1937 yıllarında iki cilt olarak yayımlanan “Yeni Hutbelerim” adlı eserinin baş tarafında 
yer alan “izahat” başlıklı notlar- 
da, bu hutbelerin de kendisi tarafından yazıldığı açıkça belirtilmiştir. (Bkz. A. Hamdi Akseki, Yeni 
Hutbelerim, Diyanet İşleri Reisliği yayinlar no 8, İstanbul 1936, c: 1, s. 6) 
Ayrıca Türkçe Hutbe'deki “Mukaddime” kısmı, Akseki'nin bu 
eserinin başına da konmuştur. 
(s. 3-5) 

b. İçerik: Eser bir “Mukaddime” ve 51 hutbe metninden 
oluşmaktadır. lik baskıda eserin 
sonunda hutbe esnasında okunan Arapça ve Türkçe dualar, 
ikinci baskıda ise Türkçe dua ve 


ayrıca & sayfa tutan “hata-sevab cetveli” yer almaktadır. 

“Diyanet İşleri Reisi Rifat” 
imzasını taşıyan 17 Şubat 1927 
tarihli “Mukaddime”de, lslâm'ın sosyal yönüne dikkat çekilerek bu bağlamda dinimizin 
cemaatle namaza ve cuma namazına verdiği öneme işaret 
edildikten sonra, hutbenin cuma namazındaki yeri ve mahiyeti üzerinde durulmuştur. Daha sonra hutbelerdeki vaaz ve 
nasihat kısımlarının cemaatin 
anlayacağı dille yapılmasının 
önemine işaret edilerek eserin 
yazılma gerekçesi şöyle açıklarımıştır; 

“Hutbenin tamamen Arapça okunması hutbelerdeki 
mev'izelerden müstefit olmak 
isteyen ve lisan-ı Arabi'ye vakıf 
olmayan Müslümanların şu dindarâne emeline imkân vermemektedir. Binaenaleyh, hem 
mezahib-i âliye-i İslâmiyeye ve 
ilelyevm Müslimin beyninde 
cari icma-i ameliyeye muhalefet 
etmemek, hem de temenni edilen gayeyi elde edebilmek için 
hutbelerin “zikrullah, salât u selâm gibi" erkanı müştemil olan 
kısmı lisan-ı dini olan Arabi ile 
eda edilerek erkan-ı hutbe tāmam olduktan sonra mev'ize 
kisminin memleketimizde Türkçe okunması, daha doğrusu 
okunan âyât-ı kerime ve ehâdis- 
i şerife mealleri Türkçe izah 
edilmesi muvafık görülmüş ve 
fakat her hatip bu yolda hutbe 
tertibine muktedir olamayacağına binaen hatiplerimize bir 
rehber olmak üzere şerait-i 
meşrü'asını cami olarak elli kadar hutbe numunesi tertip 
olunmuştur.” (s. 5-6) 

Hutbelerin tertibinde yukanya alıntıladığımız paragrafta 
belirlenen ilkelere uyulmuş; 
hutbenin mukaddime kısmı 
Arapça olarak verilmiş, sonra 
konu ile ilgili bir ayet ve bazen 
bir ayet ile birlikte bir hadis 
okunduktan sonra Türkçe nasihat kısmı yazılmıştır. Hutbenin 
ikinci bölümünde dua metinleri 
yine Arapça olarak yer almıştır. 
Yukarıda değinildiği gibi, ikinci 
baskıda kitabın sonunda Arapça dua metinleri yanında kısa 
bir Türkçe dua örneği de yer almaktadır. Bu metne aşağıda yer 
verilecektir. 

Sade ve anlaşılır bir dille yazılmış olan hutbeler bir buçuk, 
iki saylayı geçmeyecek şekilde 
kısa tutulmuştur. 

c. Hutbe konuları: Türkçe 
Hutbe mecmuasının 51 adet 
hutbeyi ihtiva ettiğini yukarıda 
belirtmiştik. Diyanet İşleri Başkanılığı'nın bu ilk hutbe kitabında ağırlıklı olarak ahlâki ve sosyal konular yer almıştır. Kitapta 
yer alan ilk hutbenin başlığı 
“Çalışan Mükâfatını Görür" 
şeklindedir. Dikkatimizi çeken 
bir kısım başlıklara yer verecek 
olursak; 2 ve 3. sırada yer alan 
hutbeler “Vatan Müdafaası” ve 
“Tayyare Cemiyetine Yardım" 
başlıklarını taşımaktadır. Ayrıca 
son hutbenin konusu “Askerliğin Şerefi”dir. Kitapta çalışma, 
ticaret, sanat ve ziraat konusunda 7 adet hutbe yer almıştır. 
Hakkında çok sayıda hutbe 
metnine yer verilen bir diğer 
konu temizlik ve sağlık konusudur. Bu konularda 4 ayrı hutbe 
bulunmaktadır. Az sayıda da olsa iman ve ibadet konularında 
da hutbelere yer verilmiştir. Ancak, belirttiğimiz gibi 51 hutbenin çok büyük bir kısmi ahlâki 
konuları işlemektedir. Ana babaya itaat, insana saygi, yetim 
ve kimsesizlere yardım,. insanlarla iyi ilişkiler, İslâm'ın sakındırdığı kötü huy ve davranışlar 
bu bağlamda yer alan konulardır. Ayrıca dini gün ve gecelerle ilgili birer hutbe metni yer almıştır. | 

Kitapta yer verilen hutbe 
konularının ve hutbelerin içeriklerinin, © yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu sosyal durumuyla yakından ilintili olduğunu 
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söyleyebiliriz. Yıllarca süren savaşların etkileri henüz ortadan 
kalkmış değildir. Fakir, yoksul, 
dul, yetim ve sahipsiz insanların 
sayısı bir hayli fazladır ve bunlara yardım etmek gerekmekteho dir. Ülkeyi kasıp kavuran sari 
y hastalıklara karşı insanları uyarmak, bu bağlamda temizlik hususuna dikkat çekmek icap etmektedir. Ülkenin bir an önce 
| fakirlikten kurtulması, her yöia nüyle kalkınması için top yekun 
i bir millet olarak seferberlik başr latılması gerekmektedir. Bu ve 
benzeri gerekçeler, yani döne- 
N min şartları göz önünde tutularak vaaz ve hutbelerde bu koonulara ağırlık verilmesi öngörülmüştür. Nitekim, ilk Diyanet İşleri Reisi Rifat Efendi, sözünü ettiğimiz Mukaddimenin daha ilk 
p- cü mlesinde; dinimizin farz kildiğı ibadetler incelenince, bunların, Allah'a kulluk ve yaratıklarına şefkat gibi ahlâki ve manevi 
gn konulardan başka “bir milletin 
tekâmülü ile alâkadar” birtakım 
içtimai esasları da ihtiva ettiğivi nin görüleceğini vurgulamakta- 
a dır. Ayrıca, hutbelerde özellikle 
— ahlâki konulara ve biraz da çalişma, ilerleme, kalkınma gibi 
vs konulara yer. verilmesi gereği, 
o yazımızın. başında sözünü etti- 
.ğimiz TBMM genel kurulunda, 
a dönemin milletvekillerince de 
dile getirilmiştir. Örneğin bir 
=- vekil, söz konusu toplantıda arf. ks tik hutbelerin Türkçe okunması 
gerektiğini belirttikten sonra, 
hutbelerde ahlâki konular üzerinde durulmasını, “Yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın, birbirinize iyilik edin, yetimlere yardim: edin...” şeklinde öğütte 
“bulunulmasını talep etmiştir. 
ENER Milletvekili Yahya Galip 
Bey ise, vaizlerin ülkemizin inki- 
SE şaf ve iktisadı adina halkı irşad 
= p etmeleri hususunda Diyanet İşleri, .Reisliği'nden ricada bulun- 
“duklarını hatırlattıktan sonra 
şunları, aile 
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“Efendim, şimdi vaizlerimize, hatiplerimize rica ederiz. Eski şeylerden biraz infikak etsinler, hakikate girsinler. Halk hiçbir şey anlamıyor. (...) Memleket lâzım, iktisat lâzım, geçinmek lâzım, hayat lâzım. Vaizlerimiz vaazlarını bu cihete intikal 
ettirdiği gibi hatiplerimiz de 
herhangi bir münşiye giderek 
devlete, insaniyete, dünyaya lazım olan bir hutbeyi tertip ettirerek okusunlar...” (Mehmet Bulut, “Diyanet İşleri Reisliği 1341/1925 
Mali Yılı Bütçe Müzakereleri”, Diyanet 
İlmi Dergi, c. 36, sayı: 1 (Ocak-Mart 
2000), 5. 124) 

Görüldüğü gibi, Türkçe 
Hutbe'de yer verilen hutbe konuları ile Cumhuriyetin ilk Mecisinde dile getirilen talepler 
önemli ölçüde örtüşmektedir. 
Nitekim bu amacın ön plânda 
tutulduğunu merhum Ahmed 
Hamdi Akseki'nin ifadelerinden 
de anlamak mümkündür. Sözünü ettiğimiz “Yeni Hutbelerim” 
adlı kitabında Akseki, 1977'den 
1936'ya kadar geçen 10 yıl içerisinde artık ülkemizde önemli 
ekonomik gelişmelerin sağlandığı, fabrikaların kurulduğu göz 
önünde bulundurularak yeni kitabında hutbe konularını 
önemli ölçüde değiştirdiğini; 
itikad, ibadet ve ahlâk meselelerine daha çok yer verdiğini söy- 
İemektedir. (c.1, s. 6) 

Hutbe esnasında okunan 
Türkçe dua 

Türkçe Hutbe'nin sonunda, 
bir yenilik olarak hutbede okunmak üzere kısa bir Türkçe dua 
örneğine de yer verildiğini yukarıda belirtmiştik. Söz konusu 
dua metni şudur: 

“Rabbulâlemin Teâlâ ve tekaddes hazretleri din-i mübin-i 
İslâmı nüsret-i ilahiyesiyle teyid 
ve âfak-ı beşeriyeti nuru iman 
ile tenvir eyleye, 

“Ehl-i İslâmı daima aziz ve 
mansur, düşmanlarını zelil ve 
makhur eyleye, 


“Ehl-i İslâmın kuvvet ve saadet ve emn ü selâmetlerini 
müzdad; umuru diniye ve dünyevilerinde tevfikat-ı subhaniyesine mazhariyetle dilşad eyleye. 


“Hükümet-i Cumhuriyemizi 


adl u ihsan ile payidar ve evliyayı umur-i milk ü milletin nef” u 
hayrına matuf icraat-ı haseneyi 
muvaffakiyetle pirâyedâr eyleyE: r 

“Beldemizi ve sair bilâd-ı 
müslimini âfât ve mesaibden 
masün ve asâkir-i celâdet-meâsirimizi nusret-i ilâhiyesine 
makrün eyleye.” (s5. 268) 

Bu metnin kısmen sadeleştirilmiş ve biraz farklı bir şekline, 
A,.Hamdi Akseki'nin “Yeni Hutbelerim” adlı kitabında şu şekilde yer verilmiştir (e. 2, s. 561): 

“Ya Erhamerrahimin! Dini İslâmı nusratınla teyid ve beşeriyeti nuru iman ile tenvir eyle 


Yarabbi! f 
“Ehli İslâmı daima aziz ve- K 
mansur, düşmanlarını zelil ve 


makhur eyle Yarabbi! 


“Günahlarımızı mağfiret ve 


kusurlarımızı affedip dünyevi ve 
uhrevi hayırlar, saadetler ihsan 
eyle Yarabbi! 

“Görünür görünmez kazalardan, güç yetmez ve takat yetişmez belâlardan cümlemizi 
lütfunla esirge Yarabbi! 

“Hükümeti Cumhuriyemizi 
adl ü ihsan üzere daim ve devlet adamlarımızı mülkü millet 
hakkında hayırlı işler görmeğe 
muvaffak eyle Yarabbi! 

“Kahraman ordumuzu 
karada, denizde, havada mansur ve muzaffer eyle Yarabbi! 

“Yurdumuzu ve bilcümle lslâm diyarını âfetlerden ve 
musibetlerden masun ve mahfuz eyle Yarabbi!” | 
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BİR KONU BİR AYET Jİ 


Doç. Dr. İsmail Karagöz 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uyesi 


Sevgi, Şefkat ve 





Biz Müslümanlar, onu malımızdan, 
canımızdan her şeyimizden çok severz. Ona saygıda hiç kusur etmeyiz, edenleri hoş görmeyiz. Allah 
ve melekleri ona salat ve selâm 
eder. Biz de onun adi anıldıkça ve 
her mamazımızda ona Salat ve selâm ederiz. Bunu, Allah'ın bize bir 
emri olduğu bilinciyle yaparız. 
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Peygamberimiz (s.a.s.), 
insanların zararına 
değil yararına 
gönderilmiştir. O, 
insanlar için bir sıkıntı 


değil, huzur kaynağıdır. 


Hiçbir insan 
peygamber ve onun 
rehberliği sebebiyle 
sıkıntıya düşmez, 
düşmüş ise bir yanlış 
anlama söz 
konusudur. 
Peygambere uyan, 
onu kendisine rehber 
edinen kimse özel, 
aile ve toplum 
hayatında mutlu olur. 
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"Ey Peygamberim!) Biz seni âlemlere ancak rahmet 
olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107) 

“Ben lânetçi olarak değil, rahmet olarak gönderildim.” 
(Müslim, Birr, 87) 

Yüce Allah; ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem 
(a.5.)'den (Ahmed, v,178) son peygamber (Ahzâb, 33/40) Hz. 
Muhammed (5.a.5.)'e kadar her topluma bir peygamber 
göndermiştir. (Fâtır, 24) Peygamberler seçkin ve saygın insanlardır, hepsi ilâhi vahye mazhar olmuşlardır. (bk. Yusuf, 
109; Nahl, 43; Enbiya, 7, 25) Allah'tan aldıkları vahyi insanlara 
eksiksiz ulaştırma (tebliğ); özleri, sözleri ve davranışlarıyla 
dosdoğru (sıdk), güvenilir (emanet), akıllı (fetânet) ve günahsız olma (ismet) itibariyle hepsi eşdeğerde olmakla 
birlikte özellikleri ve nitelikleri itibariyle aralarında farklar 
vardır. Bu açıdan bir kısmı diğerlerinden üstündür. (Bakara, 253) Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Hz. Muhammed 
(s.a.5.) azim sahibi çAhkât, 35) ulu peygamberlerdir. Bunlar; 
diğer peygamberlerin seyitleri, efendileridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ise bütün peygamberlerin en 
üstünü ve hepsinin seyidi, efendisidir. (Hakim, Müstedrek, 1, 
546) Diğer peygamberler, belli bir zamanda belli bir topluluğa peygamber gönderilmişler, Hz. Muhammed 
(5.a.5.) ise bütün cinlere, insanlara, toplumlara ve bütün 
zamanlara peygamber gönderilmiştir. (bk. Sebe', 28; Cin, 1-2, 
14) Yaratılmışların en üstünü, en değerlisi, (Tirmizi, Menâkıb, 
19) en seçkini, en önde geleni, en saygin olanıdır. Amerikalı Yahudi asıllı Jules Masserman, Time Dergisi'nde 
(15/07/1974) “Liderler Nerede” başlıklı yazısında birçok 
tarihi şahsiyeti tahlil ettikten sonra, "Bütün zamanların en 
büyük lideri Muhammed'dir” demiştir. Yine Amerikali yazar Michael H. Hart, dünyada etkili olmuş 100 kişiyi tanıtan bir eser yazmış, ilk sırayı Peygamberimize vermiştir. 
(MW. H. Hart, En Etkin 100, s. 1; Çeviri, W. Harmancı. İstanbul, 1994) 
Peygamberimiz (s.a.5.), kiyamet gününde de insanların 
seyyidi olacak, (Ahmed, 1, 5; Müslim, Fedâil, 3) Hamd Sancağı 
ona verilecek (Ahmed, v, 138) ve bütün peygamberler onun 
bu sancağı altında toplanacaklardır. (Ahmed, 1, 281) O, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O, ümmetine/bütün insanlara çok düşkündür, onlara bir sıkıntı, eza 
ve felâket gelmesi onu üzer, müminlere karşı çok şefkatli 
ve çok merhametlidir. Bu husus, Tevbe suresinin 128. 
ayetinde şöyle ifade edilmektedir: 

“Andolsun size kendi içinizden öğle bir peygamber 
gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, 
size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve çak merhametlidir.” (Tevbe, 128) 

Ayette Peygamberimizin beş özelliği zikredilmektedir: 

1. O, son peygamberdir 

“Size geldi” cümlesi; Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Allah 
tarafından görevlendirildiğini ifade etmektedir. Yoksa Hz. 


Muhammed (s.a.s.) kendiliğinden “Ben peygamberim”" diye ortaya çıkmış değildir. Bu 
ayette “cde / geldi” fiili ile ifade edilen bu husus, “Biz seni insanlara elçi olarak gönderdik...” (Tevbe, 128; bk. Aki İmrân, 164), “Biz sana 
vahyettik” (Nisa, 163) anlamındaki ayet ve benzerlerinde “gönderdi” (ersele, be'ase) ve "vahyetti” (evhaâ) filleriyle ifade edilmiştir. 

Ayette geçen “içinizden” ifadesi, peygamberin “beşer” oluşuna işaret edrer. Hz, Muhammed (s.a.s.), insan üstü bir varlık değil bëşer (Kehi, 110) ve kuldur. (isrâ, 1) Diğer insanlar 
gibi doğmuş, büyümüş, evlenmiş, çocukları olmuş, yemiş, içmiş ve insanlarla sosyal ilişkiler 
kurmuş, ticaret yapmış, diğer insanlardan farkli olarak elçilik görevini üstlenmiş ve dünyadaki 
yaşama süresi dolunca da ölmüştür. Mekkeli 
müşrikler, beşer bir elçi olmasını yadırgamışlar, 
“Bu ne biçim Peygamber ki yemek yer, çarşıda 
pazarda dolaşır...” demişlerdi. (Furkân, 7) “İçinizden” ifadesi, aynı zamanda Hz. Muhammed 
(s.a.s.)'in vahyin ilk muhatabı olan Araplar tarafından bilinen, tanınan, nesebi, anası-babası 
belli olan, Harem bölgesinden ana dili Arapça 
(Yusuf, 2) olanı bir insan olduğuna da işaret eder. 
“İçinizden” ifadesi; en şerefliniz, en değerliniz 
anlamında “min enfesiküm” şeklinde de okunmuştur. (Beydâvi, Ill, 223) © gerçekten, inancı, ahläk, yaşantısı ve davranışları ile insanların en 
şereflisidir. 

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in “elçi” ve “nebi” 
oluşuna birçok ayette vurgu yapılmıştır. Şu 
ayetleri örnek olarak verebiliriz: “Onlar (mutta- 
i müminler), yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de 
yazılı buldukları Resule, o ümmü peygambere 
uyan kimselerdir...” (A'râf, 157), “Muhammed, 
Allah'ın elçisidir” (Fetih, 29), “Muhammed ancak 
bir peygamberdir...” {Al-i İmrân, 144) Hz. Miluhammed (s.a.s.) son peygamberdir: “Fakat o, 
Allah'ın elçisini ve nebilerin sonuncusudur." (Ahzâb, 40) 

2. O, ümmetinin sıkıntıya düşmesini istemezdi 

Bu hükmü, “Azizün aleyhi mâ anittüm"” 
cümlesi ifade etmektedir. “Aziz” fiili, çok anlamlı bir kelimedir: İzzet sahibi, şerefli ve değerli oldu; zayıf oldu; kuvvetli oldu; bir şey zor 
oldu; az oldu ve su aktı anlamlarına gelir. Buna 
göre “aziz” kelimesi; çok şerefli, çok değerli, izzet sahibi, çok kuvvetli, çok zayıf, çok zor, çok 
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akıcı demektir. Ayette geçen “aziz” kelimesi, 
Peygamberimizin ayrı bir niteliği kabul edildiğinde “O; çok şerefli, çok değerli”; aleyhi mâ 
anittüm cümlesiyle birlikte değerlendirildiğin- 
de ise “Çok zor gelmek” anlamına gelir. “Ane- 
te" fiili; bir işte zorluk meydana geldi, şiddet ve 
sıkıntı ile karşılaştı, helâk oldu demektir. “Azizün aleyhi mâ anittüm” cümlesi, Hz. Peygamberin bir niteliği kabul edildiğinde; “Sizin sikintya uğramanız, zahmet çekmeniz, bir musibe- 
te maruz kalmanız ona çok zor gelir, onu 
üzer”; “aziz” ayrı “aleyhi mâ anittüm” ayrı bir 
nitelik kabul edildiğinde ise; “O, çok azizdir, 
çok izzet sahibidir, sizin sıkıntıya uğramanız 
onun aleyhinedir, zahmet çekmenizi istemez, 
bütün dertlerinize karşı duyarlıdır” anlamına 
gelir. Sevgi, şefkat ve rahmet peygamberi olan 
Hz. Muhammed (s.a.s.) Allah'ın bütün kulları- 
nın dünyada ve âhirette mutlu olmasını ister, 
sıkıntıya maruz kalmalarını istemez. 

3. O, ümmetine çok düşkündü 

Ayette geçen “harisün” kelimesi; bir şeyi 
çok arzu eden demektir. Peygamberimiz 
(s.a.5.), çevresindeki insanların mümin olmalarını, salih ameller işlemelerini ve Allah'ın rizasina ermelerini çok istiyordu. İman etmeyenlere 
çok üzülüyordu. Yüce Allah, Peygamberimizin 
ümmetine olan bu düşkünlüğünü “Nerede ise 
kendini helâk edeceksin" şeklinde ifade etmektedir: “Mümin olmuyorlar diye âdetâ kendini 
helâk edeceksin." (Şuarâ, 3) Bütün insanların 
iman edip güzel ameller işleyerek, Kur'an ahlâökına sahip olarak güvenli, huzurlu ve mutlu olmalarını isterdi. 

4. O, çok şefkatli idi 

Sefkat ve merhamet göstermek, esirgemek 
ve acımak anlamındaki “r-e-f” kökünden türeyen ve “râif” kelimesinin mübalâğalı şekli olan 
“raüf”, çok şefkatli demektir. Gerçekten Peygamberimiz ümmetine çok müşfik idi, onların 
da müşfik olmalarını isterdi. 

5. O, çok merhametli idi 

"Rahim", çok merhametli demektir. Peygamberimiz (s.a.s.) insanların en merhametlisi 
idi. Bu merhameti herkese yönelikti. “Ey Allah'ın Elçisi! Müşriklere beddua et” denildiğinde, “Ben lânetçi olarak gönderilmedim, rahmet olarak gönderildim” buyurmuştu. (Müslim, 
Bir, 87) Uhut savaşında yüzü yaralarıdığında bile kâfirlere; “Allah'ım! Kavmimi bağışla, çünkü 
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onlar, bilmiyorlar” diye dua etmişti. (Ibn Hibbân, 
Ed'ye, No: 973) Çünkü o, âlemlere rahmet olarak 
gönderilmişti. (Enbiyâ, 107) Peygamberimiz 
(s.a.5.), mümin-kâfir bütün insanlara Allah'ın 
bir lütfu, nimeti ve ihsanı olarak gönderilmiştir. 
Hz. Muhammed (s.a.5.)'e ve ona indirilen ilâhi 
vahye iman edip itaat edenler bu rahmetten 
yararlanmış, dünya ve âhiretlerini mutlu etmişler; iman ve itaat etmeyenler ise geçmiş toplumların başına gelen felâketlerden beri olmak 
suretiyle dünyada bu merhametten yararlanmış olurlar. 

Peygamberimiz (s.a.5.), insanların zararına 
değil yararına gönderilmiştir. O, insanlar için 
bir sıkıntı değil, huzur kaynağıdır. Hiçbir insan 
Peygamber ve onun rehberliği sebebiyle sıkıntya düşmez, düşmüş ise bir yanlış anlama söz 
konusudur. Peygambere uyan, onu kendisine 
rehber edinen kimse özel, aile ve toplum hayatında mutlu olur. 

Sure başlarındaki besmelelerin dışında 
Kur'an'da 114 defa geçen “Rahim” ismi, bu 
ayetin dışında hep Allah'ın sıfatı olarak kullanılmıştır. Bir ayette (Fetih, 29) Peygamberimiz ve 
müminler “ruhamâ” (çok merhametliler) şeklinde nitelenmiştir. Bu müminlere bir mesajdır, 
merhametli olun, peygamberin ahlâkına sahip 
olun demektir. Bize, “Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.” (Ebü Dâvüd, Edeb, 66), “İnsanlara merhamet 
etmeyenlere Allah da merhamet etmez.” (Buhâri, Tevhid, 2) “Allah ancak merhametli kullarına 
merhamet eder.” (Buhâri, Cenâiz, 23) ve “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin 
hakkını tanımayan bizden değildir/sünnetimizi 
terk etmiştir.” (Ebü Dâvüd, Edeb, 66) prensiplerini 
o öğretmiştir. 

Tahlil etmeye çalıştığımız ayette peygamberimizin beş niteliği bildirilmektedir: Resul, 
aziz, haris, raüf ve rahim. Ahzâb suresinin 45- 
56. ayetlerinde Peygamberimizin peş peşe beş 
niteliği daha bildirilmektedir: Bunlar; şâhit 
(imanı, ibadeti ve ahlâkı ile örnek, model), beşir (iman edip sâlih amel işleyenleri Allah'ın nimetleriyle müjdeleyici), nezir (inkâr edip isyan 
edenleri ilâhi azap ile uyarıcı, ikaz edici), dâl 
(insanları Allah'a, O'nun dinine çağıran hak davetçi), sirâc-ı münir (aydınlatıcı kandil, gerçeği 
götsen işık). 
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Yüce Allah; zatına ait raüf ve rahim sıfatları 
ile Peygamberimizi nitelemiş ve onu “Yüce bir 
ahlâk sahibi" (Kalem, 4) olmakla övmüştür, Peygamberimizin Kur'an'da geçen Muhammed ve 
Ahmed isimleri (Al-i İmrân, 144; Buhâri, Menâkıb, 17) 
de onun övgüye ve saygıya lâyık, ismi ile müsemma bir değere sahip olduğunu ifade eder. 

Sonuç ve değerlendirme 

Bir beşer olarak Peygamberimiz (s.a.5.), 
peygamberlik görevini hakkı ile yapmış ve 
ayette sayılan niteliklere gerçekten sahip olmuştur. Peygamberimizin nitelikleri elbette bu 
ayette sayılanlardan ibaret değildir. Onun 
Kur'an'da geçen bazı niteliklerine kısaca işaret 
edelim: O insanları hakka çağıran, dini tebliğ 
eden bir peygamberdi (Mâide, 99), zorlayıcı (Kâf, 
45), zorba (Gâşiye, 22) ve katı kalpli değildi. (Al-i 
İmrân, 159) Yumuşak davranışlı {Al-i İmrân, 159) ve 
öğüt verici idi. (Gâşiye, 21) İnsanlara Allah'ın 
ayetlerini anlatmış, onları şirk, küfür ve nifaktan 
temizlemiş, kitabı, hikmeti ve bilmediklerini 
öğretmiş (Cuma, 2), onlari doğru yola iletmişti. 
(Şürâ, 52) İyiliği emretmiş, kötülüğü menetmişti. 
(A'raf, 157) Kur'an hükümlerini açıklamış, dini konularda hüküm vermiş (Mahi, 44), helâli ve haramı bildirmişti. (Araf, 157) Kur'an hükümlerini, 
emir ve yasaklarını hayatında uygulamış, Allah 
yolunda cihat etmişti. (Nisa, 84) O; özü, sözleri 
ve davranışlarıyla bütün insanlara en güzel örnekti. O; şiddet, nefret ve terör değil sevgi, 
merhamet ve şefkat peygamberi idi. O, ümmetine karşı görevini en güzel biçimde yerine getirmişti. Ümmetinin de görevi ona iman ve itaat etmek, onu sevmek ve sevdirmek, tebliğ ettiği dini yaşamak ve yaşatmaktır. 

Biz Müslümanlar, onu malımızdan, canımizdan her şeyimizderi çok severiz. Ona saygıda hiç kusur etmeyiz, edenleri hoş görmeyiz. 
Allah ve melekleri ona salât ve selâm eder. {Ahzâb, 56) Biz de onun adı anıldıkça ve her namazımızda ona salât ve selâm ederiz. Bunu, Allahı'ırı bize bir emri olduğu (Ahzâb, 56) bilinciyle 
yaparız. Allah'a ve peygambere söz, eylem ve 
davranışla saygısızlık edenler, eziyet verenlere 
Allah'ın dünya ve âhirette lânet ettiğini ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırladığını Kur'an'da 
öğreniyoruz. (Ahzâb, 57) 
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Deyip Geçme 


timolojik yapısı itibariyle elif, tanışmak, kaynaşmak, sevmek, cana yakın olmak, dostlukta bulunmak anlamlarına gelen “ülfet” ile, bir şeyin müteaddit unsurlarını bir araya getirmek, arasını bulmak, imtizaç ettirmek anlamındaki “te'lif” mastarlarının türediği “e-|-4” kökündendir. 


Elif, alfabenin ilk harfi olduğu gibi diğer harflerin de sebebi ve kaynağıdır. Hatta İbn Muklâ'nın kaligrafi sistemine göre, bütün diğer harfler “elif” şeklinde yazılmalıdırlar. Buna göre diğer harflerin hepsi “elif” harfinin değişik kıvrımları şeklinde yazılmasıyla meydana geldiğinden, o tüm harflerin aslı ve 
esası durumundadır. 

Elif gerek yazılışındaki incelik ve zerafet şeklinden ve hat sanatının özelliklerinden, gerekse taşıdığı 
sembolik anlamlardarı hareketle Türkçemizde çeşitli mazmunlara ve zarif nüktelere kaynaklık yapmıştir. Birçok deyimler “elif” ile ifade edilmiştir: “Elif ten yâya kadar” deyimi baştan sona kadar okumak, 
bilmek ve öğrenmek; “Elifi görse mertek sanır” deyimi de okuma yazma bilmeme ve cehalet anlamına gelir. “Elifi elifine” aynen, tıpatıp uygunluğu ifade için kullanılır. 

Tarikatlarda bir kısım tarikat eşyaları elifle yapılmış isimler taşır. Mesela tarikat ehlinin kullandığı bir 
tür başlığa “elifi tâc” denmektedir. Bu deyimin geçtiği Üsküdarlı Razi'ye ait dörtlük şöyledir: 


“Başta elifi tâci 


Kendi başların tâcı 
Tarik-i Nakşiyye'den 
Gözlerin Hallac” 

Bektaşilerin giydikleri yeşil çuhadan yapılmış 
başlığını adı ise “Horasani elifi tâc”dır. 

Eskiden çocuk yaşta tahta çıkan padişahların 
cülüs merasimleri sırasında alnına bir elif çekmek 
âdetti. Bu âdet daha sonra halk tabakasına da kaymış ve akıllı, güzel çocukların alımlarına nazardan 

korumak gayesiyle elif çekilirdi. Bu deyim aynı zamanda, Enderunlu Vasıf'ın, “Ah bir elif çekti yine canan bu gece” mısrada olduğu gibi aşığın sinesine aşk 
yarası açmak manasında da kullarılmıştır. 
Çok eskiden beri hemen her alfabedeki harflerin rakam olarak birer karşılığının bulunduğu, yani harflerin 
aynı zamanda rakam yerine de yazıldığı bilinmektedir. 


Elif ister harf, ister sayı olsun daima dik yazılır. Bu 
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özelliği uluhiyetten ubudiyete gelen fuyuzat için 
alıcı bir anten, ubudiyetteri uluhiyete yükselecek 
dua ve niyazlar için yükseltici bir işaret (amplifikatör)tir. Yine bu özelliği ile mirac sırrının ve “sirat-ı müstakim”in de sembolüdür. Allah ve Ahad 
isimlerinin ilk harfi olduğu gibi evvel, ahir, ezel 
ve ebed sıfatlarının da ilk harfi olan “elif”, evvel 
ile ahiri, ezel ile ebedi Ahadiyet çizgisinde birleştiren semboldür. 

Öte yandan tasavvuf geleneğinde elif, “Allah” ın “Bir"liğini ifade eden bir “Vahdet” sembolüdür. Buna göre bütün harfleri, onların sebebi ve kaynağı olan elifte görmek, bütün varlıkları “Ahad” (Allah) da görmek demektir. Çünkü 
elif harflerin evveli olduğu gibi Allah da bütün 
varlıkların evvelidir. Böylece elif Yüce Allah'ın, 
varlığının ezelde bidayeti, ebedde nihayeti olmayan, O'nun “Evvel”, “ Âhir”, “Zâhir” ve “Bâtın” 
olan yegane “BİR” olduğunu ifade eder. İşte bu 
yüzden elifi bilmek her şeyi bilmek demek oluyor. Bu anlayışı Yunus şöyle dile getiriyor: 

“Dört kitabın manası 

Bellidir bir Elif'te 

Sen Elifi bilmezsen 

Bu nice okumaktır.” 

Şu halde Elifi yani Allah'ı bilmek her şeyi bilmek demektir, Elif, “Bir” olduğu için her şeyin 
kaynağıdır. Çünkü “kesret”, “bir” den geliyor. 
Bu bakımdan tasavvuf edebiyatımızda Allah isminin yerine remz olarak daima “Elif” harfi kullanılmıştır. Mim de Hz. Muhammed'in remzi olmuştur. Şair şöyle der: 

“Elif Allah aşkıdır gönlümde mihmüânım benim. 

Mim Muhammed mürşidim, hem canda cananim benim.” 

Bir başka beyti de şöyle: 

“Elif Allah yeter bana neylerim ağyarını 

Mim meramım başka değişmem cihan gülzârını,” 

Burada geçen “cihan gül-zârı", Allah'tan bas- 
ka her şey, dünya ile alakalı nimetleri; aşk da yine “mim” harfi ile ilişkili olan Hz. Muhammed'in 
aşkını ifade eder, Çünkü Hz. Muhammed, Habibullah (Allah sevgilisi)'dır. Al-i İmran Suresi, 31. 
ayette şöyle buyrulur; “De ki: Allah'ı seviyosanız 
bana uyun ki Allah da sizi sevsin..." Görüldüğü 
gibi bu ayette Hz. Muhammed'in Allah'ın sevglsinde bir kriter olduğu bildirilmektedir. 

Yine Yunus'tan başka bir dörtlük: 
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"Elif okuduk ötürü 

Pazar eyledik götürü 

Yaratılanı hoş gör 

Yaratan'dan ötürü.” 

Bu tasavvuf şairinin elifin sırrını bu dörtlüsün- 
de ne kadar güzel dile getirdiğini anlamak, arif 
olanlar için herhalde güç olmasa gerek. Bilindiği 
gibi “elif” harfi ötürü okunduğu zaman “©” 
olur, yani Türkçemizde üçüncü tekil şahsı gösteren “©” zamiri meydana gelir. “O” zamiri yalın 
halde ve tek başına kullanıldığı zaman Allah ismi- 
nin yerini almış olur. Türkçedeki “O” zamiri, 
Arapçadaki “hu” zamirinin karşılığıdır. O yüzden 
elifi ötürü okumak demek “hü” zikrini diline vird 
etmek demektir. 

Kısaca “elif” deyip geçme, Elif'in manasını bir 
kere anladık mı bu yeter, Çünkü elif çok derin 
manalar ihtiva eder; o İlham kaynağıdır. Maddi 
ve manevi âlemlerin tümü onda gizlenmiş. Öyle 
ki, elif uğrunda nice Hak aşıkları yanmışlar, tutuşmuşlar, hatta kellelerini dahi seve seve vermişlerdir. 

Türklerin elinde Elif, hem çiziliş güzelliği ile 
bir sanat şaheseri veçhesine büründü, hem dilin- 
de doğruluğun ve dürüstlüğün simgesi, hem de 
Türk kızlarının inceliğini, zarafetine remzeden 
milli bir ismi olmuştur. Elif'in doğruluğun simgesi olduğunu göstermesi açısından, dünyaya serzenişte bulunan Nesimi'nin şu beyti güzel bir örnektir: 

“Aslı denidir dünyanın zatında yoktur elif, 

Terkibine gel bak ânun şol ya vü nünü dâli- 


LU 


ne, 

Gerçekten de “Dünya” kelimesinin kökü olan 
ve alçak anlamına gelen “deni” kelimesinin her 
üç harfi de eğri büğrüdür, içinde “elif” yani doğruluk yoktur. 

Esasında Arapça bir kellme olan elif, Yunus'un dil laboratuarında Türkçeleşmiş ve Yunus'tarı sonra gelen Türk şairlerinin şiirlerinde tamamen Türk'ün hayat ve sanat dünyasına yerleşmiştir. Aşağı yukarı bütün Türk şairleri elifi şiirlerinde fevkalade kullanmışlardır. Bu arada Karacaoğlan'ı hatırlamamak mümkün mü? Ve o mizrâbını, sazının tellerine vururken, kalbinden gelen 
ilâhi aşk nağmeleri, dudaklarının ucundan şöyle 
döküldü: 

“İncecikten bir kar yağar 

Tozar Elif Elif diye 

Deli gönül abdal olmuş 


Gezer Elif Elif diye.” 


Öte yandan hat sanatının en zevkli süsleme örnekleri adeta Eliflerle iç 
içedir. Türkülerde, manilerde “Elif”; vuslatına erilemeyen yoluna canlar feda sevgilinin güzelliği karşısında gönülden gözlere uzanan ışıktır... 


Divan edebiyatında selvi misal bir endam halinde övgülere konu olur, 
Seyyid Nesimi'den dinliyoruz: 

“Kâmetüne elif deyen gör ne uzun hayâl ider 

Her ki diler visâlini arzü-yı muhâl ider.” 

Bu sırra mahrem olanlardan biri de Tameşvarlı Aşık Hasan olmalı: 

“Elif Hakk'a giden yoldur 

Cim ararsan dal bizdedir 

Biz de Mevlâ'nın kuluyuz 

Otuz iki dil bizdedir.” 

Pir Sultan Abdal'da Elif, “ârif olanın anladığı” dilden konuşur: 

“Hak'dan emir oldu dünyaya geldim. 

Gözüm açtım mail oldum ol burca 

Ârif oldum Hak kelâmın söyledim 

Elif kaddim, dal yazıldım ol burca...” 


Şair padişahlardan Kanuni, güzellik unsurları arasında Elif'i muhibbi dilince söyler: 


“Cim zülfün elif kâmet'ü mim ol demenin 

Lik yok nâm ü nişanı o dehenden sühenin.” 

Türk edebiyatının misra hazinelerinde elifle başlayan nice söz ve mana 
incisi, geçmiş zamanın aynasında bize bir dost gülüşü gibi ışıldar. 

Manilerde de his ve mana unsurunun yanına mizah ve neşe katılır, el 
ele Elif'i konuşurlar, Elif'i söylerler: 

"Elifim var Mim'im var 

Yeraltında kimim var? 

Kitap getir el basam 

Senden gayri kimim var?” 





Kerkük Türklerinin mani söylemedeki ustalıkları bir başka: 

“Elif menem, dal menem 

Zülfün elden sal manam.” 

Öyle görünüyor ki Elif"i bitiremeyeceğiz... İyisi mi biz sözü yine Yunus'a bırakalım. Sözün özünü yine o söylesin ve böylece onunla Elif'e nok- 
ta koymuş olalım 


“Dört Kitabın manasını 
Bellidir bir Elif'te 

Sen Elif dirsin hoca 
Manası ne dimektür? ...Ve; 
“Bir elif tahsil eden 
MWMünezzehtir ilimden.” 
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ber li — Tİ Till 
KRALLIĞI © ös 
Afrika kizin Kuzeybatı ucunda yer alan Fas Krallığı'nın kara tarafında iki komşusu olup bunlar doğusundaki Cezayir ile güneyindeki Moritanya'dır. Ülkenin ku- 


Başkent: Robat zeyindeki Akdeniz sahili 530 km., batısında ise Atlas Ok- 
Yüzölçümü: 446.550 km2. (Batı Sahra ile yanusu sahili 2.800 km. uzunluğundadır. Ayrıca Fas'ın 
birlikte 730.550 km2) kuzeyindeki Septe (Ceuta) ve Melile (Melila) isimli iki kü- 


n ; F çük kasabası beş asırdır İspanya'nın işgali altındadır. 
ii ll Araplar ve Berberiler ülke nüfusunun maiia yakını 
Para Birimi: Fas Dirhemi meydana getirirlerken çok az sayıda Yahudi ve Hristiyan 
Dini: İslam (9699 95) azınlık bulunmaktadır. Yüzölçümünün dörtte birine yakı- 
Diller: Arapça (resmi), Berberice ve Fransızca | de R dan iç lir Aa da) e bi arok 
i Me Rif d s dağ silsilesi bir i- 
Kişi.Başına Düşen Milli Gelir: 1270 dolar, ne paralel olarak uzanmaktadır, Atlas dağları üzerinde 
Başlıca Şehirleri: Darülbeyza (Kazablanka), bütün Kuzey Afrika'nın en yüksek dağı olan 4.165 met- 
Rabat, Merakeş, Tance, Miknas, Agadir, Es- re yüksekliğiyle Cebel Tubkal yer almaktadır. 
sovira; Sofi ve Kuneytira Tarih 
Fas Krallığı'nın bulunduğu topraklarda ilk insan izleri 
bundan 5.000 yil öncesine aittir, Bilinen tarihi geçmişi 
ise Fenikelilerle başlar ve Kartacanalılar, 42 yılında Romalılar, 429'da Vandallar, 533'de Bizanslılar ve kısa bir süre 
için de Vizigotlarla devam eder. Yerli halkı Berberi asıllıdır ve İslam öncesi dönemde kismen Katolik mezhebine 
girmişlerdi. Vâlili (Volubilis) harabelerinin olduğu yere 
gelen ilk Müslümanlar burayı yurt edindiler. 

Afrika'nın en kuzeybatı ucundaki bu bölgesine ls- 
| lâmfın girişi Emeviler dönemindeki fetih hareketleriyle 
i başlar ve 681 yılında batıya ilerleyen bu birliklerin başın- 
| da Ukbe b. Nafi bulunmaktadır. Bir müddet buranın lslamlaşması için gayret edildikten 
sonra 711-713 yılları arasında 
Akdeniz'in diğer tarafındaki İs- 


panya'nın güneyine geçi- _ — 


lir. Bu defa komutan 
Tance valisi olan Ta- %4 
nk b. Ziyad'dır. Ay- / ŞE 
nı zamanda bu- / 
günkü Moritanya 4 
üzerinden Senegal ve Mali'nin 
batı taraflarına 
da İslâmiyet Fas 
üzerinden yayiir. Kısacası Tu- pes 
nus ve çevresin. =S 
den gelen Müslü- * 
man Araplar'ın Fas ` 
Berberileri'nin ta- «2 
mamını idareleri alt- “g 
na almaları için 30 sene 
yetti. 

Şam'dan oldukça uzak bir 
mevkide yer alan Fas kısa zamanda giderek genişleyen İslâm coğrafyası içinde Haricilerin ve Şii 
mezhebine bağlananların daha 
rahat sığınma imkânı buldukları 
ve kendi davalarına müntesip 
topladıkları yer haline geldi. Merkezi idareye karşı ilk ciddi isyanların önemli bir kısmı burada çıktı. 
Ülkenin güneyindeki Sicilmâse 
şehri Haricilerin önemli merkezlerinden birisi olurken yine Şii Fatimi hanedanın kurucusu da ilk 
taraftarlarını burada topladıktan 
sonra Tunus bölgesine geçti. 

Araplar'ın güneşin battığı yer 
manasina Mağrib dedikleri ve 
bugünkü Misir-Libya sinirından 


a, 





başlayıp Atlas Okyanusu sahiline 
kadar uzanan geniş bir coğrafya 
vardır. Kuzey Afrika'nın en uç 





— noktasında yer aldığı için 









buraya Uzak Mağrib 
» manasına Mağribü'- 
A Aksa demekteydiii ler. Osmanlılar zamanında bu ülkenin bulunduğu bölge Cezayir eyaletinin 
batısında yer aldığı için uzun 
asırlar o huzur 
içinde (o birlikte 
yaşadıkları komşu 
EÇ bir devletti. Mera- 
= A keş merkezli hane- 
> danların aksine Osmanlı Devleti'ne bağlılığıyla bilinen bazen ayni aileden olan hanedan mensupları 
Fas şehrinde yaşadıkları için ülke 
adı daha ziyade bu şehrin adıyla 
bilindi ve o gün bugündür Türkler bu ülkeden bahsederken Fas 
demektedirler. Ülkenin resmi 
olarak adı el-Memleketü'l-Mağribiyye'dir. 
Kültür ve medeniyet 
Berberi-Arap ortak kültürünün güzel bir tarzda birbirini tamamladığı ülkelerin başında Fas 
gelmektedir. İdrisiler'in kurduğu 
Fas şehri, Murabıtlar'ın kurduğu 
Merakeş, Rabat ve Mevlay İsmail'in dünyada benzeri olmayan 
bir şehir olarak yeniden inşa ettirdiği Miknâs camileri, medreseleri, kaleleri ve diğer mimari eserle- 


- |, T 
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riyle göz kamaştırmaya devam 
eden dört imparatorluk şehridir. 

İlme büyük önem verilen ülkenin farklı yörelerindeki tarihi 
şehirlerinde yazılan binlerce yazma eser XIX. yüzyıla kadar özel 
kütüphanelerin raflarında duruyordu. Matbaanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu eserler de birer 
birer basılarak geniş okuyucu kitlelerine ulaşmaya başladı. 

On dört asırdır İslâm kültür 
ve medeniyetinin mayalandığı 
önemli ülkelerden birisi olarak bilinen Fas'ta binlerce alim yetişti. 
Aynca Endülüslü, Kuzey Afrikalı 
büyük alimlerin çoğunluğu 
ömürlerinin önemli bir kısmını 
burada geçirdiler. Bunlar arasında Batı'da coğrafya ilminin babasi kabul edilen ve çizdiği haritalar 
asırlarca taklit edilen İdrisi 
(6.1165), İbn Rüşt, Rihletü'l- 
Mağribiye isimli seyahatnamenin 
yazari el-Abderi, İbn Battuta, lbn 
Haldun, İbn Merzük, lbn Tümert, 
lbn Osman el-Miknâsi, Hasan el- 
Vezzan gibi sadece yaşadıkları 
dönemde değil bugüne kadar İslam dünyasının medarı iftiharı 
olan alimler Fas, Endülüs ve bütün Kuzey Afrika Müslüman toplumlarının ilim ve irfanda ilerlemelerine büyük katkı sağladılar. 

Fransız sömürgeciliği döneminde ve sonrasında Fas'ta çok 
sayıda modern manada alim ve 
aydın yetişmiş bulunmaktadır. 
Batı kültürünün tesiriyle yeni roman ve şiir yazımında Abdülkadir 
Şat, Ahmed Sefrivi, Muhammed 
Hayreddin, 1980'lerde ise Abdullah Serhan, Amsterdam'da yaşayan Fuad Larvi, Leyla Ebüzeyd, 
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Reşide Yakubi, Muhammed Zelzaf gibi önemli isimleri zikretmek 
mümkündür. Bu edebi şahsiyetler arasında sadece Arapça yazanlar olduğu gibi Muhammed 
Aziz Lahbabi gibi Arapça ile birlikte Fransızca veya Ahmed Abdüssselam Bakkali gibi Arapça ve 
İngilizce ile iki ayrı dilde de eserler verenler mevcuttur. Modem 
dönemde yazdıkları eserleri dünya çapında okunan Faslı yazarlardan hayatını Paris'te sürdüren 
Tahir b. Cellun (Tahar Ben Jelloun) ile feministlerin büyük önem 
verdiği Fatima Merisi gibi hanım yazarları oldukça fazla tanmmaktadırlar, 

Afrika ülkeleri arasında medeniyetle daha Vil. yüzyılın ikinci 
yarısında tanışan Fas halkı bu 
uğurda devamlı mesafe almiş ve 
günümüzde de bilime büyük 
önem vermektedir. Ne var ki 
Fransız sömürgeciliğiyle birlikte 
kendi değerlerinden epeyce 
uzaklaştırılan Fas'ta bağımsızlık 
öncesi genel eğitim ve öğretim 
alanında büyük bir gerileme oldu. Halkın hala 9650 civarinda 
bir kısmı okuma-yazma bilmemektedir. Ülke bağımsızlığını elde eder etmez eğitim alanında 
büyük bir gayret gösterdi ve tarihte payitaht merkezi olmuş 
önemli şehirler dahil büyük şehirlerin tamamında üniversiteler ve 
yüksek okullar açıldı. Fas'ın önde 
gelen üniversitelerden bazıları 
şunlardır: İfran'da el-Ahaveyn, 
Merakeş'te Kâdi İyâz, Settât'ta |. 
Hasan, Vücde'de |. Muhammed, 
Rabat'ta V. Muhammed, Fas şehrinde Sidi Muhammed b. Abdul- 





lah, Titvân'da Abdülmelik es- 
Sa'di, Miknâs'ta Mevlây İsmail, 
Kuneytira'da İbn Tufeyl ve Agadir'de İbn Zühr üniversiteleri ülkenin gelecek nesillerinin yetişmesine katkı sağlamaktadırlar, 

Ülkede Arapça ve Fransizca 
çok sayıda günlük gazete çıkmaktadır. Bunlardan bazıları arasında el-Beyân, es-Sabah, el- 
Alem, Aujourd'hui Le Maroc, 
L'Opinion ve Le Matin gazeteleri 
zikredilebilir. 





Bulunduğu coğrafyada özellikle Avrupalı devletlerle devamlı 
mücadele etmek durumunda 
olan Fas hanedan devletleri askeri bakımdan devamlı güçlü olmak durumundaydılar. XIX. yüzyılını ikinci yarısında sömürgeciliğin artması üzerine orduyu modemleştirmek için Osmanlı Devleti'ne, Mısır'a ve Avrupa'ya eğitim için askerler gönderdiler. Bu 
dönemde orduda yapılan değişikliklere Osmanlı usulüne uygun 
“asker nizâmı” adı verildi ve pek 
çok askeri tabir Türkçe'den alındı. 

Ekonomi 

Atlantik, Akdeniz ve Sahra iklimlerine sahip Fas'ın ekonomisinde ziraat öncelikli olup ayrıca 
hayvancılık, balıkçılık da önemlidir. Bilhassa Agadir limanı dünya 
pazarında sardunya balığı ihracatında ilk sırada yer almaktadır. 
Zirai alanda Avrupa pazarına büyük oranlarda narenciye ihraç 


eden Fas bu üründen büyük gelir elde etmektedir. Ayrıca şeker 
pancarı, eker kamışı, zeytin, ayçiçeği, üzüm, kavun, sebze ve hurmadan da ülkeye büyük oranda 
döviz girdisi sağlamaktadır. 
Madenler bakımından oldukça zengin olan ülkenin Sahra 
bölgesinde bulunan fosfat yatakları 60 milyar ton tahmin edilen 
miktarıyla dünyadaki bütün rezervlerin 9650'sine sahiptir. Dünya fosfat madeni ihraç eden ülkeler sırlamasında yıllık 29.1 milyon 
ton ile üçüncü sırada yer almaktadır, Bakır, demir, kalay, gümüş 
ve kömür madenleri yarında son 
yıllarda bulunan az miktarda da 
olsa petrol ve doğalgaz kaynakları da işletilmeye açıldı. Turizm 
sektöründe de epeyce mesafe 
alan ülkeye yılda üç milyonun 
üzerinde turist gelmektedir. 





Bütün bu olumlu gelişmelere 
rağmen Fas'ın ithalat ve ihracat 
oranları arasındaki açıktan ülke 
ekonomisi menfi manada etkilenmektedir. Dış borç oranı 21 
milyar dolara yaklaşan ülkede 
başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ABD ve Suudi Arabistan'dan yaptığı yıllık ithalat orani 
10 milyar doları bulurken, Avrupa Ülkeleri, Japonya ve Hindistan 
ile diğer ülkelere yaptığı ihracatı 
ise 7 milyar seviyesindedir. Fas 
bazı olumsuz gelişmelere rağmen ekonomik bakımdan son 
yıllarda büyük gelişme göstermektedir ve bu halkının refah seviyesini de giderek yükseltmekte- 


dir. Türk iş adamlarının son yıllarda Fas'ta aldıkları büyük ihaleler 
sayesinde iki ülke arasındaki ekonomik münasebetlerde önemli 
adımlar atıldı. 

Ülkede İslamiyet 

Fas'ta yaşayanı ahalinin tamamı Müslüman olup toplam nüfusun $699,95'ine tekabül etmektedir. Hicri ilk asırlardaki mezhep 
kavgaları dışında Arap ve Berberi 
asıllı halkı 13 asırdır birbirine 
bağlayan en önemli unsur İslam 
dinine bağlılıklarıdır. 

Faslı Müslümanlar itikatta 
Eşari, amelde ise Maliki mezhebini benimsemiş bulunuyorlar. 
Hicretin üçüncü asrında Şia mezhebi bölgede kısmen kabul edilmişse de daha sonra Fâtimiler'in 
önce Tunus'a, ardından da Misra payitaht merkezlerini taşımaları üzerine izleri kalmadı. Hâriciler ise merkezi idarelere karşı 
çok sayıda başkaldırıda bulurmuşlarsa da sonunda daima yenilen taraf oldukları için hiçbir zaman Fas tarihine yön verecek kadar etkili olamadılar. 

İslam eğitimin geleneksel olarak “küttöb” denilen Kur'an 
okullarında verildiği ülkede Murabıtlar, Muvahhidler, Meriniler, 
Sa'diler ve Aleviler tarafından inşa edilen medreseler ise ileri seviyede İslam kültürünün öğretildiği eğitim kurumları oldular. Tarihi medreseler içinde Meriniler'in 
inşa ettikleri Medresetü'l-Attârin 
ve Medresetü Ebü İnân önde gelen geleneksel eğitim kurumlarıydılar. Ülkenin her tarafında yüzlerce tarihi camii olup en son abidevi camii ise Il. Hasan tarafından Dörülbeyza'da (Kazablanka) 
inşa edildi ve 1993 yılında henüz 
kendisi hayattayken ibadete agildı. 


Tasavvufi akımların yaygın olduğu Fas'ta Şâzeliye, Kadiriye, 
Derkâviye ve Ticâniye tarikatları 
diğerlerine göre daha yaygındı. 
Bunlar Fransız sömürgeciliğine 
karşı Faslı Müslümanların günlük 
hayatı üzerinde oldukça tesirli oldukları için genelde ülkeye hakim olan hanedanlar tarafından 
ilgi görüyorlardı. 

Fas Kralı aynı zamanda Emirülmümüinin sıfatını taşımakta 
olup dünyevi ve dini en üst yetki- 
ye sahiptir. Başlangıçta “beytülmal” manasına kullanılan “mahzen” günümüzde Fas hükümeti 
demek olup kralm ülkeyi yönetimine en büyük katkıyı sağlamaktadır. Ülkedeki vakıflarda ve lslami işlerden sorumlu olmak üzere bir bakanlık bulunmaktadir. 
Vezâretü'-Evkâf ve'ş-Şüünü"l-İslâmiyye isimli bu bakanlık ilk defa 1956'daki bağımsızlık sonrasında Vezâretü'l-Evkâf adıyla kuruldu, 1961 yılında Vezâretü"l-İslamiyye adını aldıysa da iki yıl 
sonra bugünkü ismini aldı. Halen 
bu bakanlık görevini yürüten Ahmed Tevfik 2002 yılında Fas Kralı VW. Muhammed tarafindan tayin edildi. 
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Dr. Ömer Menekşe 
Mustafa Bektaşoğlu 


Hattat 
aim Ozel 


| ültürümüzde değerle- | 
imizin değeri; tet” amül müdür, ihmal- 


karlık midir, kadirbilmezlik midir, hasetlik midir, kıskançlık midir nedir bilinmez, hep öldükten 
sonra anlaşılır olmuştur. Hayatı 
boyunca birçok eser vermiş âlim 
ve sanatkarın değerli olduğunu, 
çok kiymetli eserlere imza attıklarını 
vefatından sonra kaleme alınan yazilarla fark ederiz. Ne kadar başarılı ve değerli olduğunu maalesef mekân değiştirdiğin- 

de tespit eder, sağlığında bu güzel sözleri duymasını esirgeriz onlardan. Hatta ifrata kaçar, yere göğe sığdıramayız onları. 

Aramızdan ayrılan yazar ise; eserleri kiymetlenir, sanatkâr ise; eserlerine paha biçilmez olur, her 
nedense birden değerleniverir. Eserlerinin bu kadar önemli olduğuna sağlığında şahit olamaz, 
emeklerinin karşılığını bir türlü alamazlar yaşamlan boyunca, 
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imam-hatiplerimizden olup, aynı zamanda son 
dönem hattatlarımızdandır. 1919 yılında Adapa- 
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, zarıfTaraklı'da doğdu. Annesi Hatice Hanım, babası çevresinde sayilan, sevilen, otoriter bir hatip 

olan Hafiz Hüseyin Hamdi 
ie Bey'dir. 

Özel, 1 Temmuz 1928 tarihinde Adapazarı Taraklı İlkokulu'nu pekiyi derece ile bitirdi. 

1938 yılında ilim tahsil etmek için 
İstanbul'a gitti. Başta Reisü'l-kurra 
Varnalı Büyük Hamdi Efendi, Nur-ı Osmaniye Camii İmam Hatibi Çolak Mehmed Efendi ve Ayakları Kesik İsmail Efendi olmak üzere İstanbul'un ileri gelen hoca efendilerden kıraat ve hat dersleri aldı. 

2 Mart 1941 tarihinde Nuruosmaniye Kur'an 
Kursu'ndan Ömer Nasuhi Bilmen ve Hasan Akkuş 
imzalı Hafızlık Belgesi'ni aldı. Kendisi de babasının 
mesleği doğrultusunda imamet mesleğini seçerek 
27 Nisan 1938 tarihinde Eminönü Yeni Camii'nde 
müezzin vekili olarak göreve başladı. 1 Temmuz 
1963 yılında (1962-1963 yaz döneminde) Gedikpaşa Ortaokulu'ndan orta derece ile mezun oldu. 
Sırasıyla; Kocamustafa Paşa Camii müezzin-kayyımlığı, Nuruosmaniye Camii müezzin-kayyımlığı 
ve imam-hatipliği, Gedikpaşa (Divân-ı Âli) Camii 
imam-hatipliği, son olarak da 14 yıl süre ile Eminönü Süleymaniye Camii imamr-hatipliği görevin- 
de bulundu. 5 Ekim 1981 tarihinde emekliye ayrildi. 

1952 yılında açılan iki aylık tekâmül kursuna 
devam ederek; fıkıh, akaid, siyer, talim ve kıraat, 
yurt ve sağlık bilgilerinden yapılan imtihan sonunda pekiyi derece ile diploma aldı. Diplomada; Selahattirn Uslu, Nuri Yeprem, H. Sadık Erzi ve Ömer 
Nasuhi Bilmen'in imzaları bulunmaktadır. 

1950'li yıllarda tasavvuf müziğine ve hat sanatina ilgi duyan Özel, hâfız-ı Kurra, musikişinas ve 
mevlithan kişiliğiyle; gerek Kur'an tilâvetinde, ge- 








rek mevlit akyu tarzıyla emsalleri arasında 
mümtaz bir yere sahip olmuştur. 

1267 yılında yayınladığı “Hat Örnekleri” kitabinda Hattat Hacı Halim Ozyazıcı'darı 15-20 sene 
hat dersi aldığını anlıyoruz. Onunla birlikte Kamil 
Akdik, Beşiktaşlı Hacı Nuri (Korman) Beylerden de 
istifade ettiğini vurgulamaktadır. 

Hacı Nuri Bey'den bahsederken; “Rahmetli 
hocam Yahya Efendi dergâhında zâkirbaşılık etmişti. Çok seçkin bir insandı. Kendisini çok sevmiştim. Bu sevgi sebebiyle yazıya da daha çok 
bağlandım. Hattat Hacı Nuri Korman, hat sanatın- 
da yetişmem için elinden geleni esirgememişti” 
derdi. 

Saim Bey, ilk eseri olan celi sülüs levhayı icazeti aldıktan sonra, yazısını göstermek üzere Güzel 
Saral Akademisi'ndeki Hattat Mustafa Halim 
Özyazıcı'ya gitmiş. Beşiktaşlı Nuri Korman Bey de 
oradaymış. Halim Efendi yazısına baktıktan sonra, 
ona da göstermiş. Hat sanatının devasa isimlerinden Beşiktaşlı Nuri Korman Bey “Hafız Saim, bu 
levharı çok güzel olmuş. Dur, harekelerini de ben 
koyup, tamamlayayım.” demiş ve şöyle eklemiş: 
“Şu gördüğün harekeler, Nuri Bey'e aittir. Tirfilleri daha sonra ben ilâve ettim. Mümkünse bunu 
sen kendine sakla evladım.” Diyerek hat öğrencisi 
İsmet Gülnihal'e emanet etmiştir. 

Özel, gençlik yıllarında hat sanatına ilgi duymasından ve istifade ettiği hocalarından şöyle 
bahsediyordu: “O yıllarda (1940'lı yıllar) Güzel 
Sanatlar Akademisi'nin yüzlerce talebesi olmasına 
rağmen o zamanın gençleri bu bölüme (Şark Tezyini Sanatlar Şubesi) rağbet etmiyordu. Hat sanati neredeyse unutulmuş, kenara itilmiş durumdaydi. Bir din görevlisi olarak Recep (Berk) kardeşimle beraber düşündük ki, bu Müslüman-Türk sanati unutulup gitmesin, biz öğrenelim de bizden 
sonrakilere bunun ne olduğunu gösterebilelim... 

Recep kardeşimle Fındıklı'daki Güzel Sanatlar 
Akademisi'ne (bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nej) hat dersi almaya gittik. Fevzi Çakmak'ın damadı Burhan Toprak o zaman Güzel Sanatlar Akademisi'nin müdürü idi. Önce Hacı Kâmil Efendi bizim misafir öğrenci olarak kabul edilmemiz için 
müdür beye rik'a hattı ile uzun bir mektup yazdı. 


Müdür onu hatıra olarak sakladı. Böylece misafir 
öğrenci olarak haftada iki gün devam etmeye başladık. Kamil Akdik Hoca'ya yazılarımızı gösteriyorduk. Aynı odada Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey tezhip 
dersi veriyordu. Beşiktaşlı Hacı Nuri Efendi de geliyordu. Bu hocalar yaşlı idi. 

Daha sonra Halim Özyazıcı buraya tayin edildi. 
Bize esas yazıyı öğreten o oldu. Diğerlerinden de 
meşklerimiz var ama en çok o üzerimize düşer, 
peşimizi bırakmazdı. En ince noktalarına kadar anlatırdı. Bir sıra sülüs, bir sıra nesihle bize yazdığı 
meşkleri vardı. Biz onlara bakarak çalışırdık. Hem 
yazılarımızı göstermek, hem de sohbetinde bulunmak için senelerce devam ettik, Benim üzerime 
çok düşer, 'aman Saim sakırı bırakma' derdi...” 

Bunlardan başka Saim Hoca, Hattat Hamid Aytaç'ın Cağaloğlu'ndaki yerine zaman zaman gittiğini, isteği üzerine kendisine bazen aşır okuduğunu, kızı Tülin Korman'a Kur'an öğretmek için bir 
süre Hacı Nuri Efendi'nin evine gittiğini anlatırdı. 
Hocası Halim Efendi'den bahsederken de, sınıfta 
tebeşiri eline alıp, tahtaya kısa süre içinde bir yazı 
kompozisyonu çizivermesinden ve onun el hareketlerini hayranlıkla seyredişlerinden, evinin koca 
salonuna sığmayan kubbe yazılarının kendi boyu 
kadar eliflerini bir hareketle çekiverişinden sitayişle söz ederdi. 





saim Hoca'nın daima cana yakın, alçak gönüllü ve karşısındakilerde hürmet uyandıran bir hali 
vardı, Saim Hoca, iyi bir hafız-ı Kuran, gerçek bir 
din adamı idi. Kur'an-ı Kerim'i güzel ve gür sesiyle okur, dinleyenleri meftun ederdi. 
| 43yil İstanbul camilerinde görev yapan Saim 
Özel'in İstanbul'da Süleymaniye Camii, Gedikpaşa Camii, Haliç Hasan Efendi Camii, Çarşıkapı Cami, Odabaşı Camii, Fındıkzâde Aynalıçeşme Caminde, Kasımpaşa Camii şadırvanında , Adapazarı Taraklı (Yunuspaşa) camii'nde hat yazıları bulurnmaktadır. 

29 Ekim 2005 cumartesi günü (Ramazan-ı Şerifin 25. gününün gecesi) Taraklı'da doğduğu evde vefat eden hafız, hattat Saim Özel, aynı gün 
Taraklı Kurşunlu (Yunuspaşa) Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından 
sonra Taraklı Mezarlığı'na defnedilmiştir. 

(Bu biyografi; Saim Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki 


özlük dosyasından ve Taraklı'da yayınlanan Irmak Dergisi Salm 
Özel Sayısı'ndan (Aralık 2005) yararlanılarak hazırlanmıştır.) 
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Haklıyken Haksız Duruma 
Düşmek 

Dünya gündemine oturan malum karikatür krizi bütün İslâm 
âlemini üzüntüye boğdu. Zira 
âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın Sevgilisi, ufuk insan 
Hz. Peygamber -ne acıdır ki- karikatürle resmedilmenin ötesinde 
terörle özdeşleştirimeye çalışılmıştı. Tepkiler sel gibi aktı. Ancak 
bu menfur hadiseye karşı tepki 
göslerirken zaman zaman ölçü 
kaçtı, kontrol edilemeyen veya diğer tabirle kontrolü kaybeden kalabalıklar, bu işte hiç dahli olmayanları hedef aldı. Hatta çoğunlukla zararı gören yine Müslümanlar oldu. Olaylar sonucu elçilikler 
yakıldı. Zaman zaman duyulan öfkenin dizginlenemediği görüldü. 
Olaylara müdahale etmeye çalışan 
güvenlik güçlerinin çatışmaya girdiği görüldü. Bu hengâmelerde 
karikatürlere tepki için sokağa dökülen onlarca insan hayatını kaybetti. Bazı ülkelerde iş Müslüman 
Hıristiyan çatışmasına dönüştü. 
Tabi hiç arzu edilmeyen bu gibi 
durumlar, İslâm aleyhtarlarını 
memnun etti, Müslümanlar haklı 
iken haksız duruma düşme pozisyonu ile karşı karşıya kaldı. Keşke 
gösterilen tepkiler makul sırırlar 
içinde kalabilseydi... 


İslâmofobi Batı Hastalığı 


Avrupanın antisemitizmden 
sonra antiislâmizm gibi bir hâleti 
ruhiye içerisine girmeye temayül 
ettiği gözlemlenmektedir. Hiç de 
hayra alamet olmayan bu durum 
geleceğe dair ümitvar olmanın 
önünde engel teşkil etmektedir. 
Avrupa Konseyinde İslâmofabiye 
karşı gereken önlemlerin alınacağı şeklinde alınan kararlara ve 
açıklamalara rağmen, yaşanan 
olumsuz gelişmeler ürkütücü boyutlara varmaktadır. Batının bir 
türlü bu gibi fobilerden kurtulamaması ile ilgili olarak Aksiyon 
Dergisi, Devlet Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Mehmet Aydın'ın görüşlerine 
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yer vermektedir. Medeniyetleri 
buluşturma ve farklılıklara rağmen, birlikte barış içerisinde yaşamanın yollarını oluşturmak amacina matuf olarak kurulan BM Medeniyetler İttifakı Türkiye eş başkanı görevini de yürüten Sn. Devlet Bakanı Mehmet Aydın ,Batiyi 
ve batya egemen bakış açılarını 
tahlil hususunda şu önemli analizlerde bulunmaktadır: 


“İslâmetobi; “İslâm'dan korkmak” diye tercüme edebileceğimiz daha ılımlı şekilleriyle İslâm 
dünyasının bazı kesimlerinde de 
var, Ancak, 'İslâmofobi” bir tür 
“Batı içtimai hastalığı" şeklinde anlaşılıyor. Sebepleri bir değil, ciltler 
dolusu. Tarihi sebepleri, İslâm'la 
ilgili üretilmiş yüzlerce önyargıkorku var. Haçlı seferlerini düşünün, Bir kısmı dini çevrelerden geliyor. Orada kalmıyor, sosyal ve 
askeri hayata yansıyor. 


Müslümanların öfkelenmesi- 
nin arkasında da yine tarihin beslediği birtakım duygular var. Sömürgecilik döneminde öne sürülen sebepleri şuydu: “Biz bunlara 
medeniyet, işik götürüyoruz." 
Aşağı yukarı aynı durumlar. Bu karikatürleri yapanlar da, “Biz uygulanz; karanlıkta kalanlar bunu anlamıyor.” düşüncesinde, Karikatür 
yoluyla sömürgeciliktir bu. 

Batı, bu birikimiyle İslâm dünyasındaki tepkiyi anlayabilecek konumdadır. Yeter ki, bu tepkiler, 
Batı'nın ılımlı insanlarını da rahatsız edecek, onlari öfkelendirecek 
duruma gelmesin. Karikatürleri çizenleri, onların arkasında duran siyasileri, bir özrü dahi çok görme 
gururuna ve kibrine kapılanları bir 
araya getirip, İslâm dünyasını gezdirseniz eminim şu gerçeği göreceklerdir: Artık, ılımlı -kendileri 
ayırıyor ya- Müslümanlar bile ciddi anlamda öfkeli bugün. 

O yüzden, “Bir buçuk milyara 
yakın insani rencide ederseniz, 
izole ederseniz, yabancılaştırırsanız, dünyaya barış gelmez.” diyo- 


Bahattin Akbaş 
Dir İşleri Yüksek Kurulu Uzmarı 


rum, Bu tehdit değil, sosyolojik, 
politik bir tespittir. Diyalog kurulması gereken grupları sıkıntıya 
sokmanını cevabı, maalesef çok 
şiddetli olabiliyor, Batı, bu tecrübe 
ve birikimiyle böyle bir boyuta 
gelmesine nasıl izin verdi? “Zor 
kullanılsın” demiyorum. Ama, 
başka kültürlere kibir ve gururla 
bakarsanız, o kültürün saliklerini 
inditirsiniz. O zaman siz de dünya 
da huzur bulamazsınız. “Kültürümüz daha yüksektir, demokrasiyi 
biz biliriz.” diyemezsiniz. 

Sn. Aydın, oluşan İslamofobi- 
nin izale edilmesi bağlamında, bizim de üzerimize düşen bazı s0- 
rumlulukların bulunduğunu belirterek şunları dile getirmektedir: 

“En başında, bize iş düşüyor. 
Hz. Peygamber'i, İslâm dinini, 
medeniyetiyle hatta bugünüyle 
anlatmalıyız. Bugünüyle bile İslâm 
düriyasının Batı ile mukayese edilmeyecek epey iyi yanları vardır. 
Bir Müslümanın ne kadar barişsever olduğunu göstermeliyiz. 
“Haklı tepkinizi, aşırılıklara kaçarak 
haksız hâle dönüştürmeyin.” diyoruz onun için. O resmi bekleyenler 
var çünkü. İslâm'ın başına “terör 
konuyorsa, kendimize de bakacağiz.” 

Sn. Aydın'ın dile getirdiği 
önemli bir öneri daha var; O öneri de farklı din ve inanıştan olan insanları birleştiren büyük mütefekkir, veli, İslâm bilgini Mevlana'nın 
hayat ve düşüncelerinin, sinema 
filmi hâlinde dünya insanlığına sunulması... 

“Mesela, Mevlânâ filmi; insanlığa iyi bir mesaj olur. Mevlânâ'nın 
cenazesinin arkasında insanlar. 
Müslümanların yanı sıra papazlar 
da var. “O bizim de Mevlânâ'mızdı.” diyorlar. Tabii ki, başka konular da düşünülebilir. Çekilmeye 
karar verilsin yeter ki; böyle bir 
film, medeniyetler uzlaşması için 
önemli araç olabilir." (Aksiyon 
5.585,22.02.2006) 
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Aslında her okur Diyanet Çocuk Dergisinden 
bir tek şey ister: Öğrenmek... 


Kültürünü öğrenmek ister 
Tarihini öğrenmek ister 
Dinini öğrenmek ister 

ve 

merakını gidermek ister. 


Ayrıca kültürünün, tarihinin, 
dininin anlaşılabilir bir dil, 
kavranılabilir bir üslupla anlatılmasını ister. 


Diyanet Çocuk Dergisi, 
okuyucusunun ihtiyacı olan bilgiyi” ` 
27 yıldır vermeye gayret ediyor./ 
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Andolsun size kendi içinizden 
öyle bir peygamber gelmiştir ki 
sizin sıkıntıya düşmeniz 
ona çok ağır gelir. 
O, size çok düşkün, 
müminlere karşı çok şefkatli 
ve çok merhametlidir. çrevbe, 128) 
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